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LAUDATO SI KRANT  
Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus 

en Paulus Parochie.  
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Stof tot nadenken 
 
 

Nieuwe paden wandelen 
 

Tijdens het Amsterdams Lichtfestival werd het 

kunstwerk Fracture Point op de gevel van NEMO 

geprojecteerd. De grote lijnen verschoven, braken  

en bogen als metafoor van hoe oude gewoontes ons soms in de 

weg zitten om nieuwe kansen te zien.  
 

Aan het begin van het jaar maken we 

vaak voornemens die al te snel als 

lasten worden ervaren. Daardoor 

vallen we terug in oude gewoonten. 

Maar het kan anders. 

We worden uitgenodigd om op reis te gaan en nieuwe paden te 

bewandelen, niet als een taak die moet worden volbracht, maar 

als een weg die we samen mogen afleggen. Onderweg zullen we 

bevrijd worden van oude gewoontes die ons tegenhouden en 

ruimte maken voor groei en genezing. We staan daarin niet alleen: 

de hele Kerk wandelt met ons mee, als gemeenschap op weg naar 

herstel en vernieuwing. 
 

In dit alles mogen we vertrouwen dat de Heilige Geest ons zal 

leiden en nieuwe perspectieven zal onthullen. 
 

Victoria Twist, Laudato Si’ werkgroep  
 

“Schepping: ons een zorg” 

Citaten uit Laudato Si’ 
 

“Wij vergeten dat wij 

zelf uit aarde zijn. Ons 

lichaam zelf wordt 

gevormd door de 

elementen van de 

planeet; haar lucht geeft 

ons adem  en  haar 

water schenkt ons leven 

en verkwikt ons.“ LS 2 

    Nuttige Links  

   Onze Website: https://rkleiden.nl/laudato-si/      

              Contact redactie: laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl         

 

Lees het inspirerende verhaal van Leidenaar en “plastic soup 
surfer” Merijn Tinga op:  https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/  

Met de sluiting van de Heilige 

Deur in de Sint-Pietersbasiliek 

op 6 januari kwam het Heilige 

Jaar officieel ten einde. Maar 

op 10 januari is een speciaal  

Franciscaans Jubeljaar 

begonnen. Paus Leo heeft dit  

jubeljaar uitgeroepen ter herdenking van de achthonderdste 

sterfdag van H. Franciscus van Assisi. In een brief aan de 

ministers van de conferentie van de franciscaanse familie, 

schrijft de paus dat H. Franciscus nog steeds tot ons spreekt.  
 

  (vervolg op bladzijde 2) 

  Leo XIV kondigt Franciscusjaar aan 

Voor de integrale tekst van de 
encycliek “Laudato Si`” zie: 

www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2017/06/Enc
ycliek-van-paus-Franciscus-

Laudato-Si.pdf 

 

https://rkleiden.nl/laudato-si/
mailto:laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl
https://www.plasticsoupsurfer.org/nl/
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf


  

 

 
   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

In het Nieuws  
 

Aankondiging Franciscusjaar (vervolg) 
 

In deze tijd, gekenmerkt door oorlog en 

verdeeldheid, wijst zijn leven de authentieke bron 

van vrede aan. 
 

Leo benadrukt dat de franciscaanse visie op 

vrede zich niet beperkt tot de relaties tussen 

mensen: “Franciscus, die de zon 'broeder' en de 

maan 'zuster' noemt en in elk schepsel een 

weerspiegeling van goddelijke schoonheid ziet, 

herinnert ons eraan dat vrede moet worden 

uitgebreid tot de hele schepping …Vrede met 

God, vrede tussen mensen en vrede met de 

schepping zijn onlosmakelijke dimensies van één 

enkele oproep tot universele verzoening.” 
 
 

De volle (Engelse) tekst van de brief is te lezen op: 

 

Het Laudato Si “ABC”  
 

Milieu: De biologische leefomgeving, ofwel alles om ons heen: grond, lucht en water.  
 

Milieuvriendelijk product: Een product dat zowel in het productieproces, het gebruik, 

als in de afvalfase geen schade toebrengt aan de leefomgeving. 
 

Moeder Aarde: Een personificatie van de natuur die zich richt op de levenschenkende 
en verzorgende aspecten van de natuur “Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster 
moeder aarde die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en 
planten.” (Van het Zonnelied van H. Franciscus van Assisi) 

 

Merijn zet de reis voort! 
 

Leidenaar Merijn Tinga bereidt zich voor op de laatste etappe van een lange reis. Bekend als de 
Plastic Soup Surfer, zet hij zich in om aandacht te vragen voor plastic zwerfafval en het invoeren 
van  statiegeld. Ook als het soms erg tegenvalt, is opgeven voor Tinga geen optie. Nadat hij al 

van Oslo naar London, Parijs en Nice heeft gesurft, reist hij nu van Nice naar Rome. Daar gaat hij 
in mei paus Leo ontmoeten. Tinga: “[De Paus] is dé autoriteit als het gaat over 
verantwoordelijkheid nemen en moraal…Ik hoop het met de Paus te hebben over statiegeld. Want 
als de Paus statiegeld invoert in de twee winkels die ze in het Vaticaan hebben, kan katholiek 

Italië natuurlijk niet achterblijven… De voortekenen zijn al enorm mooi. Ik voel me gezegend.” 
 

 

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/letters/2026/documents/20260107-lettera-morte-sf.html  

 

Wat is Integrale Ecologie? 
 

Integrale ecologie betekent meer dan dat alles met 
alles verbonden is. Het gaat om relaties. Tijdens haar 
inaugurele rede op de RU in november, beschreef 
professor Carmody Grey integrale ecologie aan de 
hand van de relatie tussen moeder en kind: verzorgend 
en afhankelijk. Haar lezing is terug te zien op   
https://www.youtube.com/watch? v=PLylxyN278E 

 

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/en/letters/2026/documents/20260107-lettera-morte-sf.html
https://www.youtube.com/watch?v=PLylxyN278E


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van hoop tot actie 
  Na een historisch  

 Jubileum van Hoop en de  

inspirerende “Raising Hope” Conference *, is de 

Laudato Si’ Beweging klaar om in 2026 haar 

hernieuwde hoop om te zetten in gedurfde, 

collectieve actie. Dit nieuwe jaar nodigt onze 

wereldwijde gemeenschap uit om verder te bouwen 

aan een Kerk die wakker is voor de roep van de 

Aarde en de roep van de armen – geworteld in 

gebed, gevormd door ontmoetingen en toegewijd 

aan ecologische bekering… 
 

Overal ter wereld blijft de beweging groeien dankzij 

de toewijding van haar leden. Groei vindt plaats 

wanneer je iemand nieuw uitnodigt om zich als 

vrijwilliger aan te sluiten in parochies, scholen en 

lokale gemeenschappen. Elke actie, hoe klein ook, 

wordt een zaadje van hoop. 
 

Bron: laudatosimovement.org  

 Thema Scheppingsperiode 2026 
 

Het thema voor de 

Scheppingsperiode (1 september tot 

4 oktober) is net bekend gemaakt: 

“Levend Water” De Bijbeltekst is 

afkomstig uit Ezechiël 47:1-12, waarin 

Gods levenschenkende water uit de 

tempel van God stroomt. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Oecumene in Leiden 

De Leidse organisatie van de Wereldgebedsdag zoekt (katholieke)vrouwen om de groep te 
versterken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Barbara Heubeck heubeck@hetnet.nl of 
Victoria Twist vj.twist@kpnplanet.nl  

Op dinsdag 27 januari is er een korte oecumenische vesperdienst voor vrede en gerechtigheid in de 
Oud-Katholieke Kerk, Leiden. Inloop vanaf 19.15 uur.  

Vooruitblik 2026 

 Nieuw franciscaans magazine 
   

                        De Nederlands-Vlaamse delegatie   

                          van de minderbroeders kapucijnen 

                             en de Nederlands-Vlaamse 

                              provincie van de minder- 

                                broeders franciscanen hebben 

                                  vanaf 2026 één nieuw 

                                   gezamenlijk magazine.  

                                    “Francesco” wordt officieel 

                                    gelanceerd op 30 januari in 

                     de Faculty Club van Tilburg University    

        maar de eerste nummer is al beschikbaar.  

 

Laudato Si’  Werkgroep Leiden 
 

Ook in onze parochie hebben we 

plannen voor 2026. Wij willen van 17 

t/m 24 mei de Laudato Si’ Week vieren 

en uiteraard de Scheppingsperiode in 

september. Verder hopen we in het 

voorjaar een aantal lezingen te kunnen 

organiseren. En met genoegen 

kondigen we aan dat we in april de 

landelijke vrijwilligersdag mogen 

organiseren. Meer informatie volgt t.z.t. 

Intussen zoeken we nieuwe leden voor 

de werkgroep. Als je mee wilt doen, 

graag contact opnemen met de redactie. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aan het begin van een nieuw jaar maken wij in de 
Laudato Si’ familie plannen om ons vol vertrouwen in te 

zetten voor de zorg voor het gemeenschappelijke huis.  

 

https://laudatosimovement.org/
mailto:heubeck@hetnet.nl
mailto:vj.twist@kpnplanet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudato Si’ Programma januari / februari 

 

In de vorige Laudato Si’ krant vroegen we welk dier geassocieerd wordt 
met H. Don Bosco en H.  Rochus. Het antwoord is de hond.  
 

Rochus werd rond 1350 in Zuid Frankrijk geboren. Tijdens een  
bedevaart naar Rome verpleegde hij zieken, waaronder mensen die  
aan de pest leden. Uiteindelijk kreeg hij zelf de pest waarna hij zich in een bos terugtrok.  
 

Volgens een legende werd Rochus bevriend met een hond die 
hem elke dag brood bracht. Zo overleefde hij en genas van zijn 
ziekte. In 2017, tijdens de opgravingen onder de Garenmarkt, is 
een terracotta beeldje van Rochus gevonden. Dit klein beeldje 
was voor privé gebruik en gemaakt door een 
zogenaamde ‘heiligenbacker.’ Er is ook een  
standbeeld van Rochus met zijn hond in de tuin van  

het voormalige Sint Elisabethziekenhuis op de Hooigracht. Je kunt de tuin 
bezoeken via het terras van het restaurant Loetje.  

 

Don Bosco (1815-1888) wijdde zijn leven aan de zorg voor arme jongeren 
op de straten van Turijn. Vanwege de turbulente politieke situatie in die tijd in 
Italië had hij veel vijanden en was zijn leven soms in gevaar. Hij werd gevolgd 
en beschermd door een mysterieuze grijze hond genaamd "Grigio". Maar 
niemand wist waar Grigio vandaan kwam en niemand zag hem ooit eten. 
Was Grigio misschien een engel? 
 

Nieuwe vraag: “Welk dier wordt geassocieerd met H. Antonius van Padua?”  

Het antwoord is te vinden in de volgende Laudato Si’ Krant. 

za 7 feb 15.30 uur  Catecheseclub 

Vriendjes van Franciscus “Liefde 

voor God, liefde voor elkaar en liefde 

voor de natuur” in de Hartebrugkerk. 

Alle kinderen vanaf groep 5 zijn 

welkom.  Hartebrug.youth@gmail.com  

 

Save the Date!  

• Vrijdag 20 maart   13.00-17.00 uur     “Groene kerken en duurzaamheid 

Laudato si als bron van hoop”  Locatie: nog te bepalen 

• Zaterdag 11 april  10.30 – 16.00 uur    Laudato Si’ Vrijwilligersdag  
Ontmoetingsdag voor allen die willen werken aan het oplossen van  

ecologische én sociale problemen.    Locatie: Maria Middelareskerk, Leiden. 

Meer informatie en aanmelding in de volgende Laudato Si’ Krant.  

          

vrij 30, za 31 jan, zo 1 feb    Nationale tuinvogeltelling 

Met de gegevens van de Tuinvogeltelling kunnen 

bedreigde vogels beter beschermd worden. Meer info op 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

Eco-tip:  
 

Vogels hebben uiteenlopende 
voedselvoorkeuren en ze 
foerageren op verschillende 
hoogtes en plekken in je tuin. 
Zorg dus voor gevarieerde 
vogelvoer op verschillende 
plekken: (ongezouten!) pinda’s  
en zaden in silo’s maar ook 
strooivoer op de grond of op 
de voedertafel. En graag 
vetbollen ophangen zonder 
plastic netjes!  
 

 

  Heiligen en Schepping   
 

   Test uw kennis over heiligen met een speciale band met de natuur! 

 

Ik foerageer 
op de grond 

mailto:Hartebrug.youth@gmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

