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Gods liefde maakt stil. Want Gods liefde is 
rustig, vredig en vredestichtend, standvas-
tig, eeuwig, mooi, doortastend, vergevend, 
helend en heiligend … Vult u maar aan.

Is er een uitknop?
Onze mobieltjes staan altijd aan. Maar ook 
wijzelf lijken altijd ‘aan te staan’. De hele dag 
door speuren we naar informatie, laatste 
berichten, indrukken … En ook ons gemoed 
gaat maar door. Vooral jongeren groeien 
op in een wereld van berichten, video’s en 
AI-antwoorden. De westerse jongeren heb-
ben het nog zwaarder dan Max Verstappen. 
Die racet af en toe wat rondjes, maar zij ra-
cen maar door.
En daar heeft God ons mensen niet voor 
gemaakt. Dat verklaart die ongrijpbare 
tweestrijd: het is toch leuk en leidt af, maar 
het is ook weer heel snel voorbij … Al die 
indrukken geven dus geen ‘ontspanning’, 
integendeel. Steeds meer zoekt men stilte. 
Maar waar is die te vinden? En dan: hoe kan 
je werkelijk de stilte beleven? 

De Kerk koestert deze stilte
Er bestaat een lange geschiedenis van hei-
lige stilte in de katholieke Kerk. Denken we 
maar aan de monniken en monialen vanaf de 
3e eeuw tot in onze tijd aan toe. Het is stilte 
om te luisteren naar Christus’ nabijheid. Het 
is het stilleggen van primaire verlangens en 

reacties. Het gaat om het 
samenbrengen van onze 
versnippering in dat ene 
gebed, die ene hymne, 
die ene houding van aanbidding. Een stilte 
die openheid en vrijheid geeft om nog meer 
voor de Heer, zijn Kerk en de naaste te leven. 
Ook in onze vieringen wil de Kerk die stilte-
momenten koesteren. Ná de viering bij de 
koffie kunnen we met elkaar praten, vooraf 
en tijdens de vieringen gunnen we elkaar de 
stilte. Het verbaast dan ook niet dat vooral 
jonge mensen geraakt worden door de ech-
te mooie liturgie en de gebedstraditie van 
de katholieke Kerk. 

Maak 2026 tot jaar van meer stilte en 
gebed! Hoe?
Bidden is niet ingewikkeld. We hoeven ons 
niet in een bepaalde gesteltenis te brengen. 
We hoeven geen hele lange gebeden op te 
zeggen. Jezus ís er al! We kunnen eenvoudig 
vanuit ons hart tot Hem spreken. En dan 
even stil zijn en beseffen 
dat Hij er is en er is om ons 
bij te staan. Het is een be-
gin, hoe dan verder?
In onze parochie hebben 
we veel uren dat kapellen 
en kerken open zijn voor 
stille Aanbidding (zie het 
schema op blz. 5). Loop 

daar eens binnen! Ook tijdens de vieringen 
op zondag proberen we momenten van stil-
te te houden, vooral na het ontvangen van 
de heilige Communie. Jezus is dan in ons 
hart. Laten we ons dan niet afleiden! Ook 
het bidden van de rozenkrans is een gebed 
van stilte. We hoeven niet na te denken 
over het gebed en kunnen alles aan Maria 
toevertrouwen. Maar vaak blijft het gebed 
lastig omdat we God nog niet voldoende 
kennen. Elke dag wordt ons geschonken om 
met Christus te leven. De avonden Syca-
more (zie blz. 13) willen ook helpen om Hem 
beter te leren kennen. 

Namens kapelaan Huntjens, diaken Clavel 
en Marlène Falke-de Hoogh zalig Kerstmis 
en een gebedsvol 2026 toegewenst.

Pastoor Smith

En toen werd het stil …
Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

U vindt in dit dikke Kerstnummer o.a.
–  Alle vieringen rond Kerstmis. Zie achterzijde 
–  Guldenmis, Carols and lessons en Dobbelsteenzondagen 
–  Denk je erover katholiek te worden? Volg Sycamore! 
–  Juli 2026: Jongerenreis naar Rome, Assisi, Loreto … 
–  Jubileumjaar Bisdom en Waarom jongeren aankloppen 
     bij de Kerk

Toen Jezus geboren was, werd het 
even stil, op aarde zoals in de hemel.

In de hemel was er stilte bij God de Vader. Zijn eeuwi-
ge Zoon, het Woord, is nu mens geworden. De engelen 
zwijgen want ze hebben er nog geen woorden voor om 
God de Zoon toe te zingen nu Hij een Kindje in de krib-
be is geworden. Maria zwijgt en bewaart alles in haar 
hart. De goede Jozef wacht stil, bereid op elke wenk 
van moeder en kind in te gaan. De herders zijn er nog 
niet en de wijzen hebben nog een hele weg af te leggen.

Vlucht naar Egypte
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Vanuit de rondgang langs de kernen in 
verband met de Vitaliteitstoets kwam 
vaak het verzoek naar geloofsge-
sprekken. We hebben gezocht 
naar een eenvoudige vorm 
en kwamen uit op Dobbel-
steen-gesprekken! Na de vie-
ringen op zaterdagavond/zon-
dagmorgen ligt er op bepaalde 
tafels een dobbelsteen met een 
blad. Op het blad staan korte 
handreikingen en -u raad het al – 6 vra-
gen. Iemand gooit de dobbelsteen en over 
de bijbehorende vraag kan met elkaar ge-
sproken worden. Geen discussie, maar een 
uitwisseling. Heel eenvoudig. Door het te 
doen, gaan we zien of deze vorm inder-
daad ons helpt bij een ‘geloofsgesprek’.

Dit najaar was er in de St. Josephkerk 
een indrukwekkende tentoonstelling 
over Takashi Nagai. Hij werd gebo-
ren in 1908 in Japan. Opgevoed in de 
inheemse religie komt hij later, op 
school en als geneeskundestudent, 
tot de overtuiging dat de mens niets 
anders is dan materie. Maar in de 
laatste blik van zijn stervende moe-
der voelt hij dat de menselijke geest 
na de dood voortleeft. 

ter van het gezin, zijn latere vrouw Midori, 
groeide hij naar het Doopsel toe (1934). 

Wat niet vernietigd kan worden
In 1945 valt de atoombom op Nagasaki en 
verliest hij zijn vrouw, zijn huis en zijn ra-
diologiekliniek. Hij ziet dat hij alles verloren 
heeft, maar doet deze ervaring op: Mijn hart 
werd vervuld van een nieuwe en grote hoop, 
toen ik besefte dat ik moest zoeken naar iets 
dat nooit sterft. 
Geraakt door Jezus’ woorden “Hemel en 
aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woor-
den zullen niet voorbijgaan” brengt hij de 
zes levensjaren die hem nog resten door in 
dit besef: Dat, wat tijd en ruimte overstijgt 
en voor eeuwig blijft, is het woord van Jezus 
Christus, die God is. Het leven in Zijn Woord, 
het leven met Zijn Woord, het leven dat God 
bemint en door God bemind wordt: dat is 
het ware leven.

Nieuw lectionarium – Jaar A
Vanaf de eerste zondag van de Advent is er een 
nieuw lectionarium in gebruik, een prachtige uitga-
ve. De selectie van de lezingen is natuurlijk hetzelfde 
gebleven. Deze wordt over heel de wereld gevolgd. 
Maar de vertaling is herzien. De vorige was uit 1971, 
dus bijna 55 jaar geleden. Het was overigens een pri-
ma vertaling. Maar deze nieuwe vertaling blijft nog 
dichter bij de oorspronkelijke tekst en bij de tekst 
van het nieuwe Missaal dat zal verschijnen. Enkele 

woorden die in ons spraakgebruik echt aan het verdwijnen zijn (bijv. herberg) zijn ver-
vangen. Ook het woord ‘evangelie’ klinkt wat vaker in plaats van ‘blijde boodschap’. 
‘Evangelie’ is toch een krachtiger woord. De vertaling leest goed, voor jong en oud.

Volg de wijzen
Zijn verhaal is verwant aan dat van de drie 
Wijzen. Het Jubeljaar 2025 eindigt op hun 
feestdag: Driekoningen, Openbaring des He-
ren, 6 januari 2026. Net als Takashi waren 
zij geen christenen toen ze op weg gingen, 
maar wel intellectuelen, die vanuit hun ken-
nis en het zoeken naar waarheid in bewe-
ging kwamen. 
Zij volgden een ster, een onzekere aanwij-
zing – maar genoeg om te vertrekken. Ook 
Takashi begon met zulke kleine lichtjes: de 
blik van zijn stervende moeder, een zin van 
Pascal, de uitnodiging van een eenvoudig 
gezin… 
De Wijzen nodigen alle mensen uit op zoek 
te gaan, misschien niet geleid door een ster, 
maar wel door intuïties, ontmoetingen, 
stille vragen van het hart, of juist door er-
varingen van verlies, die ons doen beseffen 
dat er meer moet zijn dan wat vergaat, ons 
doen zoeken naar ‘iets dat nooit sterft’.

God is vindbaar
Waren ze dan aan het goede adres bij het 
Kind in de kribbe? Dit Kind was helemaal 
sterfelijk. De Wijzen waren zo wijs om al-
vast mirre voor de begrafenis te schenken. 
Maar dit sterfelijke Kind ontvangt van de 
Wijzen ook wierook en aanbidding: 
Hij is God, Jezus Christus die God is, God die 
juist mens is geworden om te kúnnen ster-
ven, zoals ik en voor mij. Hij die nooit sterft 
heeft Zich sterfelijk gemaakt, Zijn gouden 
koninklijke weg voert dóór het sterven naar 
de onsterfelijkheid van de verrijzenis. En 
onze zoektocht naar ‘wat nooit sterft’ sluit 
het sterven dus niet uit, maar het sterven 
maakt er deel van uit, is erin opgenomen.

Moge het voorbeeld van de Wijzen en van 
Takashi ons helpen om opnieuw te durven 
vragen welke volgende stap het Licht der 
wereld ons aanwijst. 
Mogen zij ons helpen Maria met het Kind te 
vinden, het Kind te aanbidden en Hem ook 
iets te geven om vrijer te worden voor een 
leven dat God bemint en door God bemind 
wordt.
En moge het voorbeeld van vader Moriyama 
en Midori ons, persoonlijk en als parochie, 
aansporen ook anderen op die weg te hel-
pen, zoals zij Takashi geholpen hebben.

Dan zal het Kind in de kribbe aan het einde 
van dit Jubeljaar velen vervullen met die 
hoop die nooit sterft.

Kapelaan Huntjes

Een prachtig boek over Takashi is: Paul Glynn, Een lied 
voor Nagasaki, Uitgeverij Betsaida.

Uit het parochie bestuur
De vergaderingen van het parochiebestuur vol-
gen een goed gevulde agenda. In de kernen is 
altijd wat te doen.  Ons kerkzijn is gericht op de 
drie gebieden van vieren, leren en dienen. Die 
krijgen vorm in liturgie, catechese en diaconie. 
Maar die bestuursagenda heeft steeds weer 
andere accenten. Dat doet wel denken aan de 
bekende woorden uit het derde hoofdstuk van 
Prediker: ‘Alles heeft zijn uur, alle dingen onder 
hemel hebben hun tijd’. 
Soms besteden we veel tijd aan bouwprojecten 
– een tijd om stenen te verzamelen. Ook wordt 
er wel eens iets afgebroken – een tijd om ste-
nen weg te gooien. Kerkgebouwen vragen nu 
eenmaal veel onderhoud. We zijn in de gelukki-
ge omstandigheid dat we in onze parochie het 
nodige hebben kunnen doen binnen de finan-
ciële ruimte die er is. Al blijft er nog genoeg te 
wensen over. 
Op dit moment groeit op de agenda het punt 
van de missionaire parochie. Dat loopt van ge-
bruik van de zalen, ontwikkeling van de online 
media en parochie-activiteiten tot de reis naar 
Veenendaal. Missionair zijn - een tijd om te 
bouwen. We nemen afscheid van Regina Kro-
winkel, die zich decennia inspande voor kerk en 
caritas. Die caritas, liefdadigheid of naasten-
liefde, zal in de toekomst op nieuwe manieren 
aandacht aan de bestuurstafel krijgen – een 
tijd om te omhelzen.

Het parochiebestuur wenst u allen van harte 
een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuw-
jaar.� Machiel Kleemans – secretaris

Dobbelsteenzondagen en een Parochiegebed
Vanuit de Vitaliteitstoets wordt nu ge-

werkt aan een korte beleidsvisie 
voor langere en korte termijn. 

Een van de punten die ook in 
de gesprekken naar voren 
kwam, was het belang van 
het gebed. Zoals bij het be-

gin van de fusie van de acht 
parochies, willen we ook nu 
een ‘parochie-gebed’ versprei-
den. Dit zal in januari, na de 

Kersttijd, gebeuren. Een prentje met het 
parochie gebed, zodat iedereen dat thuis 
kan bidden, of samen bij bijeenkomsten 
of koorrepetities kan bidden. 
In het volgende nummer zullen we het 
gebed en het prentje wat toelichten.

Pastoor Smith

Adventsactie
Dit jaar steunen wij het project “Koester een 
kind, bouw mee aan morgen.” Wij steunen 
kinderen in Kameroen en India.
In het straatarme noorden van Kameroen 
zijn nauwelijks voorzieningen voor kinderen 
met een beperking. Ze worden bovendien 
vaak actief buitengesloten en blijven nood-
gedwongen thuis. Stichting Bethlehem zorgt 
onder meer voor toegang tot onderwijs, 
medicatie en behandelingen. Het project 
bestaat uit meerdere activiteiten, zoals 
toegang tot onderwijs bij gespecialiseerde 
basis- en middelbare scholen, beschikbaar 
stellen van medicijnen tegen epilepsie, fysio-
therapie, revalidatiebehandelingen en ope-
raties. Enkele kinderen krijgen hulpmidde-

len, zoals een prothese of een rolstoel. Voor 
25 kinderen zonder geboortebewijs worden 
geboortecertificaten opgesteld, zodat ze of-
ficieel ‘bestaan’. Ook krijgen 45 leerkrachten 
de gelegenheid vaardigheden te ontwikkelen 
in het geven van inclusief onderwijs. 
In India leven 15 miljoen nomaden. De mees-
ten zijn analfabeet en hebben geen vast 
werk. Hun kinderen gaan nauwelijks naar 
school. Een van de belangrijkste program-
ma’s van onze partner Tent is overbrug-
gingsonderwijs in speciale scholingscentra; 
het bereidt de kinderen voor op regulier 
onderwijs. Daarom worden in de omgeving 
van Madurai (Tamil Nadu) twee eenvoudige 
scholingscentra gebouwd. Hier kunnen 200 

kinderen uit vier dorpen een speciaal on-
derwijsprogramma volgen, waarin ze onder 
meer sociaal-emotionele vaardigheden leren. 
Ze doen mee met buitenschoolse activiteiten 
en krijgen verrijkte voeding. De centra orga-
niseren bijeenkomsten voor ouders, om hen 
bewust te maken van het belang van onder-
wijs en van de rechten van hun kinderen. Ook 
worden twee gezondheidskampen georgani-
seerd voor 200 kinderen en hun gezinnen.

Hoe kunt u bijdragen?
Via diverse acties in enkele kernen. 
Of: www.vastenactie.nl/doneer-nu 

Een heilige uit Japan en de drie Wijzen uit het Oosten

Die intuïtie laat hem niet los. De geschriften 
van de katholieke natuurwetenschapper 
Blaise Pascal zeggen hem: het verstand kan 
niet alles, de hoogste waarheden worden 
met de ogen van het hart gezien.

Mee naar de Nachtmis
Om dit te onderzoeken huurt hij een kamer 
bij het katholieke gezin Moriyama. Dat no-
digt hem op Kerstavond uit: “Dokter, waar-
om zou u vannacht niet met ons meegaan 
naar de middernachtsmis?” “Maar ik ben 
geen christen,” antwoordde Takashi. “Dat 
doet er niet toe,” antwoordde de vader. “De 
herders en de wijzen die naar de stal kwa-
men waren dat ook niet. 

Maar toen ze Hem zagen konden ze geloven. 
Je kunt nooit geloven als je niet naar de kerk 
gaat en bidt.” Hij ging mee en werd getrof-
fen door de vijfduizend aanwezigen, de zang 
en de stilte, maar ook door zijn intuïtie dat 
er daar Iemand aanwezig was die leefde. Ik 
voelde dat Iemand, die ik nog niet kende, mij 
nabij was, zo schrijft hij later.

Wat is er na Kerstmis?
Het antwoord van die vader was heel goed. 
Net als in 1932 in Nagasaki komen ook in 
2025 in Leiden e.o. in de Kerstnacht mensen 
naar de kerk die geen christen zijn. Net als 
de herders en de wijzen zijn ze welkom om 
naar Jezus te komen kijken. We willen hen in 
al onze kerken ook uitnodigen voor een aan-
bod ná Kerstmis. Want de ervaring van Zijn 
Aanwezigheid in de Kerstnacht kan gemak-
kelijk weer wegebben en er is verdere steun 
nodig. Zo ging het bij Takashi. 

Toen hij na die Nachtmis weer in bed lag, 
verzwakte de herinnering aan die liefheb-
bende Aanwezigheid en hoorde hij weer de 
stemmen van zijn professoren die waar-
schuwden voor godsdienst en zelfbedrog. 
Maar door verdere ontwikkelingen, met 
name het gebed en de steun van de doch- Relief gemaakt door de zusters van Betlehem.
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Zondag 16.00 – 17.00 uur Lodewijkkerk
Woensdag 18.30 – 19.00 uur Josephkerk
Donderdag 20.00 – 21.00 uur Lodewijk-
kerk, elke 3e donderdag
Vrijdag 14.00 – 23.00 uur Johannes-Pau-
lus II kapel, naast de Lodewijkkerk
Zaterdag 07.00 – 14.00 uur Johannes-Pau-
lus II kapel, naast de Lodewijkkerk.

We hopen in het voorjaar de dagkapel in 
de Josephpastorie te openen. Daar ko-
men dan uren van aanbidding op dinsdag 
en donderdag. 
Dan is er - uitgezonderd de maandag - 
elke dag een moment van aanbidding in 
de parochie. 

Meld je aan voor de inspirerende
Jongerenreis naar Italië
Het bijzondere aan deze reis is dat de jongeren zelf het initiatief hebben genomen en ons 
gevraagd hebben om een dergelijke bedevaart te organiseren. Om hen te ondersteunen in 
hun geloofsgroei en gezamenlijke geloofsbeleving, zien wij deze bedevaart als een waar-
devolle en inspirerende 
ervaring.
Wij vliegen vanaf Amster-
dam naar Rome. Met de 
bus: Rome – Assisi – Cor-
tona – Loreto – Manoppel-
lo – Lanciano – Rome. 
De kosten liggen rond de 
1000 euro, maar we hopen 
op sponsoren. Dus laat het 
bedrag je niet afschrikken, 
maar neem contact op als 
je mee wilt gaan. 
Kom mee, het wordt een 
onvergetelijk avontuur!

Youth groep
Na de Alpha Youth van afgelopen voorjaar 
is een groep van ca. 10 jongeren doorge-
gaan elkaar maandelijks te ontmoeten. Deze 
groep staat ook open voor andere jongeren 
in de leeftijd van 15-21 jaar. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op vrijdag 19 december en be-
gint zoals altijd met de H. Mis van 19.00 uur 
in de H. Lodewijkkerk en gaat daarna vanaf 
19.45 uur verder in de zaal van het Babyhuis. 

In tegenstelling tot de Alpha Youth zelf is het 
geen kennismaking met het christelijk geloof, 
maar wisselen we elke maand over een an-
der (eerder verdiepend) onderwerp uit. 
Heb je belangstelling, meld je dan in de pa-
rochie-app bij de groep “Alpha Youth 2.0” of 
neem contact op met kapelaan Huntjens of 
Angelique Steysel via het secretariaat: 
 secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl.

Mogelijkheden voor eucharistische  
aanbidding in de parochie

Familiemusical
van Koemi

De Profetes Hanna, 
zaterdag 17 januari, 

14.00 uur in Katwijk.  
Zie www.koemi.org    

1e heilige Communie
Er gaan weer drie trajecten 
van start van voorbereiding 
op de eerste heilige Communie 
voor kinderen vanaf groep 4.

Goede Herder –  
Sint Jan – Laurentius
Start op 14 januari. 
Bijeenkomsten op zondagoch-
tenden en woensdagmidda-
gen. 
Viering 1e h. Communie op 
zondag 31 mei. 
Door Mariëlla Oerlemans m.m.v. pastoor 
Smith 
Info en aanmelding bij Mariëlla: 
 06-14678987 – oerlemans4@outlook.com 

Lodewijk – Joseph – Petrus
Start op 4 februari. 
Bijeenkomsten op woensdagmiddag. 
Viering 1e h. Communie op zondag 19 april. 
Door kapelaan Huntjes, Patsy Plaschek, dia-
ken Clavel en de zusters Giasinta en Lucia 
Info en aanmelding via centraal secretaraat: 
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl - 
071-7370087  (ma – do 10.00 - 12.00 uur)

Harteburg – Maria Middelares
Start op 7 januari. 
Bijeenkomsten op woensdagmiddag. 
Viering 1e h. Communie op zondag 19 april 
Door Victoria Twist en Maaike Elink m.m.v. 
pastoor Smith 
Info en aanmelding via centraal secretaraat: 
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl - 
071-7370087 (ma – do 10.00 - 12.00 uur)

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
E | info@roomburgh.nl
W | www.roomburgh.nl

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een 

eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?

U bent van harte welkom.

Ondersteuning
Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Roomburgh biedt de volgende services:

THUISZORG
DAGBESTEDING

CASEMANAGEMENT DEMENTIE
MAALTIJDSERVICE

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over

handige voorzieningen:
VERPLEEGHUIS

HUURWONINGEN
KAPEL

RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

BMS Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG  Leiden
T. 071 516 29 30
E. info@bmsnotarissen.nll
www.bmsnotarissen.nl

BMS Notarissen, dé Netwerknotaris van Leiden, 
ondersteunt en adviseert u bij al uw notariële zaken. 
Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers. 
Uw unieke persoonlijke situatie staat bij ons notaris-
kantoor voorop. Op belangrijke momenten in uw leven 
ondersteunen wij u graag bij het maken van keuzes en  
zorgen we voor het juridisch juist vastleggen van uw zaken.

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Op 15 november j.l. is mgr. Van den Hende voorgegaan in de Vormselviering in de St. Petruskerk.

Heilig Vormsel

•  Restauratie  •  Renovatie  •  Nieuwbouw  •  Onderhoud

Coenecoop 2c, 2741 PG  Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2026
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Berichten uit de Parochiekernen
    Sint Jan’s OnthoofdingLAM Gods (Maria Middelares)

H. Laurentius

LAM Gods (Maria Middelares)

De Goede Herder

    St Jan

    St Petrus

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Geloofsgesprekken 
in de Goede Herder
Tijdens de Parochiedag van de Goede Her-
der is er uitgebreid aandacht gevraagd 
voor de geloofsgesprekken die men wilde 
houden rond de thema’s “Rouw en verlies” 
en “Het Levenshuis”. Eind oktober zijn de 
gesprekken daadwerkelijk gestart met een 
flinke groep deelnemende parochianen. In 
het nieuwe jaar krijgen ze zeker een ver-
volg.� Jeaneke van der Hulst – Frans Kerklaan

    St Petrus

LAM Gods (Maria Middelares)

H. Lodewijk

hofpark. Op 18 en 19 december komen de 
kinderen van resp. de basisschool “De We-
reldwijzer” en van de Pacellischool naar de 
Maria Middelareskerk voor hun jaarlijkse 
kerstvieringen. 
Nadat de kinderen vertrokken zijn, wordt 

de kerk op 19 december snel voorbereid 
voor een stemmig kerstconcert georgani-
seerd door de wijkraad van de Stevenshof. 
Op kerstavond is dit jaar de Nachtmis op 
een kindvriendelijk tijdstip, namelijk al om 
19.00 uur!

Avond van Barmhartigheid – maandag 15 december –  
met 3 priesters voor de biecht
Al heel wat jaren zijn er de Avonden van Barmhartigheid vooraf aan Kerstmis 
en Pasen. Op heel wat plaatsen in de Wereldkerk worden deze aangeboden. Een 
kerk die langere tijd open is om naar binnen te lopen voor eucharistische aanbid-
ding, gebed en de Biecht. 
Maandag 15 december is de Sint Josephkerk open van 18.30 tot zeker 21.15 uur.
Om 19.00 uur de Mis, daarna een korte inleiding over de Barmhartigheid. 
Van 19.45 tot zeker 21.15 uur is er dan aanbidding met zang, teksten en stilte. On-
dertussen zijn er gebedsduo’s om voor bepaalde intenties te laten bidden.  
Drie priesters zijn beschikbaar voor de Biecht. We merkten bij vorige avonden dat 
twee niet meer voldoende was. 
Misschien komt de vraag op hoe je goed voor te bereiden op de Biecht. Maak het 
niet ingewikkeld. Deze site kan je wat helpen: www.katholiekleven.nl/artikelen/
actuele-artikelen/paus-franciscus-als-ik-ga-biechten 

Maandelijks aanbiddingsavond in avondlijke stilte
Vooral voor de 
jongeren (zie blz. 
1) wordt deze 
aanbiddingavond 
gehouden. Een 
uur lang is de 
kerk open voor 
aanbidding. Er 
branden alleen 
kaarsjes en een 
lichtje bij het Al-
lerheiligste. Het is 
dus stil en donker. Ideaal om een uur ‘offline’ te zijn, ‘online’ met de 
Heer Jezus.
Het is elke 3e donderdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur. Dit 
uur is een hernemen van een oude traditie van ‘het heilig Uur’. Het 
herinnert aan de uitnodiging van Jezus in de hof van Getsemane 
aan zijn leerlingen. Het is de avond voor zijn lijden. “Kunt gij één uur 
met Mij waken.” (Zie Matteüs 26,40) Aan Margaretha-Maria Alaco-
que, kloosterzuster in Paray le Monial, vroeg de Heer deze devotie 
van het heilige Uur en de 1e Vrijdag te verspreiden. In dit Uur kun-
nen we bijzonder de liefde van zijn heilig Hart ervaren.

Uitnodiging voor Kindje Wiegen
Lieve kinderen, ouders en grootouders, 
Op Eerste Kerstdag, donderdag 25 december om 13.00 uur, nodigen 
wij jullie van harte uit in de St. Petruskerk voor de traditionele vie-
ring van Kindje Wiegen.
Tijdens deze korte en gezellige viering:
– Zingen we samen bekende kerstliedjes
– Luisteren we naar het kerstverhaal
– Steken we een kaarsje aan bij de mooie kerststal
Na afloop eten we samen een beschuit met muisjes, net zoals bij de 
geboorte van een kindje. Iedereen is welkom – of je nu vaak in de 
kerk komt of niet. Het is een feestelijke viering speciaal voor kinde-
ren en duurt ongeveer een half uurtje.
Kom gezellig meedoen en beleef de warmte van Kerstmis met ons! 
We hopen jullie allemaal te zien op 1e Kerstdag in de St. Petruskerk!

Voorbereiding op Kerstmis in en rond de Maria Middelares

Gebedsweek voor de eenheid
In deze tijden vol verdeeldheid is het geen 
overbodige luxe te kijken naar wat ons ver-
enigt. Paus Franciscus was en ook paus Leo is 
daar een groot voorstander van. Op zondag 
25 januari is er om 10.00 uur een oecumeni-
sche viering in het kader van de Week van 
Gebed voor de Eenheid van de christenen. Het 
wereldwijde motto is “Eén van Geest”. 

De haan keert eindelijk terug in 2026
In februari 2022 zorgde storm Eunice ervoor dat het kruis 
en de haan van de toren van de Sint Jan werden geblazen 
met de nodige schade tot gevolg. 
In 2026 gaat de haan echt zijn plekje op de toren weer 
terugkrijgen. Al eerder waren er afspraken met de aanne-
mer maar door het uitblijven van de goedkeuring voor de 
financiering kon dit niet doorgegaan. De werkzaamheden 
staan nu met de bisschoppelijke machtiging, opnieuw op 
de planning voor het voorjaar van 2026. Op 22 maart start de aannemer met het 
steigerwerk, daarna zal er groot onderhoud aan toren en muren plaatsvinden en 
zullen kruis en haan (eindelijk) weer hun plekje bovenop de toren terugkrijgen.

Heilige Lucia  –  zaterdag 13 december  –  Zijlpoort
Zoals inmiddels een traditie is, wordt weer op zaterdag 13 de-
cember op de RK begraafplaats Zijlpoort een lichtjes-avond 
gehouden van 17.00 tot 19.00 uur. Dat heeft ermee te maken 
dat op die dag in vele landen de feestdag van de Heilige Lucia 
gevierd wordt, vaak met processies waarbij kaarsen, fakkels 
of andere lichtjes meegevoerd worden en begraafplaatsen 
bezocht. ‘Lucia’ is verwant aan het Latijnse woord lux, dat 
licht betekent. Lucia leefde van ca. 286 tot 304 in Syracuse op 

Bijeenkomsten geloof en wetenschap
Een groepje parochianen heeft met elkaar in-
spirerende gesprekken gevoerd over geloof 
en wetenschap. Deze willen we nu in bre-
der verband voortzetten binnen de parochie. 
Aan de orde zijn vragen zoals: wat zegt het 
geloof over waarheid? Wat is in de weten-
schap waarheid? Hoe verhouden geloof en 

wetenschap zich tot elkaar? Welke taal wordt 
gebruikt in het geloof en welke in de weten-
schap? Hoe praat je in alledaagse gesprekken 
over geloofszaken die moeilijk te begrijpen 
zijn vanuit het wetenschappelijk denkkader?  
De bijeenkomsten starten op woensdag 14 ja-
nuari, gevolgd door 28 januari en 11 en 25 febru-

ari. Locatie is de parochiezaal van het Babyhuis, 
Steenschuur 17 in Leiden en de tijd van 20.00 
tot 22.00 uur. Iedereen is welkom om ideeën uit 
te wisselen en eigen vragen in te brengen. Be-
geleiding is door diaken Pier Tolsma en Machiel 
Kleemans. Graag aanmelden via: secretaris@
petrusenpaulusleiden.nl 

In de Adventstijd bereiden niet alleen de 
volwassenen, maar ook de kinderen zich 
voor op het Kerstfeest, de komst van de 
Verlosser. Op zondagmiddag 14 december 
is er in het kader van de oecumenische 
“Kliederkerk” een kerstspel in het Stevens-

Maria Lichtmis maandag 2 februari
Wat we op deze dag vieren is het moment dat 
Maria en Jozef het Kindje Jezus in Jeruzalem in 
de Tempel aan God de Vader opdragen, 40 da-
gen na zijn geboorte. De officiële naam is dan 
ook ‘De opdracht van de Heer’. De oude Sime-
on en Hanna begroeten, geleid door de heilige 
Geest, het Kind als de Verlosser. Simeon voor-
zegt ook dat een zwaard de ziel van Maria zal 
doorboren. 
Rembrandt heeft dit moment indrukwekkend 
weergegeven, met de grote donkere ruimte 
van de Tempel en het licht dat valt op de heilige 
Familie. In de late middeleeuwen ontstond de 
lichtprocessie. Simeon had immers in de tempel 
Jezus ‘het Licht voor de heidenen’ genoemd. 
En dat is nog steeds zo. Ook op deze avond is er 
een extra Mis in de Josephkerk, 19.00 uur. We 
beginnen bij de ingang van de kerk. Daar wor-
den de kaarsen gezegend en dan trekken we in 
processie de ‘Tempel van de Heer’ binnen.

Kerststukjes
Op 12 december worden er, ach-
ter in de Laurentiuskerk, kerst-
stukjes gemaakt voor de ouderen 
in Stompwijk en voor degenen 
die wel een opkikkertje kunnen 
gebruiken. De opbrengst van de 
kerstmarkt wordt gebruikt om 
materiaal aan te schaffen voor 
deze kerststukjes. Maar ook veel 
dorpsgenoten geven hun tuin een 
extra snoeibeurt om te zorgen 
voor kerstgroen en mooie takjes. 
Een hele groep vrijwilligers gaat 
op vrijdagochtend aan de slag, 
maar meer helpers zijn altijd wel-
kom. Het is niet alleen heel dank-
baar werk om voor anderen een 
stukje te maken. Het is ook heel 
gezellig om dit met elkaar te doen. 

Marianne Turk

Sicilië, was martelares voor haar geloof in Christus en werd 
de patrones van de blinden (en nog veel meer).
Op de begraafplaats is er gelegenheid om de graven van 
dierbaren te bezoeken en er een kaarsje (of dergelijke, mits 
het niet brandgevaarlijk is) bij te plaatsen. Ook is de kapel 
geopend en er zal gelegenheid zijn om de kou te verdrijven 
met warme koffie en chocolademelk die dan te verkrijgen 
zijn. Een ieder is welkom om de begraafplaats te bezoeken!

H. Laurentius  -  O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph -  St Petrus  -  LAM Gods (Maria Middelares)

Veel kerken wereldwijd, ook in onze parochie, kleurden op woensdag 19 november rood. 
Een signaal dat 1 op de 7 christenen vervolgd worden. Laten we hen niet vergeten!

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph     Hartebrug

Advent voor de kinderen
Op zaterdag 13 december van 14.00 tot 15.30 uur is er 
een Adventsactiviteit in de Zaal van de Sint Petrus, 
Lammenschansweg 40a.  
Wij beginnen met het aansteken van de adventskaars-
jes en het zingen van Kerstliedjes. Wij vertellen het 
Kerstverhaal op een bijzondere manier. Na de plenai-
re sessie mogen de kinderen bij de activiteitentafels 
aanschuiven. Wij maken kerststukken, kerstkaarten, 
kerstdecoraties en nog meer! Wij zorgen voor een lek-
kere versnapering in de pauze. 
De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden. Breng je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Ouders zijn ook van harte welkom om mee te helpen. 

Kerstattentie
Ook dit jaar zullen de wijkcontactpersonen 
in de dagen vóór Kerstmis een attentie bren-
gen bij medeparochianen die om wat voor 
reden dan ook in deze tijd extra aandacht 
verdienen. De deurcollecte is al geweest 
als u dit leest, maar een bijdrage is welkom 
op NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP 
Sint-Petrus o.v.v. Kerstactie. Dank u wel!

Zoeterwoude 750 jaar
Op 1 september 1276 ontving Dirk van Sant
horst het Ambacht Sotrewold in leen van 
graaf Floris V. Hiermee begon het zelfstan-
dig bestaan van de ambachtsheerlijkheid 
Soeterwoude. Het komende jaar zullen er in 
Zoeterwoude dorp en Zoeterwoude rijndijk 
diverse activiteiten worden georganiseerd 
om het 750-jarig bestaan te vieren. De ker-
ken in Zoeterwoude hebben aangegeven 
hier zeker ook aandacht aan te willen schen-
ken. In welke vorm is op dit moment nog 
niet bekend. We houden u op de hoogte.

Oudejaarsviering
Al vele jaren is het een mooie oecumenische traditie om God te 
danken voor het voorbije jaar en hem om zegen te smeken voor 
het nieuwe jaar. Dat doen we om 17.00 uur in de Maria Middela-
res kerk. Na afloop kan iedereen onder het genot van oliebollen 
en bisschopswijn elkaar een zalig (en veilig) uiteinde toewensen. 
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H. Laurentius

De Goede Herder

Hartebrug

H. Laurentius

Berichten uit de Parochiekernen De adres- en bankgegevens van de parochiekernen staan onderaan op de pagina’s 14 en 15

Hartebrug  St Jan Hartebrug

H. Lodewijk

H. Lodewijk

Hartebrug    

St Petrus    

leven er krokodillen? Alle kin-
deren vanaf groep 5 zijn wel-
kom bij deze interactieve en 
boeiende catechese. 
Contact: Victoria 
vj.twist@kpnplanet.nl 

Gastvrijheid in de Hartebrug
Men zegt dat de noodzaak de moeder 
is van de uitvinding. Door de sloop van 
de Romanuszaal dreigde het koffie-
drinken na de zondagse viering in het 
water te vallen. Maar een aantal cre-
atieve vrijwilligers heeft de dagkapel 
omgetoverd tot een uiterst geschikte 
ruimte voor een gezellige ontmoeting. 
Sinds een half jaar hoeven de kerk-
gangers niet eens door een deur te 
gaan om de koffie te vinden. 
Maar nog belangrijker, meer mensen 
dan voorheen blijven voor een gesprek. 
Zo hebben we elkaar beter leren ken-
nen, nieuwe parochianen welkom kun-
nen heten en nieuwe vrijwilligers kun-
nen werven – en niet alleen  
voor de koffiegroep! 

Help een kind in de marge
Marktje voor De Adventsactie op zondag 14 
december na de Mis van 11.15 uur.
In de Hartebrug is het een traditie dat wij tij-
dens de Advent een kleine markt houden om 
geld in te zamelen voor de projecten van de 
Adventsactie (zie blz. 2). Iedereen kan mee-
doen door te bakken, knutselen of gewoon 
kopen bij het kraampje. Als je iets wil maken 
of doneren, neem contact op met Maaike 
Elink Schuurman m.elinkschuurman@me.com 

Carols and lessons in de Advent – 14 december
In de Goede Herderkerk te Zoeterwou-
de-Rijndijk is inmiddels een mooie traditie 
ontstaan om halverwege de Advent een vie-
ring te houden van lezingen en liederen op 
weg naar Kerstmis. Deze viering van Woord 
en Gebed is geïnspireerd op de Engelse (An-
glicaanse) traditie van “Carols and Lessons”. 
Terwijl de bladeren vallen, de duisternis 
steeds vroeger invalt en het almaar kouder 
wordt, kunnen de kerkgangers zich warmen 
aan liederen en een boodschap van licht, 
onder de verwachtingsvolle titel: “Een Kind 
wordt ons geboren”. 
De lezingen vertellen over Jezus’ geboor-
te, maar beginnen in het Oude Testament, 
waar de komst van de Messias al wordt 
aangekondigd. Ze worden afgewisseld met 
Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu 

eens vierstem-
mig gezongen 
door het koor, 
dan weer in sa-
menzang met 
de aanwezigen. 
Thea Epskamp 
leidt deze vie-
ringen. 
De zang wordt 
uitgevoerd door 
het parochiekoor van De Goede Herder, ver-
sterkt met een flink aantal projectzangers 
uit de regio. De repetities en uitvoering zijn 
in handen van dirigente Ans Bulles, met be-
geleiding op het orgel door Jorge Silva.
U bent van harte welkom op zondagmiddag 
14 december, aanvangstijd 15.30 uur. De 

Kerstmarkt in de Laurentius
Als u dit leest is hij alweer voorbij, 
maar 22 november is er kerstmarkt in 
de Laurentiuskerk geweest. Mensen 
brachten hun overtollige kerstspullen 
naar de kerk en anderen konden die 
voor een vriendelijk prijsje kopen. Het 
zorgt voor duurzaamheid, want de 
spullen krijgen een tweede leven. Het 
maakt dat mensen eens ‘iets anders’ 
kunnen aanschaffen zonder heel diep 
in de buidel te hoeven duiken. En het 
zorgt voor veel gezelligheid en ver-
bondenheid. Het is een genot om dit 
te organiseren.

TV uitzendingen
Zoals u weet wordt elke zondag om 
10.00 uur via NPO2 de Eucharistie-
viering uitgezonden uit een kerk er-
gens in Nederland. Vooraf is een kort 
geloofsgesprek. Het is een groot goed 
dat dit gebeurt en wekelijks volgen 
duizenden mensen deze Mis. Er is 
gevraagd of in 2026 twee keer (25 jan 
en 16 aug) deze Mis kan worden uit-
gezonden vanuit de Lodewijkkerk.
Dat betekent een voorbereiding die 
voor de direct betrokkenen om 06.00 
uur al begint. De zorg is vooral alles 
zo te laten verlopen dat de viering, 
zonder gehaast te worden, binnen 
het uur plaatsvindt. Want om 11.00 
uur heeft NPO2 alweer een ander 
programma.

Gulden Mis op woensdag 19 december 07.00 uur Wim Barning 65 in dienst van …
65 jaar geleden, op het feest van Christus Koning, zette 
Wim Barning zijn eerste schreden, als misdienaar, op het 
priesterkoor. Deze was toen nog in de oude vorm, met 
communiebanken ervoor. Hij groeide uit van misdienaar 
naar acoliet tot ceremoniarius. Op 20 juni 1988 werd hij 
door Mgr. Philippe Bär osb officieel aangesteld tot Acoliet. 
Tegenwoordig gebeurt dit alleen nog voor de diaken- en de 
priesterwijding. Hij heeft hiernaast vele functies in de Har-
tebrug vervuld zoals o.a. vicevoorzitter van het toenmalige 
kerkbestuur en nu behartigt hij al enige tijd het secretari-
aat van onze Hartebrugkerk. 8 jaar heeft hij nog gediend 
bij oud-pastoor Ton Peters in het klooster van de Fran-
ciscanen in Utrecht. In Kevelaer en Den Brielle is hij nog 
steeds actief. Al met al een reden voor hem om dankbaar 
te zijn aan de Heer en de support van de Hartebruggers en 
ook voor de Franciscaanse spiritualiteit van de pastores. 
Op 9 november 2016 is hij geprofest in de Orde van Fran-
ciscaanse Seculieren van de Broederschap “Portiuncula” te 
Leiden en inmiddels minister van deze groep.

In december doen de 
Vriendjes mee met de grote 
Adventsactiviteit. Maar in 
januari gaan ze verder met 
hun reis door de Bijbelse 
landen. Wij vertellen over 

twee grote rivieren, de Nijl 
in Egypte en de Jordaan in 
Palestina. 
Wat maakt ze zo bijzonder? 
In welke rivier werd Jezus 
gedoopt en in welke rivier 

Jubileumjaar Bisdom

De Kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons le-
ven. Ook daarom vinden we het waardevol om haar in stand 
te houden, maar kerk-zijn kost geld. Hiervoor zijn we financi-
eel afhankelijk van onze leden en organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans.
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Met uw 
steun kunnen we erediensten houden, pastorale zorg verlenen, evangelisatie 

initiatieven ondersteunen, omzien naar elkaar en onze 
kerkgebouwen openhouden. Kortom, hiermee kunnen 
we de jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen.
Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waar-
de, voor iedereen op een andere manier. Om te kunnen 
bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig 

van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen 
blijven voor hun leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt 
daarbij.      Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen?

Parochies zijn uitgenodigd om met eigen activi-
teiten aan te sluiten bij het jubileumjaar 2026. 
Heel concreet kan dit rond de ‘Laurentius esta-
fette’.
Het idee van een ‘Laurentius estafette’ ontstond 
in een overleg van pastoors-moderatoren. Het is 
een estafette met een beeld van de heilige dia-

ken Laurentius. Als patroonheilige van het bisdom 
kan de heilige diaken Laurentius ons inspireren bij 
onze missie als Kerk: vieren, leren, dienen. 
Het jubileumjaarstart op zondag 1 februari met 
een diocesane viering om 14.00 uur in de HH. Lau-
rentius en Elisabeth Kathedraal. U bent van harte 
uitgenodigd!

In 2026 viert het bisdom Rotterdam het 70-ja-
rig jubileum (1956-2026). Dit staat in het teken 
van de missie van de Kerk: de opdracht om te 
vieren (liturgie en gebed), te leren (catechese 
en geloofsgesprek) en te dienen (caritas en di-
aconie), en daarbij zoveel mogelijk mensen te 
betrekken en te bereiken.

De Vriendjes van Franciscus komen bij elkaar op  zaterdag 10 januari 2026

Kerstavond en alvast een oliebol
Op kerstavond zijn er in de Sint Jan 2 vie-
ringen. Om 17.00 uur de kinderkerk (voor 
gezinnen met jonge kinderen) o.l.v. Annie 
Borst en om 21.00 uur de kersthoogmis 
met pastoor Smith en zang van het paro-
chiekoor.
Op 1e en 2e kerstdag zijn er geen vieringen, 
maar binnen de HHPP voldoende moge-
lijkheden om Eucharistie te vieren, zie het 
rooster elders in dit blad.
Zaterdagavond 27 december luiden we 
alvast het oudejaar uit na de Mis van de 
Heilige Familie. Als vanouds wordt deze 
afgesloten met een oliebol of appelflap bij 
de koffie/thee na afloop. En, voor de lief-
hebbers, een glaasje Glühwein.

AKBJanuari is de maand van de Aktie Kerk Balans.
Mogen we weer rekenen op uw ondersteuning?!

kerk is open vanaf 15.00 uur. De toegang is 
gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van 
de opbrengst gaat de helft naar de Voedsel-
bank Leiden; de andere helft is voor de kerk. 
In het atrium van de Goede Herderkerk is er 
na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten bij een drankje.

Het is een traditie vanuit de 12e 
eeuw, waarin vooral het moment 
van de Menswording centraal 
staat, na het Ja-woord van Maria. 
In de 15e en 16e eeuw kreeg deze 
Mis vooral de inhoud van een bij-
zondere ‘smeekmis’ voor bepaal-
de intenties. ‘Gulden’ verwijst dan 
niet alleen naar de gulden gloed 
van de kaarsen, maar vooral naar 

de goedheid van de Heer om ge-
beden te verhoren. 
De Lodewijkkerk is die ochtend 
alleen door kaarsen verlicht. De 
Gulden (gouden) Mis is een in-
drukwekkend moment van voor-
bereiding op Kerstmis. Iedereen is 
welkom. Er is daarna géén Mis om 
09.00 uur, wel de Avondmis in de 
Joseph om 19.00 uur.

Natuurlijk zullen de lampen en ca-
mera’s in de relatief kleine Lode
wijkkerk opvallen. Maar verder 
hopen we dat de Mis is zoals elke 
week. We hoeven ons niet anders te 
gedragen en dat er kindergeluiden 
zijn is dan ook geen enkel probleem. 
De Mis is op de Heer gericht en in 
deze houding willen we ook deze 
‘TV Mis’ meevieren en de mensen 
thuis daarvoor ook de gelegenheid 
geven. Het is een dienst aan hen 
en ook goed dat een van onze ker-
ken deze ‘ taak’ twee keer op zich 
neemt. Want al jaren doen andere 
kerken dat en het vraagt toch elke 
keer weer een goede voorbereiding.

Pastoor Smith

Veel aparte vieringen in december
December is natuurlijk de maand van de advents- en kerstvieringen. In het rooster komt u ze tegen. Maar 
er zijn ook een paar vieringen die niet in het rooster staan, omdat ze voor een speciale groep zijn.
– Er is op dinsdag 16 december een gebedsviering voor de leden van de Ouderensoos ‘ Op weg naar 
kerst’. Fijn om de gezellige dag samen te beginnen met een stukje bezinning in de vorm van een viering. 
– Op donderdag 18 december komt de hele Maerten van de Veldenschool naar de kerk voor hun kerst-
viering. Met toneelstukjes, versjes, dansjes en liedjes wordt het kerstverhaal vertelt. Een ontzettend 
leuk gebeuren, waar veel tijd en aandacht aan wordt besteed en waar, behalve de kinderen ook veel ou-
ders en grootouders van genieten. 

Boekenmarkt voor de Groentendeler
Al heel lang wordt er twee keer per jaar in het zaaltje naast de 
Petruskerk een boekenmarkt georganiseerd. De laatste jaren 
gaat een groot deel van de opbrengsten naar de Groentende-
ler. Via dit project worden verse groenten en fruit, geteeld in 
de biologische tuinderij ‘Bij Mei’, beschikbaar gesteld aan de 
Voedselbank. Op dit moment worden met dit project zeventig 
gezinnen ondersteund. En dat aantal neemt nog steeds toe!
Ook in 2026 zullen er – in het voorjaar en het najaar - weer 
twee boekenmarkten worden georganiseerd. Op meerdere 
zaterdagochtenden kunnen boeken aangeboden worden, die 
later op de markten te koop staan. Wij hopen op een mooie 
inbreng om mede een bijdrage te leveren aan een verdere 
groei van de Groenten-deler. De volgende inname-ochtend is 
zaterdag 7 februari 2026 (tussen 10.00 en 11.00 uur).
De Werkgroep Diaconie zoekt wel naar mensen die willen hel-
pen bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de boe-
kenmarkten. Informatie: jvdwoerd51@gmail.com

Volg alles van 
de parochie 
via de app.
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27 januari en 24 februari Vesper voor Vrede en Gerechtigheid

Nieuwjaarsontmoeting 
De Bakkerij 

Vrijdag 16 januari 
16.30-18.00

Zet u hem alvast in de agenda? 
Met de broodpenningen, 

een prikkelend verhaal van 
Cynthia Haaswijk 

‘We sluiten niemand buiten en 
een mooie gelegenheid om 

met elkaar te proosten 
op het nieuwe jaar! 

Nieuwe website De Bakkerij!
Neemt u ook eens een kijkje op de 
nieuwe website van De Bakkerij? Met 
een eigentijdse lay-out, krachtig beeld-
materiaal en een heldere vormgeving 
maken we duidelijk waar we voor 
staan, aan welke doelgroepen we hulp 
bieden & op de bres springen, wie ach-
ter de schermen hieraan meewerken 
en welke organisaties we huisvesten. 
En dat dit diaconale werk aan de Oude 
Rijn al eeuwenlang uitgevoerd wordt!  
www.debakkerijleiden.nl

Conferentie Missionaire parochie 2026
Donderdag 12 en vrijdag 13 maart 
is de landelijke conferentie van de 
missionaire parochie in Veenendaal. 
Gaat u mee daar naar toe? 
Naast de Eucharistievieringen zijn 
er inleidingen en workshops, die 
vooral heel concreet willen zijn om 
ons te helpen bij onze missionai-
re visie, houding en activiteiten. 
Father Mallon, auteur van Als God 
Renoveert is een van de hoofdspre-
kers.
Als u mee wilt gaan meldt u aan bij 
het centraal secretariaat, dan kan 
de parochie een deel van de en-
treekosten op zich nemen:
Verdere info zie:  
www.missionaireparochie.nl.

Wat staat er in 2026 te gebeuren?
Een groot project voor De Bakkerij is natuur-
lijk de verbouwing om het Barbaragasthuis 
voor te bereiden. En de aanloop naar 600 jaar 
diaconale activiteiten in 2027 is een andere 
grote klus waarbij we hopen dat alle paro-
chiekernen en kerken ook mee willen helpen, 
vieren en delen! Ondersteuning en terugke-
rende donaties kunnen nu via onze nieuwe 
website makkelijker ingesteld worden! 

Ons diaconale werk is lastig te plannen en 
geen dag is hetzelfde in De Bakkerij. Daar-

om houden we altijd wat ruimte in onze 
tijd, agenda en Bakkerij voor onverwachte 
zaken. Voor wat er op ons pad komt. Zo zijn 
we begonnen met een projectsamenwerking 
rondom mondzorg voor minima en on(der)
verzekerden. 
Met een groep sociale partners en experti-
se voor sociale mondzorg en straattandarts 
uit Rotterdam bouwen we dit op en verken-
nen de mogelijkheden! Uw hulp en gebeden 
blijven welkom; want ‘praatjes vullen geen 
gaatjes!’ 

Verse groenten
U heeft het misschien in het Leidsch Dagblad gezien: Verse groente van Bij Mei 
voor de Voedselbank Leiden, ons Caritas-doel. Maar om inderdaad vier groen-
teporties per week mogelijk te maken is uw (financiële) hulp hard nodig!  
Heel veel dank daarvoor!� Diaconiegroep HHPP 

Deze avondgebeden maken deel uit van een 
nieuwe serie oecumenische avondgebeden 
waar we bij elkaar komen om niet alleen te 

Waarom gaan wij op bedevaart?

Kerkelijk Centrum
De Regenboog

Verhuur van zalen 
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties  
cursussen bijeenkomsten

Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen

Watermolen 1 Leiden  
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

bidden en stil te staan bij de actualiteit en al 
het leed in de wereld, maar ook om in actie te 
komen en in beweging. 

Elke maand met een ander 
actueel thema. In januari-fe-
bruari komen we bij elkaar in 
de Oud-Katholieke kerk. Vanaf 
maart weer in de Lokhorstkerk. 
Telkens de 4e dinsdag van de 
maand.|

Locatie: Oud Katholieke Kerk, 
Cronesteinkade 2, Leiden 
inloop in stilte 19.15  uur - 19.30- 
20.00 uur vesper - tot 20.30 
nazit met koffie & thee.

N i e u w s  u i t  d e   
R e g e n b o o g
Op 28 oktober 2025 werd de bul 
Nostra Aetate uitgegeven. Dit te-
kende houding van de katholieke 

Kerk tot de andere religies en tot het joden-
dom. Er kwam meer belangstelling voor andere 
geloofsrichtingen. Vooral het onderlinge contact is 
van wezenlijk belang om elkaar in waarde te laten 
en ook te waarderen. 
In de Regenboog wordt al een aantal jaren de Dag 
van het Jodendom gehouden op initiatief van de 
KRJ, Katholieke Raad Jodendom. Dat doen we 
jaarlijks in januari. Ook dit jaar 2026 op vrijdag 16 
januari zullen wij weer zo’n dag organiseren in de 
Regenboog. Hierbij zullen we ons deze keer vooral 
richten op het Jiddisch, de taal die voor de voor de 
shoah, vernietiging, in Europa werd gesproken. De 
dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur 
voor het begin van de Shabbath.
Op vrijdag 6 februari komt ook nog een avond over 
heiligen en een viering waarin moderne heiligen 
centraal staan. Met daarna de viering op zondag 
waarin zij centraal zullen staan. Nadere informatie 
volgt hier nog over. � Willy Hoogendoorn

De pelgrimstocht 
		     van de Hoop
	  gaat door
Op 6 januari wordt het jubeljaar van de Hoop afgeslo-
ten met het plechtig sluiten van de Heilige deuren van 
de drie Basilica in Rome. Maar, zo mogen we ons afvra-
gen, betekent dit nu ook het einde van ons pelgrimeren 
in de Hoop? Niet persé. Heilige deuren kun je sluiten 
maar er is één deur die altijd open blijft. Zegt Jezus 
immers niet over zichzelf: ‘Ik ben de Deur, wie door mij 
binnen gaat zal gered worden’. En is precies dat gege-
ven niet het ultieme teken van hoop? Te weten waar in 
dagen van duisternis in de wereld of in ons eigen leven 
onze redding is gelegen. Te weten Wie ons redder is. 
We zullen het straks weer horen in woorden en zang: 
‘Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer’. 
En: ‘Zijn Licht schijnt in de Duisternis en geen duister 
zal het overmeesteren’. Wat een Godswonder toch en 
als ons dat niet doet pelgrimeren in de Hoop …

Een hoopvolle pelgrimage toegewenst en alvast een 
Zalig Kerstfeest en goede wisseling van het jaar.

Marlène Falke-de Hoogh pw.

Naar Hem toe
Op bedevaart gaan is al van 
alle tijden. Veel mensen 
pelgrimeren naar een bede-
vaartsplaats. Ook bij de jon-
geren zijn de bedevaarten 
erg in trek. Dit jaar 2025 
was een heilig jaar. Heel 
veel mensen zijn de bede-
vaart gegaan naar de eeu-
wige stad Rome. Anderen 
mensen bleven liever dich-
ter bij huis. Bij ons in Euro-
pa zijn heel veel bedevaart-
plaatsen, zo ook buiten 
Europa. In iedere bedevaartplaats, waar 
u ook naar toe gaat is Jezus altijd het mid-
delpunt van alles. Dus als u naar Kevelaer 
gaat, of Lourdes of Fatima, dan is Maria 
natuurlijk altijd ook heel belangrijk maar 
het gaat allemaal om haar Zoon Jezus! Wij 
houden ons vast aan de woorden van Ma-
ria: “Doe maar wat Hij  u zeggen zal”.

Wat langer bidden
In onze parochiekerken kunnen wij Hem 
allemaal aanbidden. Vaak is dat op zondag 
hooguit een uur of iets langer. Maar als je 
op bedevaart gaat, heb je veel meer tijd 
om te bidden. Mensen gaan ook altijd met 
een bepaalde intentie op bedevaart. Het 
is goed om met elkaar te bidden voor al 
deze intenties. We steunen elkaar om in 
Hem te vertrouwen. Vaak zeg ik aan het 

	  Jongeren 
kloppen aan bij de Kerk: 
	     houvast in het tijdloze

Nieuws vanuit De Bakkerij

De cijfers bevestigen: steeds meer 
jongeren kloppen aan bij de Kerk. 
Er zijn inmiddels al een studiedag 
en heel wat artikelen aan gewijd. 
Over het geheel is er een tendens 
om houvast te zoeken in wat ste-
viger staat dan de trend van de 
dag. Vroeger vonden wat meer 
ingrijpende ontwikkelingen min of 
meer per generatie plaats, maar 
nu zijn die veranderingen er al 
binnen eenzelfde generatie. Wat 
geeft dan houvast en fundament? 
En als alles zo snel verandert, wat 
heeft dan echt blijvende waarde?

Ten tijde van Augustinus …
De val van het romeinse rijk 
bracht een schok teweeg bij de 
mensen, ook bij de christenen. Een 

rijk dat bijna 5 eeuwen had bestaan! Nu 
was het uiteengevallen en de ‘eeuwige 
stad’ Rome was geplunderd. Voor niet 
weinigen was dit het teken dat de we-
derkomst van de Heer erg nabij moest 
zijn. Maar niet voor de bisschop van 
Hippo, Augustinus. Hij schrijft zijn lan-
ge traktaat Over de Staat Gods. Rijken 
zullen komen en gaan maar de staat van 
God, de Kerk, zal blijven bestaan. Hij 
heeft gelijk gekregen. Rijken en staten 
geleid door ideologieën zijn gekomen 
en gegaan. Het is ook zeker dat de gro-
te ideologische rijken van nu ook eens 
zullen vergaan. Maar de Kerk zal blijven 
bestaan. Niet omdat wij christenen die 
zo goed in stand houden, maar omdat 
het de Kerk van de Heer is.

Wat blijft en richting geeft …
Mede daarom vinden jongeren houvast 
bij de Kerk. De openbaring van de leven-
de God verandert niet; evenmin de leer 
van de Kerk, de heilige Liturgie, het ker-
kelijk jaar, het religieuze leven, de levens 
van de heiligen, de zeven Sacramenten, 
het priesterschap, bisschopsambt, de 
paus ... Er schemert iets tijdloos door-
heen. Misschien dat jongeren minder 
vragen waarom dingen in de Kerk zo 
zijn, maar meer hoe ze dit kunnen bele-
ven. Voor sommigen vaste parochianen 
is het even schakelen als deze jongeren 
houden van een plechtige liturgie en 
eeuwenoude devoties, geen drempel 
zien in de biecht en aanvaarden dat de 
moraal van de Kerk niet meegaat met de 
huidige mentaliteit maar zich op het we-
zenlijke van het mens-zijn richt …

Zo plaatsen zij onze parochies en ons 
allen voor een nieuwe uitdaging. Of is 
het de Heer zelf die ons daarmee con-
fronteert? Zijn wij bereid los te laten 
wat voor ons 30, 20 jaar ‘gewoon’ was? 
Dat kwam uit een tijd met nog voldoen-
de bezoekers, koorleden, vrijwilligers en 
priesters. Die tijd is voorbij en waar die 
nog wordt vastgehouden, gaat die spoe-
dig voorbij. De Heer vraagt, mede langs 
deze jonge mensen, naar een Kerk die 
juist dat ‘tijdloze’ in zich draagt en daar-
mee tegen de tijdsgeest van nu durft in 
te gaan. Of beter gezegd: een parochie 
die zich beschikbaar stelt aan de Heer 
en de Wereldkerk. Ons parochiegebed 
bidt om deze houding.

Pastoor Smith 

Kloostergang Xanten

einde van een bedevaart: “Beste pelgrims, 
ik hoop dat u al uw zorgen en noden hier 
achterlaat, dat uw rugzak als het ware 
weer helemaal leeg is”. De pelgrims gaan 
gesterkt weer naar huis en kunnen daarna 
het leven weer aan …

Wat moet ik nu in Kevelaer?
Als u nog nooit bent meegegaan op bede-
vaart…..misschien is het goed om het een 
keer te proberen. Mijn eigen vader zei ooit 
tegen mij: “Wat moet ik nu in Kevelaer?” 
Ik heb hem kunnen overhalen om mee te 
gaan en daarna … Hij heeft geen jaar meer 
overgeslagen tot aan het einde van zijn 
leven. Dus beste mensen, probeer deze 
stap te zetten, het heeft altijd zin om mee 
te gaan. � Diaken Clavel
Zie ook www.bedevaart.nl
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Activiteitenagenda In de periode van 8 december 2025 tot en met 7 februari 2026

Magnificat90 in Leiden e.o. voor vrouwen
      Doe je mee?

De betekenis en gebruiken van Advent en Kerstmis
Twee avonden over de (theologische) betekenis van Advent en Kerst-
mis: wat heeft God hier geopenbaard? Maar ook over de liturgie, de-
votie en folklore gebruiken van deze weken. 
Ma 8 en 15 dec. Steenschuur 17, 20.00 – 21.30 uur. Door pastoor 
Smith. Aanmelden is niet nodig.

	 JANUARI
Wo 1	 Hoogfeest Maria Moeder van God
Ma 5 	 Start Magnificat90  (zie hiernaast)
Di 6	 Géén Mis Zijlpoort   (wel 13 jan) 
	 Bezinningsavond Opus Dei voor dames
Za 3 / Zo.4   Jaarheiligen.  Laat een heilige u kiezen!
	 Huiszegen  vanwege Driekoningen
Za 10	 Vriendjes van Franciscus  (zie blz. 8)
Di 13	 Mis in de Zijlpoortkapel  om 10.00 uur
Wo 14	Start avonden Geloof en Wetenschap  (zie blz. 7)
Do 15 	 Aanbiddingsuur in Lodewijk, 20.00-21.00 u.
Wo 21	Bezinningsavond Opus Dei voor heren
Zo 25	 TV opname van de Mis  in de Lodewijk
Di 27	 Start Sycamore  (zie hiernaast)
Wo 28	2e avond geloof en wetenschap

Petrus & PauluspotSamen eten op eerste Kerstdag

	 FEBRUARI
Zo 1	 Opening van het jubileumjaar

van het bisdom (zie blz. 8)
Ma 2	 De Opdracht van de Heer in de Tempel
	 Maria Lichtmis Extra Mis met kaarsenwijding 
	 en processie om 19.00 uur Josephkerk
Di 3	 Mis Zijlpoort
	 Bezinningsavond Opus Dei voor dames
Vr 6	 Stabat Mater gebedsgroep, 10.00 u., Steenschuur 17

Verken het katholieke geloof met 
Sycamore

U bent van harte welkom bij het 
kerstdiner op eerste Kerstdag, 
25 december. Er staat dan een 
feestelijke maaltijd voor u klaar. 
Het kerstevangelie wordt voor-
gelezen en - wie weet - zingen we 
ook nog samen een paar kerstlie-
deren.  
Eet u mee? We verwachten u om 
17.00 uur in de pastorie van de 
Petruskerk, Lorentzkade 16a in 
Leiden. 

Voor wie het geloof wil verkennen of er 
aan denkt om katholiek te worden. Vi-
deo-inleidingen over geluk geloof, gebed, 
God, de Sacramenten, Maria en de heili-
gen, de Bijbel en veel meer. Met alle gele-
genheid voor uitwisseling en vragen.
9 bijeenkomsten met alle ruimte voor 
vragen en uitwisseling. 
Data: Di 27 jan, 3, 10, 17 en 24 febr, 3, 
10, 17 en 24 mrt. 
Locatie: parochiezaal, Steenschuur 17 
Tijd: 19.30uur  inloopt, 20.00 uur aan-
vang en tot 21.30 uur. 
Aanmelding stuur een email naar se-
cretariaat@petrusenpaulusleiden.nl 
met je naam en ‘Sycamore’. 
Of misschien kent u iemand om dit aan 
door te geven.  
De avonden zijn ook voor Engelstali-
gen te volgen.

sen: 5 januari 2026 en nodigen 
je graag uit om met ons mee te 
doen. Stuur een berichtje naar 
secretariaat@petrusenpauluslei-
den.nl voor Emma of Thera.
 
Op magnificat90.nl vind je uitge-
breide informatie.

Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Wel moet u zich vooraf opge-
ven, dan weet de kok voor hoeveel 
gasten hij moet koken. 
Opgave door te mailen naar  
 petruspauluspot@gmail.com of 
bellen naar 06 5142 1079. Bent u 
vegetariër of heeft u dieetwensen, 
laat ook dat even weten. 

Fijn als u er bij bent! 
Het team van de Petrus&Paulus Pot

	 DECEMBER
Ma 8	 Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangenis 

Missen om 09.00 en (extra) 19.00 uur in de Lodewijk-
kerk – Lezing over de betekenis en gebruiken van Ad-
vent en Kerstmis (zie hiernaast)

Do 11	 Bijbelavond met Marieke Maes,  Maria Middelares, 
	 20.00 – 22.00 uur. 
	 Adventsvespers in de Goede Herderkerk
Za 13	 Adventsmiddag voor kinderen in Hartbrug

(zie blz. 6) - Heilige Lucia, lichtjesavond Zjlpoortbegraaf- 
plaats van 17.00 - 19.00 uur (zie blz. 6)

Zo 14 	 Carols and Lessons in de Advent
in de Goede Herder (zie blz. 9)

Ma 15	 Lezing over de betekenis en gebruiken van
	  Advent en Kerstmis
Wo 17	 Gulden Mis,  Lodewijkkerk, 07.00 uur
	 Bezinningsavond Opus Dei voor heren
Do 18	 Adventsvespers  in de Dorpskerk, Leiderdorp
	 Aanbiddingsuur  in Lodewijk, 20.00 - 21.00 uur
Za 20	 Open kerk actie   Hartebrug
Zo 21	 Kerstsamenzang  in de Petruskerk, 16.00 uur.
Ma 22	 Avond van barmhartigheid,

Josephkerk, 19.00 – 21.15 uur (zie blz. 6)
Wo 24	Kerstavond – Kindervieringen en Nachtmissen 
	 zie achterzijde.
Do 25	 Hoogfeest van Christus geboorte
	 Petrus en Paulus pot  (zie hiernaast)
Vr 26	 Heilige Stefanus – 2e Kerstdag
Vri 26 en Za 27 Grote kerststal

te bezoeken Sint Josephkerk, 13.00.-15.00 uur
Wo 31	Missen om 09.00 uur Lodewijk en 17.00!

(niet om 19.00 uur) in de Josephkerk. 
	 Gebedsviering in de Maria Middelares om 17.00 u.

90 dagen groeien in liefde tot 
God door gebed, vasten en ge-
meenschap. 
Geïnspireerd door de Heilige 
Thérèse van Lisieux, mogen we 
groeien in overgave en vertrou-
wen. 
We starten 90 dagen vóór Pa-

uitvaartverzorging

dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Afscheidscentrum Oegstgeest 
Piet Heinlaan 42a
2341 SL  Oegstgeest

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103

2311 JG  Leiden

071 5 12 21 12

Geheimvol: 
Doop, Geboorte, Wonder
De tekst is uit een anonieme ambrosiaanse hymne uit begin 
5e eeuw.
De drie heilsmysteries van het Hoogfeest van de Openba-
ring van de Heer worden bezongen: de Doop van de Heer, 
het bezoek der Wijzen en het eerste wonder, water wordt 
wijn bij de bruiloft te Cana.
Baptismus, Magoi en Cana, terug te vinden op de huiszegens 
in de letters C-M-B. Dat zijn ook de initialen van Christus 
mansionem benedicat, Christus moge Hij dit huis zegenen.

Gij allerhoogste die den glans 

der sterrenbollen eens ontstak 

Gij, leven, vrede, waarheid, licht, 

Jezus, aanhoor ons lofgebed.

Want geheimvol hebt Gij in uw doop 

het water des Jordaans, dat toen 

terugweek voor de derde maal, 

geheiligd op de huidigen dag.

Ook heeft het baren van de Maagd 

een ster betekend aan de lucht: 

zo hebt ten hulde Gij vandaag 

de Wijzen naar de krib geleid;

Ook kruiken vol met water hebt 

den smaak van wijn Gij ingestort: 

de dienaar, die het wist, schept uit 

wat hij niet ingegoten had;

hij ziet het water rood gekleurd, 

stromen van vocht brengen een roes, 

verbaasd, veranderd element 

verkeren tot ander gebruik.CMB

DE BOOG

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Vreugde alom
Kerstmis is een onderwerp waarvan je denkt alles wel 
te weten: het Christuskind, Maria en de Aankondiging, 
Sint-Jozef, koning Herodes, engelen, herders, Betlehem, 
de wijzen…
Scott Hahn verrast de lezer op nieuwe informatie en 
originele invalshoeken.

Scott Hahn, zachte kaft, 180 blz.,
€ 18,50 - E-book € 12,50
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SCOTT HAHN

VREUGDE ALOM!
Christus kwam ter wereld en al les werd anders   

(tot op de dag van vandaag)

DE BOOG

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Mijn zoon Carlo
Antonia Salzano Acutis vertelt over haar zoon, de eerste 
millennial die heilig werd verklaard. Door haar ogen zien 
we hoe Carlo’s diepe verbondenheid met Jezus haar leven 
veranderde: “hij  heeft me geholpen om elke dag een 
beetje meer pelgrim te worden naar het Absolute.” Een 
ontroerend getuigenis van geloof, liefde en het licht van 
de Eeuwigheid dat blijft stralen — zelfs voorbij de dood.

Antonia Salzano Acutis, zachte kaft,
385 blz., € 19,90

Een “oase van rust” op een unieke 
locatie direct naast de oude 

Leidse stadspoort

•  Particuliere graven
•  Algemene graven

•  Urnengraven

Voor meer informatie:
www.begraafplaats 

� zijlpoort.nl
info@begraafplaats 

� zijlpoort.nl

Of bel 
06 2508 5256

Haven 64
2312 ML Leiden

Beg raaf plaat s   Zijlpoor t
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Liturgiekalender

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64
Zaterdag 13 december Sinte  
Lucia lichtjesavond (zie blz. 6) 
In januari is de Mis op dinsdag 
13 januari, 10.00 uur. 
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46
Eucharistie in de kapel meestal 
zondag 10.30 uur.  
Voor Missen door de week zie: 
www.roomburgh.nl
Nachtmis: 17.00 uur, Kerstmis: 
10.30 uur,  31 dec. Mis: 10.30 uur 
en gebedsviering om 17.00 uur,  
1 jan.: 10.30 uur

Weekvieringen in de parochie
Maandag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Dinsdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Woensdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
	10.00	 EV/WG Goede Herderkerk
	18.30 	Aanbidding en biecht + 
	19.00	 EV	 Sint Josephkerk
Donderdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Vrijdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Zaterdag
	 9.30 	EV	 Lodewijkkerk
Zondag
	17.00 	Poolse mis
			   Sint Josephkerk

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgods 
leiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

Legenda
EV	 =	Eucharistieviering
GV	 =	Gezinsviering
KWD	= Kinderwoorddienst
WG	 =	Woord- en gebeds- 
		  dienst
LAT	 =	Latijnse Mis
NL	 =	Nederlandse Mis

	
10.00	 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - kapelaan Huntjens
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap. Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - pastoor Smith
	
19.30	 EV - dom Remery
	
	
	
10.00	 EV - dom Remery
	
	
10.00	 EV/KWD - kapelaan Huntjens
	
	
	
10.00	 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens
	

10.00	 EV/KWD LAT - kap. Huntjens
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap. Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap. Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap. Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
17.00	 GV - werkgroep
21.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 WG - mw. Onderwater
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	

	
09.30	EV - pastor Kortekaas
	
	
	
	
09.30	EV - pastor v/d Helm
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
09.30	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastor Kortekaas
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastor v/d Helm
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
10.00	Oecumenische Viering
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	

	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens 
	
	
	
	
11.00	 EV - pastor v/d Helm
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
11.00	 EV - pastoor Smith
	
	
11.00	 Kindje wiegen
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	

11:00	 EV - pastoor Smith
	
	
11.00	 EV - pastor v/d Helm
	
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
11.00	 WG - mw. Turk
	
	
	
	
11.00	 EV - pastor v/d Bie
	
	
	
	
	
11.00	 EV - pastoor Smith
	
	

	
09.30	EV - kapelaan Huntjens 
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
19.00	 EV/GV - pastor v/d Helm
20:45	EV - pastor v/d Helm
23.00	EV - pastoor Smith
	
09.30	EV - pastoor Smith
14.00	Kindje wiegen
	
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens 
	
	
	

09.30	EV - pastoor Smith
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
09.30	WG - mw. Epskamp
	
	
	
	
09.30	EV - pastor v/d Helm
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens 
	
	
	
	
	
09.30	WG - dhr. Koot
	
	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 GV - werkgroep
22.00	EV - dom Remery
	
	
13.00	 Kindje wiegen
	
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	

	
11.15	 EV/KWD - pater Moons
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
21.00	 EV - pater Oude Vrielink
	
	
	
11.15	 EV - pater Moons 
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV- pater Hoogenboom
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pater Moons
	
	
	
	
11.15	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD- pater 
		  Hoogenboom
	
	
	
	
11.15	 EV - pastor v/d Helm
	
	

Januari � Januari

Februari � Februari

	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
	
17.00	 GV - pastoor Smith
21.30	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	

11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - kap. Huntjens
	
	

13	 za
14	 zo
	 3e zondag van advent
	
	
20	 za
21	 zo
	 4e zondag van advent
	
	
24	 wo
	 kerstavond
	
	
25	 do
	 Hoogfeest van Kerstmis
	
26	 vr
	 2e Kerstdag/H. Stefanus
	
27	 za
28	 zo
	 H. Familie
	

1	 do   H. Maria Moeder van God
	
3	 za    Drie koningen
4	 zo
	 Openbaring des Heren
	
	
10	 za
11	 zo
	 Doop van de Heer
	
	
17	 za
18	 zo
	 2e zondag door het jaar
	
	
24	 za
25	 zo
	 3e zondag door het jaar
	
	
31	 za

1	 zo
	 4e zondag door het jaar
	

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl
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www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

Octaaf vol van martelaren
De liturgische dagen na de Ge-
boorte van Christus zijn veelal 
martelaarsgedachtenissen: Ste-
fanus (26 dec), Johannes (hij is 
wel gemarteld maar niet als mar-
telaar gestorven), Kinderen van 
Bethlehem (28 dec), Thomas Bec-
ket (29 dec). God de Zoon is mens 
geworden om door zijn bloed de 
wereld te verlossen. Deze bloed-
getuigen droegen de sporen van 
het Kerstkind en getuigden dat 
Hij de ware Verlosser is.

Vieringen in de periode van 13 December 2025 tot en met 1 Februari 2026

Internet LivestreamDecember St. Jan’s Onthoofding	 De Goede Herder	 H. Laurentius	 H. Lodewijk	 St. Joseph	 St. Petrus	 Maria Middelares	 Hartebrug

http://www.roommburgh.nl/
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius


16 Rondom Petrus en Paulus - December 2024 - Januari 2025

Alle vieringen van Kerstmis + Oud/Nieuw in één blik
En wat is er voor de kinderen …

Woensdag 24 december vieringen en  
Nachtmissen
17.00 	 Gezinsviering Petrus 
	 Gezinsviering Sint Jan 
	 Gezinsviering Sint Joseph

19.00	 Gezinsmis Goede Herder 
	 Nachtmis Maria Middelares 
	 Nachtmis Laurentius

19.30	 Nachtmis Lodewijk

20.45	 Nachtmis Goede Herder

21.00	 Nachtmis Sint Jan 
 	 Nachtmis Hartebrug

21.30	 Nachtmis  Sint Petrus 
	 Nachtmis  Sint Joseph

23.00	 Nachtmis 
	 Goede  Herder

Donderdag 25 december Kerstmis - 
Geboorte van de Heer - Eucharistievieringen
07.30	 Lodewijk 
09.30	 Goede Herder 
 	 Maria Middelares 
10.00	 Lodewijk 
11.00	 Laurentius 
11.15	 Hartebrug 
11.30	 Sint Joseph

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag  
- Heilige Stefanus - 

Eucharistievieringen
10.00    Lodewijk

11.30     Sint Joseph

Oud en Nieuw
Woensdag 31 december
09.00    Lodewijk Mis 
17.00    Joseph Mis
17.00    Oudejaarsviering 
              (oecumenisch) 
	             Maria Middelares

Donderdag 1 januari
Hoogfeest 
Maria Moeder van God 
Eucharistievieringen

09.30    Goede Herder 
10.00    Lodewijk 

11.00    Laurentius 
11.30    Sint Joseph

Adressen
Goede Herderkerk: Hoge Rijndijk 18, 
Zoeterwoude-Rijndijk 
Hartebrugkerk: Haarlemmerstraat 110, Leiden  
Laurentiuskerk: Dr. Van Noortstraat 88, Stompwijk 
Lodewijkkerk: Steenschuur 19, Leiden 
Maria Middelareskerk: Rijndijk 283, Leiden 
Petruskerk: Lammenschansweg 40A, Leiden 
Sint Janskerk: Zuidbuurtseweg 15, Zoeterwoude
Sint Josephkerk: Herensingel 3, Leiden 

Speciaal en 
extra voor 
de kinderen
Voor andere vieringen 
rond Kerstmis 
zie hierboven

Woensdag 
24 december
Kerstavond
17.00 	Kerstviering met kinder-
	 koor en kerstspel in de Joseph  
	 Kerstviering met liederen 
	 en kerstspel in de Petrus 
 	 Kerstviering met liederen in de Sint Jan
19.00 	Gezinsviering in de Goede Herder
Donderdag 25 december - Kerstmis
13.00 	Kindjewiegen in de Petrus 
14.00 Kindjewiegen in de Goede Herder 

Vrijdag 26 december – 2e Kerstdag
11.00 	Kindjewiegen in de Laurentius 
13.00 – 15.00  Levensgrote Kerststal te bezoeken
	 in de Sint Joseph
Zaterdag 27 december
13.00 – 15.00  Levensgrote Kerststal te bezoeken
	 in de Sint Joseph Volg alles van  de parochie via de app.


