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voorbeeld te volgen, gelijkvormig te worden 
aan zijn beeld, de wil van de Vader in alles te 
volbrengen en zich met heel hun hart in te 
zetten voor de eer van God en de dienst van 
de naaste.” (uit Lumen gentium nr. 40)

Priesters, diakens, religieuzen en ge-
huwden voor de toekomst
Dit zijn de fundamentele roepingen. Ze vor-
men als het ware het cement van de Kerk 
op aarde. Het aantal nieuwe priesters en 
diakens vanuit ons eigen land is momenteel 
niet erg hoog. Er kan een periode komen 
dat gelovigen naar de plekken toe moeten 

gaan waar de Eucharistie gevierd 
wordt, omdat de priester niet 
meer naar alle afzonderlijke ker-
ken toe kan gaan. Diakens hebben 
die bijzondere brugfunctie tussen 
Kerk en maatschappij en de op-
dracht tot verkondiging, begelei-
ding, Sacramenten van Doop en 
huwelijk en natuurlijk de diaconie. 
Religieuzen in de rijke schakering 
die de katholieke Kerk kent van 
godgewijden midden in de maat-
schappij tot en met de kluizenaars, 
zijn de vaak verborgen ‘kracht-
centralen’ van het kerkelijk leven. 
Katholieke gezinnen vormen dan 
op hun beurt de cellen van een 
gezonde maatschappij én voeding-
bodems voor nieuwe roepingen.

Wat kan ons aandeel zijn?
Allereerst onze eigen roeping met Christus 
beleven. Dat geeft ons ook de juiste feeling 
voor het belang van roepingen. 
Ten tweede de vreugde van het evangelie 
zichtbaar maken. Zure of mopperende of 
lauwe christenen kunnen roepingen bij an-
dere belemmeren. 
Ten derde over roepingen spreken omdat 
ze normaal tot het plan van God behoren. 
Soms wordt er wat schamper over gedaan 
of klinkt er een toon, dat ‘er nauwelijks 
meer roepingen zijn of komen’. Misschien 
denkt deze of gene dat het ‘uit de tijd is’. 
Maar van de Heer uit zijn de roepingen er!  
Ten vierde natuurlijk het dagelijks gebed en 
offer. De heilige Geest wil ons dat verlan-
gen geven naar nieuwe priesters, diakens, 
religieuzen en gehuwden. Dan gaan we er 
ook echt voor bidden, smeken en het lijden 
en offers daar voor aan de Heer aanbieden. 
Vooral een moment van eucharistische aan-
bidding is zeer passend bij ons bidden dat 
roepingen gehoord en beantwoord kunnen 
worden. Het gaat immers niet alleen om 
de lokale kerk (‘Kan ik straks nog wel een 
priester vinden voor de biecht?’), maar ook 
om de Werelkerk en daarmee om de wereld. 

Pastoor Smith 

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

Geroepen om te evangeliseren
Het 2e Vaticaans Concilie benadrukt niet 
alleen de roeping van elke gedoopte tot hei-
ligheid maar ook tot evangelisatie. “Het is 
dus voor iedereen duidelijk, dat alle gelovi-
gen van iedere staat of stand geroepen zijn 
tot de volheid van het christelijk leven en tot 
de volmaaktheid van de liefde en door deze 
heiligheid wordt ook de burgerlijke maat-
schappij meer menselijk in haar manier van 
leven. De gelovigen moeten deze volmaakt-
heid trachten te verwezenlijken met behulp 
van de krachten, die zij naar de maat van 
Christus' gave hebben ontvangen, om zo zijn 

Jongerenbijeenkomst dinsdag 4 november -Voorburg
Ben jij klaar voor een avond vol inspiratie, ontmoeting en verdieping? Het WJD-kruis  
- hét symbool van de Wereldjongerendagen - komt naar Voorburg! We beginnen met 
een korte pelgrimage vanaf Vronesteyn naar de H. Martinuskerk in Voorburg, waar we 
samen met bisschop Van den Hende de eucharistie vieren. Daarna gaan we in gesprek 
over roeping: “Pelgrims van hoop - Tot welke stappen zet de 
hoop jou aan?” Dit is dé kans om met andere jongeren stil te 
staan bij geloof, keuzes en toekomst. Iedereen van 15 tot 35 jaar 
is welkom! Mis het niet - neem een vriend(in) mee. Doe mee!
18.30 uur start pelgrimage (Vronesteyn, Park Vronesteyn nr 
14, Voorburg)
19.30 uur eucharistieviering (H. Martinuskerk, Voorburg)
20.30 uur ontmoeting en gesprek Meld je aan via de QR code.

Roepingen week 2-8 november

Had Willibrordus een roeping?
Van Willibrordus wordt verteld dat hij 
als kind al naar een kloostergemeen-
schap werd gestuurd om een goede op-
leiding te krijgen. Hij is daar gebleven 
en zelf monnik geworden. Misschien 
vragen we ons af: was dat dan wel een 
echte roeping of voelde hij zich daar 
gewoon thuis? Dit hoeft elkaar niet 
uit te sluiten, maar ‘zich ergens thuis 
voelen’ is nog geen roeping. Net zo min 
als verliefd worden per se wijst op de 
roeping van het huwelijk. Maar gezien 
het verdere leven van broeder -zoals 
Willibordus eerst heette- mogen we er 
van uitgaan dat het echt de wil van de 
Heer was dat hij monnik werd.  
Na jaren van vorming ontving hij zijn 
zending: evangelisatie.
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Contactadressen
Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87
(ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com, 
Kapelaan D. Huntjens: 071 362 63 10, kapelaan@
petrusenpaulusleiden.nl, Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, 
diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 
06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.
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Berichten uit de Parochiekernen
LAM Gods (Maria Middelares)

H. LaurentiusH. Lodewijk

Hartebrug

De Goede Herder

Een andersoortige Collecte

‘Hoe draait de parochie?’, zou een 
goede vraag kunnen zijn. Eén aspect 
van kerk-zijn is bij vitaliteit natuurlijk 
van belang: actieve gelovigen in de 
gemeenschap. Mensen met geloof 
in Jezus en die daarmee iets willen doen 
voor de lokale kerk als onderdeel van de 
Wereldkerk. 
Al een paar jaar kennen we in een aantal 
kernen van onze parochie de “talent-col-
lecte”. Het is een mooi begrip, want naast 
financiële middelen heeft de Kerk ook 
talenten nodig om het werk te verrichten, 
dat gericht is op de kerk als “huishouding” 
voor leren, vieren, dienen. En daar hoort 
van alles bij.
De collecte geldt in de liturgie als een te-
ken van verbondenheid tussen de gelovi-

gen in de kerk 
en wat zich 
voltrekt op 
het altaar: een 
bijdrage aan 

de offerande. U bepaalt zelf het bedrag.
Ook bij een ‘talenten-collecte’ mag u de 
taak helemaal zelf bepalen. En dat schept 
veel mogelijkheden. We kunnen een voor-
beeld nemen aan de apostelen. Zij vorm-
den een team waarin verschillende karak-
ters, tal van taken vervulden. Er waren 
vissers en handwerklieden en tollenaars. 
Soms van goede komaf of juist van heel 
eenvoudige families. En ieder nam een 
taak op zich waarvoor hij blijkbaar talent 
had. De zorg voor eten en drinken, voor 
de portemonnee, voor de administratie, 
orde handhaven bij een oploop van grote 
menigten, aantekeningen bijhouden van 
de gebeurtenissen, prediken, plannen be-
denken en zo meer.
Zo is dat nog steeds in de Kerk. Als pa-
rochie willen we eigenlijk geen beroep 
op u doen bij “vacatures”. Het geeft veel 
meer inspiratie, energie en goede zin als 
u aan uw parochiekern doorgeeft wat u 
wilt bijdragen.  Gaat u daarbij uit van uw 
eigen talent, tijd en inspiratie. En denkt u 
ook niet: “Dat doet al iemand”. Het is ook 
fijn als er doorstroming is van mensen op 
taken. Dan houden we het met z’n allen 
heel lang vol.

Jan van Trigt, vicevoorzitter

Vormsel voor volwassenen
Wel gedoopt en 1e Communie gedaan maar 

nooit gevormd? Meld je aan voor twee voor-
bereidingsavonden, een oefenavond en de 

viering van het Vormsel met de bisschop.
Voorbereidingsavonden: do 30 okt en 6 nov, 

19.30 – 21.00 uur, Steenschuur 17.  
Door pastoor Smith 

Oefenen: ma 10 nov, 18.30 uur, Petruskerk, 
Lammenschansweg 40A. 

Viering van het Vormsel: za. 15 nov. 15.00 
uur Petruskerk (betaald parkeren!) 

Aanmelding bij het centraal secretariaat: 
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl 

Confirmation for adults
You were baptized and received first holy Com-
munion but never Confirmation. Register for two 
preparation evenings, a practice evening, and the 
celebration of the Confirmation with the bishop.
Preparation evenings: Thursday, October 30 and 
November 6, 7:30 PM – 9:00 PM, Steenschuur 17. 
By father Smith 
Rehearsal: Monday, November 10, 6:30 PM, St. 
Peter's Church, Lammenschansweg 40A. 
Confirmation celebration: Saturday, November 
15, 3:00 PM, St. Peter's Church (paid parking!). 
Registration at the central secretariat:  
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl 

Opnieuw noodopvang in de voor-
malige Antoniuskerk 

Vanwege een tekort aan reguliere opvang voor 
asielzoekers was het COA eind september op 
zoek naar noodopvanglocaties. De gemeente 
Leiden nam hiertoe contact op met de parochie. 
De vraag was of de voormalige Antoniuskerk 
weer beschikbaar zou kunnen zijn. Als parochie 
geldt dat we ons als gelovige mensen, naar het 
voorbeeld van Jezus, met liefde (caritas) inzet-
ten voor wie in deze wereld kwetsbaar is. 
De parochie heeft overlegd met de koper van 
het complex en de gemeente Leiden en met 
COA. Mede vanwege de eerdere ervaring kon-
den we heel snel de voormalige Antonius ter 
beschikking stellen aan het COA. Deze opvang 
duurt tot midden november.
De Antonius kerk is in 2023 aan de eredienst 
onttrokken en werd onlangs verkocht. De paro-
chie is thans nog wel eigenaar.

Stichting Straatpastoraat zoekt nieuw bestuurslid

Oecumenische Vespers in de Adventstijd
Thema: “Gezegend het Licht”
De Adventstijd is sinds eeuwen in de Kerk 
bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer en 
gebed. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd! 
Onze weg door het leven is in een voortdu-
rende beweging. Het is een weg die van licht 
naar donker gaat en van donker naar licht.

Advent heeft alles te maken met de zending 
die Jezus in zijn leven had,  dat mensen meer 
en meer Hem zouden volgen en ook zo met 
elkaar zouden omgaan dat ze elkaar hoog 
houden en niet klein maken. Dat de liefde tot 
God en de naaste de boventoon mag voeren. 
Uitzien naar de komst van dat Rijk van God 
is ook een aspect van de Adventsperiode. 
Dat rijk van vrede en liefde is er al, soms, 
even, op momenten dat we openstaan voor 
Christus. Want of dat rijk zichtbaar wordt, 
hangt voor een groot deel af van onze eigen 
instelling. Aan die instelling moeten we per-
manent werken. Daarom is het goed dat het 
elk jaar weer Advent wordt. En Kerstmis.  

Kunnen wij in onze tijd de wens vast houden 
dat er ooit licht zal zijn? Juist in advent wil-
len wij verhalen beluisteren waarin de duis-
ternis verdrongen wordt door het licht. Dat 
doen wij aan de hand van vier thema’s: 
Hoop, Vrede, Vreugde en Liefde.

Gaat u met ons mee op weg van uit het don-
ker naar het licht?
Kom dan naar de vespers op weg naar Kerst.
Kom tot rust in de hectiek van de drukke 
decembermaand.

De Adventsvespers worden gehouden 
op donderdag van 19.15 – 19.45 uur .

27	 November in de Dorpskerk
4	 December in De Goede Herderkerk
11	 December in De Goede Herderkerk
18	 November in de Dorpskerk 

Namens de vespergroep, 
Liesbeth van Meeteren en Leo Koot

28 oktober Vesper voor Vrede en Gerechtigheid  
Vooravond van de tweede-kamer verkiezingen
Een nieuwe serie oecumenische avondgebeden waar we niet alleen bidden en 
stil staan bij de actualiteit, maar ook in beweging komen. Elke maand is er een 
gebed met een ander actueel thema. In de maand oktober komen we op de 
vooravond van de verkiezingen bij elkaar. Voor gebed, bezinning en christelijke 
inspiratie voor een tegengeluid tegen de gure wind die waait in Nederland. 
Locatie: Lokhorstkerk, 
Pieterskerkstraat 1, 
Leiden. 
Inloop in stilte 19.15; 
19.30- 20.00 uur ves-
per; tot 20.30 nazit, 
koffie& thee. 
Volgend Avondgebed 
is op 25 november.

Onderscheidingen in 
de Laurentiuskerk
In de Laurentiuskerk heb-
ben Rienus Odijk en zijn 
vrouw Fietje Odijk-van San-
ten op 5 oktober uit handen 
van de burgemeester van 
Leidschendam-Voorburg 
een koninklijke onderscheiding gekregen. Zij kregen dit vlak na 
de viering, in de kerk, omdat het grootste deel van hun werk 
met de kerk te maken heeft.
Rienus is jarenlang lid geweest van het kerkbestuur van de 
H.Laurentiuskerk. Hij was enorm actief tijdens de restauratie 
in 2009-2010. Daarna heeft hij jarenlang het secretariaat be-
mand. Tegenwoordig is hij vrijwel iedere zondag als gastheer in 
de kerk aanwezig. 
Fietje is al jarenlang lid van de wijkcontactpersonen en een van 
de personen die zorgen voor koffie tijdens activiteiten als Open 
Monumentendag of de kerstmarkt.
Het was heel leuk dat tijdens de viering de gehele familie van 
Rienus en Fietje in de kerk aanwezig was. Zijzelf wisten van 
niets en waren met een smoes naar de kerk gebracht. 
Wij feliciteren Rienus en Fietje natuurlijk met deze onderschei-
ding en kunnen niet anders zeggen dan dat het volledig ver-
diend is.

Degene die werken voor het straatpastoraat 
zijn aanspreekbaar op grote en kleine zaken. 
Bij hen kun je je verhaal kwijt. Of het nu alle-
daagse dingen betreft of de grote vragen van 
het leven. Uitgebreide informatie over de ac-
tiviteiten van het Straatpastoraat vindt u op 
onze website: www.straatpastoraatleiden.nl. 

Nieuws vanuit De Bakkerij
Ontmoetingsmaaltijd donderdag 6 november
Zoals elk jaar willen we weer een prikkelende impuls 
geven aan de diaconale opdracht van lokale kerken in 
Leiden met de aftrap van de Ontmoetingsmaaltijd. Een 
maaltijd voor jong en oud, nieuwkomer of jarenlange Lei-
enaar, vreemde vogel of huismus. Een maaltijd die uitno-
digt tot verbinding, ontmoeting en veelkleurigheid! 
Iedereen is welkom hiervoor op 6 november om 17.00 
uur in de Marekerk. Toegang is gratis.

Kamer gezocht!
Met enige regelmaat krijgen we bij De Bakkerij schrijnende 
hulpvragen van een moeder met kind, een jongedame, of jonge-
re die op straat staat. Heeft u een kamertje over? Zou u bereid 
zijn om zo iets voor elkaar te betekenen? Neem dan contact op 
met De Bakkerij als u meer wilt weten, hierover in gesprek wilt 
of bereid bent om incidenteel of structureel te helpen! 

Buurtinitiatief Leiden Zuid-West 
op 12 november
Al jaren worden op initiatief van de samen-
werkende kerken in Leiden Zuid-West mid-
dagen georganiseerd voor senioren, wat ge-
lukkig een rekbaar begrip is. Er komen men-
sen uit heel Leiden op af! De middagen zijn 
altijd druk bezocht en beginnen om 14.00 
uur met een kopje koffie of thee, waarna de 
aanwezigen luisteren naar een verhaal van 
een uitgenodigde spreker. Er is tussendoor 
altijd livemuziek, meestal klassiek. De mid-
dag wordt afgesloten met een drankje en 
een hapje en eindigt tegen 16.30 uur. 

Op woensdag 12 november komt mevrouw 
Bernadette Drenth van Museum De Laken-
hal vertellen over de rijke historie van het 
museum. Ook vertelt ze over het bijzondere 
gebouw en over topstukken uit de collectie. 
De bijeenkomst is niet in De Lakenhal zelf, 
maar in het gebouw van het Apostolische 
Genootschap, César Francksstraat 38 in Lei-
den. Toegang is gratis!

Uitziend naar de Heer
Het is een goede traditie aan het worden om tijdens de Advent en 
de Veertigdagentijd in de Lodewijkkerk de Mis te celebreren aan het 
hoofdaltaar. Met het volk staat de celebrant gekeerd naar de Heer. 
Samen zien we uit naar zijn Komst en Verrijzenis. 
Eeuwen lang is op deze wijze de Mis opgedragen en op bepaalde plek-
ken is dat nooit veranderd. Het is een heel mooie wijze van celebreren 
omdat alle aandacht uitgaat naar het Misoffer. Het Missaal voorziet in 
deze mogelijkheid en waarom zouden we de diverse mogelijkheden om 
liturgie te vieren die het Missaal wereldwijd voorziet niet benutten?  
Soms is even wat uitleg nodig, maar ik merk dat men steeds makkelijker 
begrijpt waarom dit een mooie vorm van liturgie vieren is. Zeker ook 
door een paar keer op deze wijze de Mis mee te vieren.� Pastoor Smith

Terugblik 4 oktober feestdag van 
de H. Franciscus en dierendag
Een enthousiaste pater Thijs Moons ofm.
conv. zegende voor de Hartebrugkerk in 
Leiden honden, katten en een goudvis. 
Na de dierenzegening was er een Vesper-
viering over het Zonnelied, geleid door de 
leden van Portiuncula, Orde van francis-
caanse Seculieren.

met een bijdrage op onze bankrekening 
IBAN NL21 TRIO 0390 4908 14. Wij zijn 
een zelfstandige stichting die afhankelijk 
is van fondsen en van giften van particu-
lieren en instellingen.
Pier Tolsma, secretaris Stichting Straatpastoraat 

Leiden, secr@straatpastoraatleiden.nl

Per 1 januari is er een vacature in het be-
stuur van de stichting. Graag nodigen wij 
u uit contact met ons op te nemen om na 
te gaan of het iets voor u is om bestuurslid 
te worden. 
U kunt het werk van Straatpas-
toraat ook ondersteunen 

mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
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Wereldwijd heeft 1 op de 7 christenen te maken 
met vervolging of discriminatie. Vaak halen 
deze gebeurtenissen het reguliere 
nieuws niet. Red Wednesday is de 
jaarlijkse internationale actie om 
toch aandacht en actie te vragen. 
Kerkgebouwen worden daarbij op 

een avond in november rood aangelicht. 
Dit jaar is dat woensdag 19 november. Wereld-

wijd doen duizenden kerken en ook andere in-
stellingen mee, waaronder de San Marco in Vene-
tië, Sacré-Coeur in Parijs, Colosseum in Rome en 

het Christusbeeld in Rio de Janeiro. 
In Leiden en omgeving doet de parochie 
HH. Petrus en Paulus mee door al haar 
kerken rood aan te lichten en ‘s avonds de 
Hartebrugkerk open te houden.

Op weg naar Lourdes – ga je mee?
In 2026 gaan we een groepsreis naar Lourdes organiseren 
samen met de bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Van 
zaterdag 25 april tot en met 2 mei 2026 reizen we met de TGV 
naar deze bijzondere plaats van geloof, ontmoeting en inspira-
tie. Wij willen daar, als parochiegemeenschap, onze weg naar 
Maria en naar God gaan.
Iedereen is van harte welkom om mee te gaan, jong en oud(er). 

Het enige dat we vragen is dat deelnemers in staat zijn de reis 
zelfstandig te maken, zo nodig met eigen begeleiding óf in over-
leg met de hulp van 1 van onze groepsvrijwilligers.
In december lees je in Rondom de Petrus en Paulus meer over 
de informatiebijeenkomsten die we in januari gaan organiseren.
We hopen met velen uit de parochie deze pelgrimsreis te ma-
ken.
Hartelijke groet,� Wilma Kraan en Stephanie Jägel

19 november Onze kerken in het rood vanwege christenvervolging

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Goede Herder � Sint Jan

    H. Lodewijk

    H. Laurentius�     LAM Gods (Maria Middelares)

    Sint Jan’s Onthoofding

    Hartebrug

Kinderkerk in Zoeterwoude
Op zondag 23 november is er om 
12.00 uur in de Sint Jan weer een kin-
derkerkviering. In deze viering kijken 
we alvast vooruit naar de Advent die 
een week later begint en daarmee 
natuurlijk ook alvast naar Kerstmis.
Zien, horen, en actief meedoen is het 
concept van kinderkerk. De vieringen 
zijn gericht op gezinnen met jonge 
kinderen (3-7 jaar) maar iedereen is 
van harte welkom.
Op zondag 30 november is er in de 
St. Jan aan de Zuidbuurtseweg 15 
in Zoeterwoude om 12.00 uur een 
Kinderkerkviering. Het thema van 
de viering is: “Advent, op weg naar 
Kerstmis” Nog 4 weken wachten op 
het Kerstfeest. Wachten duurt best 
wel lang en is soms best moeilijk. 
We vertellen over wachten op het 
Kind dat licht brengt op aarde. Wie 
wachten er allemaal op het Kind? Na 
afloop knutselen we iets dat helpt bij 
het wachten….

Kinder-
kerk is 
bedoeld 
voor gezinnen met jonge kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 8 jaar. Op een speelse 
manier maken kinderen kennis met de 
Kerk en de Bijbel. Er wordt een Bijbel-
verhaal verteld, afgewisseld met lied-
jes op de melodie van bekende kinder-
liedjes. De kinderen mogen tijdens de 
viering actief meedoen in het verhaal, 
waarbij alle zintuigen aan bod komen.
Sinds begin 2020 wordt er samenge-
werkt door protestantse gemeente 
rond de Dorpskerk en parochiekern 
Sint Jan om een aantal keer per jaar 
een laagdrempelige viering aan te bie-
den gericht op ouders/grootouders 
met jonge kinderen. De vieringen zijn 
bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de 
Sint Jan. De bijeenkomsten zijn ge-
schikt en toegankelijk voor iedereen 
met jonge kinderen, ongeacht of men 
gebonden is aan een kerkelijke traditie. Allerzielen

Op zondag 2 november vieren we Allerzielen in 
de Laurentiuskerk met een Woord-en-gebeds-
viering waarin we alle overledenen herdenken. 
Ieder jaar is dit een heel waardevolle viering. 
Speciaal voor mensen die recent iemand verloren 
zijn.
Vorig jaar telde de intentielijst bijna 200 namen. 
We verwachten dat het er dit jaar nog een paar 
meer zijn.
Na de viering zal het taptoesignaal gespeeld 
worden en bezoeken we de begraafplaats naast 
de kerk.� Marianne Turk 

Allerzielen in Leiden Zuid-West
Op zondagmorgen 2 november krijgen de overle-
den parochianen van het voorbije jaar natuurlijk 
aandacht in de Woord-en gebedsviering in de 
Maria Middelareskerk van 9.30 uur. Nabestaan-
den worden hiervoor speciaal uitgenodigd. Later 
op de dag is er een mogelijkheid om overleden 
dierbaren te gedenken in kerkruimte “De Pel-
grim” onder in de Apollotoren aan de Apollolaan. 
Dat kan van 17.00 tot 19.00 uur. Iedereen die dat 
wil kan binnenlopen om een kaarsje te branden 
en te bidden voor een dierbare.

Allerzielen in het licht
Op zondagavond 2 november zal de 
Goede Herderkerk weer sfeervol 
verlicht zijn. En ook de begraafplaats 
bij de kerk staat die avond in het 
licht. Tijdens de viering van Woord 
en Gebed (aanvang 19.30 uur) krij-
gen de nabestaanden van overleden 
parochianen het gedachteniskruisje 
overhandigd. 
Zoals ieder jaar met Allerzielen ko-
men velen ook nu weer naar de kerk 
en de begraafplaats om onze dierba-

ren te herdenken. Dit doen we samen, want sámen zijn we sterk! 
“De kracht van de hoop” is het thema van deze viering. De 
kracht, de hoop en de liefde die we ontvangen van God en van 
onze medemens. God laat ons nooit alleen en staat ons altijd bij. 
Na afloop van de viering gaan we achter het koor aan om samen 
te komen op de begraafplaats bij de kerk. En in het licht vinden 
we samen de stilte, zo-
dat geloof, hoop en lief-
de ons dichter bij God 
mogen brengen.
Na het samenzijn is er 
koffie, thee of choco-
lademelk in het atrium 
van de kerk. Iedereen is 
van harte uitgenodigd. 

Op zaterdag 6 september opende de Sint-Jo-
zefkerk de deuren van haar binnentuin voor 15 
vrolijke kinderen van 10 tot 14 jaar, die er een 
heel bijzondere avond en nacht doorbrachten.
Het avontuur begon met een heerlijk bord pas-
ta bolognese, perfect bereid volgens Italiaans 
recept. Met z’n allen, gezellig rond de tafel, 
begonnen we aan het kampeer-avontuur: de 
kinderen, onze lieve zusters Lusia en Ghiashin-
ta, Bernadette, Annamaria, Francesco en Perry 
(die alle tenten moesten opzetten en afbreken). 
Na het eten stak Francesco een kampvuur aan en roosterden we 
marshmallows boven het vuur. Het was absoluut het leukste des-
sert ooit!
Daarna kwam een moment van gebed in de kerk met de kinderen, 
waarbij we nadachten over het Evangelie dat we tijdens de zondag-
se Mis zouden horen. De zusters begeleidden onze liederen met hun 
prachtige stemmen. Het was geweldig om de kinderen geconcen-
treerd en aandachtig te zien. Klaar om hun persoonlijke gebeden 
aan Onze Vader op te dragen.

‘s Avonds speelden we samen verschillende spelletjes. 
Het uitbeelden van de personages uit onze parochie 
was absoluut het leukst. Bij pastoor Smith deden de 
kinderen alsof ze zelf paus waren, met een gebaar erbij 
om te zeggen: “slechts één stapje lager”. En toen... viel 
iedereen in slaap (...niet bepaald snel, moet ik zeggen!)
We hadden veel geluk. Het weer was zacht en mooi. De 
klokkentoren van de kerk hoog en helder, verlicht door 
het licht van de bijna volle maan, stak mooi af tegen de 
heldere hemel. Met zijn majestueuze uitstraling leek hij 
de kinderen te omarmen die vredig in hun tenten slie-

pen: de toekomst van onze Kerk, oud en jong samen.
Op zondagochtend was iedereen om 8:00 uur wakker! We begon-
nen met wat gymnastiek in het park, een mooi gebed in de kerk, 
daarna een lekker ontbijt, bereid door Bernadette. 
Ondanks de inspanning was het een bijzonder avontuur. Het was 
prachtig om te zien dat de kinderen om elkaar gaven. Hoe ze zich voor 
elkaar openden, ook al kenden ze elkaar nog niet zo goed. Het was erg 
leuk om te zien hoe goed de kinderen reageerden op een leuk voorstel 
van ons, de volwassenen.� Annamaria Bregonzio-Casasco

Allerheiligen en Allerzielen
Als de dagen korten en de herfst zich aandient komen de vieringen 
van Allerheiligen en Allerzielen weer in beeld. Dit jaar weer mooi in 
hetzelfde weekend. Op zaterdag 1 november eren we alle bekende en 
onbekende heiligen. In deze viering op zaterdagavond zal ook al voor-
uitblikkend naar Allerzielen een kaars worden ontstoken ter nage-
dachtenis aan alle dierbaren die ons zijn voorgegaan.
Op zondag 2 november is om 13.30 uur de gedachtenisviering voor alle 
overledenen uit onze geloofsgemeenschap. De gedachteniskruisjes 
worden uitgereikt, we noemen de namen van hen die vanuit de Sint 
Jan uitgeleide zijn gedaan en steken kaarsjes aan voor al onze dierba-
ren om te blijven herdenken. 
Aansluitend is er gelegenheid om op de begraafplaats achter de Sint 
Jan de graven of urnen van dierbaren te bezoeken. Waar gewenst zal 
onze gebedsleider samen met u een gebed uitspreken voor de zielen-
rust van uw dierbaren.
Als de weersomstandigheden het toelaten zal er koffie, thee of chocola-
demelk worden geschonken in of nabij de berging op de begraafplaats. 
Ons kerkhof is niet alleen een plek om de overledenen te gedenken, 
maar ook een plek van ontmoeting om elkaar te steunen en te zien.

Geluid versterkt en gedempt
In de Lodewijkkerk is een 
geheel nieuwe geluidsinstal-
latie gekomen. Twee boxen 
blijken tegenwoordig vol-
doende voor het hele mid-
denschip. Maar er is nu ook 
een microfoon voor het koor 
en een luidspreker in de pa-

rochiezaal zodat men weet hoeveel tijd er nog is voor 
de kinderwoorddienst. Veel dank aan de vrijwilligers 
die draden hebben gelegd en daarvoor door vloeren, 
muren en zolders zijn heen gegaan! In de twee zalen 
van het Babyhuis zijn 
panelen aangebracht 
juist om het geluid 
te dempen. Het ge-
luid en de stemmen 
klonken daarvoor erg 
schel en luid. Nu is het 
een ‘rustig gehoor’. 

Voortgang fietsenstalling en nieuwe Romanuszaal
Op 25 september is het beton ge-
stort voor de begane grondvloer 
van de fietsenstalling. Dat is best 
snel na de officiële start op 30 juni, 
toen met de sloop begonnen kon 
worden.
Aannemer Witte Bouw uit Amster-
dam heeft van meet af aan de za-
ken voortvarend aangepakt en het 
is een compliment waard dat dit 
punt in de bouw nu al bereikt is. Na de sloop en afvoer van het puin zijn de be-
nodigde funderingspalen in de grond geschroefd die straks het gehele bouw-
werk zullen dragen en verzakkingen voorkomen.
De planning was er zo op gericht dat de betonvloer nog een week kon uithar-
den, alvorens het 3 oktober was en de bouw stillag. Niet dat de aannemer een 
week Leidens Ontzet vierde maar de aanvoerlijn via de Lange Gracht was ver-
stopt door de Kermis en de Mare werd druk gebruikt voor marktkramen met 
handel.
Vooralsnog verloopt alles voorspoedig met de realisatie van de fietsenstalling 
en nieuwe Romanuszaal.
Wil je op de hoogte blijven van alle vorderingen op de bouwplaats. Kijk dan 
vooral hier eens: https://wittebouw.nl/fietsenstalling-lange-mare/
� Wilbert Hettinga en Remco Rothkrantz

Kamperen in de tuin van de Sint-Jozefkerk ter ere      van haar 100-jarig jubileum!

https://wittebouw.nl/fietsenstalling-lange-mare/
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Liturgiekalender

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64 
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijkse Mis in de kapel, 
1e dinsdag 10.00 uur, 4 novem-
ber met nadien zegenen van de 
graven en 2 december. Op zon-
dag 2 november zijn de begraaf-
plaats en de kapel open.
Vaste Missen door de week
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46 
Eucharistievieringen, Zondag 
meestal om 10.30 uur. Door de 
week meestal dinsdag en vrij-
dag om 17.00 uur. Zie voor actu-
ele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie
Maandag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Dinsdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Woensdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
	10.00	 EV/WG Goede Herderkerk
	18.30 	Aanbidding en biecht + 
	19.00	 EV	 Sint Josephkerk
Donderdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Vrijdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Zaterdag
	 9.30 	EV	 Lodewijkkerk
Zondag
	17.00 	Poolse mis
			   Sint Josephkerk

Vieringen in de periode van 1 November tot en met 7 December 2025

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische informatie
Alle geloofsverkondigers … 
6 november
Willibrordus en Bonifatius zijn 
ons bekend. Maar ze kwamen 
niet alleen. Daags voor het 
Hoogfeest van Willibrordus ge-
denken we “alle heilige geloofs-
verkondigers in onze streken”. 
Onder hen bekenden als Serva-
tius en Ludger, en minder be-
kenden als Acharius en Wiro.
Het 2e Vaticaans Concilie heeft 
nogmaals bevestigd dat elke ge-
doopte een geloofsverkondiger 
dient te zijn! Niet alleen zij die 
van verre kwamen en komen!

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
secretariaat@ 
lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

November

Legenda
EV	 =	Eucharistieviering
GV	 =	Gezinsviering
KWD	= Kinderwoorddienst
WG	 =	Woord- en gebeds- 
		  dienst
LAT	 =	Latijnse Mis
NL	 =	Nederlandse Mis

19.00	 EV - kapelaan Huntjens

13.30	 WG

	

	

	

19.00	 WG - mw. Onderwater

	

	

	

	

19.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

19.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

19.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

19.00	 WG - mw. Onderwater

	

	

	

	

09.30	WG - mw Bakker

	

	

	

	

09.30	EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

09.30	EV - rector v/d Mee

	

	

	

	

09.30	EV - pastoor Smith

	

	

	

	

9.30	 EV - pastor v/d Bie

	

	

	

	

09.30	EV - pastoor Smith

	

	

	

11.00	 WG - mw. Turk

	

	

	

	

11.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

11.00	 WG - mw. Turk

	

	

	

	

11.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

11.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

11.00	 WG - mw. Turk

	

	

	

09.30	EV - pastoor Smith

19.30	 WG

	

	

09.30	EV - pastoor Smith

	

	

	

	

09.30	EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

09.30	WG - mw. Dingjan

	

	

	

	

09.30	EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

09.30	EV - pastor v/d Helm

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.15	 EV - pater Moons

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - 
	  kapelaan Huntjens

	

	

	

11.15	 EV - pater Hoogenboom

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - pastor v/d Bie

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

December � December

	

11.30	 EV/KWD -
	  kapelaan Huntjens

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - 
	  kapelaan Huntjens

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - 
	  kapelaan Huntjens

	

	

10.00	EV/KWD LAT - kap Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD NL - dom Remery

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD LAT - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

	

	

10.00	EV/KWD NL - kap Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

	

	

10.00	EV/KWD LAT - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD NL - kap Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - pastoor Smith

St. Jan’s Onthoofding	 De Goede Herder	 H. Laurentius	 H. Lodewijk	 St. Joseph	 St. Petrus	 Maria Middelares	 Hartebrug

1	 za     Allerheiligen

2	 zo     Allerzielen

	

	

	

8	 za

9	 zo
	 32e zondag door het jaar

	

	

15	 za

16	 zo
	 33e zondag door het jaar

	

	

22	 za

23	 zo    Christus Koning

	

	

	

29	 za

30	 zo
	 1e zondag van de advent

	

6	 za

7	 zo
	 2e zondag van de advent

	

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

1
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www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

http://www.roomburgh.nl
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius


Rondom Petrus en Paulus - Oktober-November 20258

Activiteitenagenda

	 OKTOBER
Do 30	1e bijeenkomst volwassen vormelingen 

(zie blz. 2)

Twee avonden over de betekenis van Advent en de 
Kersttijd – Waarom is God de Zoon mensgeworden?

	 DECEMBER
Di 2	 10.00 uur Mis Zijlpoortkkapel
Wo 3	 Avond O.L.Vrouw van Guadalupe

(zie hiernaast)
Vr 5	 Stabat Mater gebedsgroep
Za 6	 Gebedochtend Missionaire parochie
Zo 7	 2e Zondag van de Advent
Ma 8	 Betekenis van Advent en Kerstmis 
	 (zie hiernaast)

	 NOVEMBER
Za 1	 Allerheiligen Hoogfeest
	 Gebedsochtend Missioniare parochie
	 Pater Pio
Zo 2 	 Gedachtenis van Allerzielen
Di 4	 10.00 Mis begraafplaats Zijlpoort met 
	 zegening van de graven
	 Bezinningsavond Opus Dei dames
	 Jongerenbijeenkomst Voorburg (zie voorpagina)
Do 6	 2e Avond volwassen vormelingen
Vr 7	 Stabat Mater gebedsgroep

 10.00 uur Steenschuur 17
Zo 9	 Taizéviering, 19.00 uur, Lokhorstkerk, Pieterskerk- 
	 straat 1: stilte, lezingen, Taizéliederen … 
	 U bent van harte welkom.
Di 11	 Avond van gebed en lofprijzing, Josephkapel 
	 bij Roomburg, 20.00 uur. Ook di 25 nov.
Ma 17	 1e avond catechese H. Drie-eenheid

(zie hiernaast)
Wo 19	 Red Wednesday (zie blz.5) 
	 Bezinningsavond Opus Dei heren
Do 20	 Bijbelavond met Marieke Maes, 
	 Maria Middelares, 20.00 – 22.00 uur
Zo 23	 Christus Koning van het Heelal - Hoogfeest
Ma 24	 2e avond catechese h. Drie-eenheid
Zo 30	1e Zondag van de Advent

– Waar staat het in de Bijbel? 
– Verkeerde opvattingen: modalis-
me, subordianisme, arianisme,  mo-
nopersonalisme … 
– Wezenlijk verschil met religies 
van de wereld 
– Kan alleen van een drie-ene God 
gezegd worden dat Hij liefde is? 
– Ik begrijp dat ik het niet begrijp 
– (on-)Voorstelbaar mooi.

De Drie-eenheid
onbegrijpelijk of onvoorstelbaar?

O.L.Vrouw van Guadalupe
3 dec. Viering en inleiding
Op woensdag 3 december herdenken we de 
verschijning van Onze Lieve Vrouw van Gua-
dalupe. Deze dag begint met Eucharistische 
Aanbidding en een rozenkrans om 18.30 uur, 
gevolgd door de Eucharistieviering met pro-
cessie om 19.00 uur. In de Josephkerk hangt 
een kopie van de afbeelding uit Mexico op 
ware grootte. 
Na de viering nodigen we iedereen uit voor 
koffie, thee en lekkernijen, en een lezing door Pastoor Smith en Mw. Car-
men Medrano over de boodschap van de tilma. Onze Lieve Vrouw van 
Guadalupe staat symbool voor Gods liefde en medelijden. We verwelko-
men u graag in de kerk, adres: Herensingel 3, Leiden. Voor informatie bel 
0625309001 (Rosario) of 0615236555 (Monica).

Maandag 17 en 24 november en 
Steenschuur 17, 20.00 – 21.30 uur. 
Door pastoor Smith. Aanmelding 
niet nodig. 
God ‘ontdekken’ zoals Hij van alle 
eeuwigheid is: Vader, Zoon en hei-
lige Geest. Met teksten vanuit de 
Traditie en afbeeldingen. Wat komt 
onder meer aan bod: 
– Is God echt zo of hebben mensen 
(concilies) dit ‘verzonnen’? 

In de periode van 30 oktober tot en met 8 december 2025

Maandag 8 en 16 december en Steenschuur 17, 20.00 – 21.30 uur. 
Door pastoor Smith. Aanmelding niet nodig.
Advent - het uitzien naar de Verlosser 
Kerstmis - de verheffing van de mensheid door de afdaling van God
Uitleg over de geloofsgegevens, de Advent- en Kerst-liturgie en over ele-
menten uit de Advents- en Kersttijd (de 4 kaarsen, de kerststal, de kerst-
boom, Silversteravond, 3 Koningen …)

Conferentie Missionaire parochie  
donderdag 12 en vrijdag 13 maart - Veenendaal
De flyers liggen in de kerk en op de 
website is alle informatie te vinden: 
https://missionaireparochie.nl/con
ferentie-missionaire-parochie-2026 
Het gaat dit keer om 2 dagen! Dat 
betekent meer inleidingen, meer 
workshops en meer tijd voor uitwis-
seling en ontmoeting. 
Aanmelden kan het beste via ons 
secretariaat: secretariaat@petrus
enpaulusleiden.nl / 071 737 0087 
– Dan valt de aanmelding onder een 

groeps- 
aanmelding. 
– Dan kunnen we zien wie met wie 
kan meerijden of wat er te regelen is 
voor overnachting.
– Dan kunt u een beroep doen op een 
financiële bijdrage vanuit de parochie.
– Dan kunnen we tijdens en na de 
conferentie elkaar wat makkelijker 
vinden.

	 Column:  Aansporing tot een mindset
Zou je mogen zeggen dat de nieuwe exhortatie van paus 
Leo over onze christelijke mindset gaat? 
Een mindset is zoveel als het denken over je eigen moge-
lijkheden. Als het gaat om de structuren die armen in deze 
wereld armer maken, legt paus Leo de mogelijkheden tot 
de oplossing daarvan onder andere bij ons. 
Tenminste moeten we onze stem laten horen. Waar we de 
inspiratie daartoe vandaan moeten halen staat wellicht in 
de eerste zin: ‘Ik - Jezus - heb je liefgehad’. 
Dat is liefde die om een antwoord vraagt en ons onrustig 
moet houden. 
Dat is een mindset, een weten niet anders te kunnen dan 
op te komen voor wie Jezus in deze wereld het meeste lief-
heeft, de armen … in de ruimste zin van het woord. 
Caritas Christie urget nos.
� Marlène Falke-De Hoogh pw.

https://missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2026
https://missionaireparochie.nl/conferentie-missionaire-parochie-2026
mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

