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Niels Stensen? Is dat een eerstejaars?
Bij Rapenburg nummer 84 hangt sinds een 
jaar een gedenkplakkaat (foto). De Deen-
se Niels Stensen (1638-1686) was nog een 
‘homo universalis’. Hier in Leiden verbleef 
hij van 1660 tot 1664. Wegens het overlijden 
van zijn moeder kon hij niet zelf de doctor-
titel summa cum laude voor medicijnen in 
ontvangst nemen. In zijn relatief korte leven 
deed hij meerdere ontdekkingen op anato-
misch en geologisch gebied. De ‘4 wetten 
van Steno’ over de steenlagen in de aarde 
zijn van hem afkomstig en dragen dan ook 
zijn naam.
Stensen was van lutherse huize, maar de 
versplintering binnen het protestantisme 
stond hem tegen. Op zijn vele reizen had hij 
gesproken met katholieken. Toch was het 
een Sacramentsprocessie die hem zo diep 
raakte dat hij katholiek werd. In zijn leven 
heeft hij geloof en wetenschap nooit als 
tegenstellingen gezien. Na zijn wijding tot 
priester in 1675 en bisschop in 1677 bleef hij 
onderzoek verrichten. Zijn geloof en ook zijn 
theologische beschouwingen richtten zich 
op “het hart, God en het kruis”. Deze drie 
woorden vormen een soort kerygma - heel 
korte uitleg - van het geloof: ons hart is ge-
schapen om God te kennen en God kennen 
we door de kruisdood van Christus.

Nog geen 50
Misschien is het tegenovergestelde van het 
‘studenten leven’ wel een ‘ascetisch leven’? 
Niels Stensen nam zijn bekering tot de Heer 
en de Kerk serieus en leefde op bier en 
brood (bier was veiliger dan water in die da-
gen!). Hij getuigde van zijn katholieke geloof, 
vooral tegenover protestanten. Maar even-

zeer vermaande hij katholieke gelovigen die 
lauw waren geworden. Soms hoor je nog 
wel eens: Bekeerlingen zijn strenger dan ka-
tholieken-van-huis-uit … Een uit de lucht ge-
grepen gezegde. Er zijn ook lauwe bekeer-
lingen en vurige katholieken-van-huis-uit. 
Op 48-jarige leeftijd overleed hij in Schwe-
ring, Noord-Duitsland, en zijn lichaam ligt 
begraven in de San Lorenzo in Florence. In 
1988 is hij zaligverklaard.

Een zalige in onze parochie
Ik kwam deze mij onbekende zalige ooit 

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

Het nieuwe seizoen begint. Ook voor de 
studenten. Natuurlijk kwamen er weer 
diverse verzoeken, uit binnen- en buiten-
land, of de parochie kamers heeft voor 
eerstejaars! Maar helaas kunnen we die 
niet bieden. 

voor het 
eerst 
tegen in 
de Sankt 
Ludgerikirche 
in Münster. Dat 
is de kerk waarin Edith Stein haar definitie-
ve roeping tot de Carmel ontving. Er hangt 
een groot schilderij met Edith Stein én Niels 
Stensen (foto). Stensen was hier kapelaan 
en later hulpbisschop geweest, zij het voor 
een korte tijd. Maar de stad Münster eert 
hem wel! Een voorbeeld voor onze parochie! 
De universiteit wijdde begin dit jaar een 
expositie aan hem. Er hangt een plakkaat 
bij Rapenburg 84. Daar stond ooit het huis 
waar hij bij een hospita inwoonde. Toen was 
er nog geen ‘kamernood’. 
Maar ook al kunnen wij als parochie helaas 
geen kamers leveren, laten we dan tenmin-
ste trots zijn op deze zalige die hier - ook 
al was hij nog niet katholiek - ‘op kamers’ 
heeft gewoond. Wellicht is het een idee om 
een ‘Niels Stensen Academie’ op te richten 
die de boeiende dialoog tussen geloof en 
wetenschap voortzet? Met een gebed van 
deze zalige die ooit door de straten van Lei-
den liep, eindigen we: “U hebt mij op wegen 
geleid die mij onbekend waren. O, leid mij 
voortaan op het pad van uw genade, of ik 
nu ziende ben of blind.”

Pastoor Smith 

Geloof en wetenschap
Een goede verstandhouding
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Berichten uit de Parochiekernen

    De Goede Herder

    O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

    HartebrugSoms blijft iets nagalmen in je achterhoofd. 
Een paar woorden die eerst langs je heen 
schieten; oor in oor uit, brein in brein uit. 
Maar er zitten blijkbaar haakjes aan waar-
door het later weer naar voren komt in je ei-
gen denken. En soms kom je die woorden op 
straat of in de media dan nogmaals tegen. 
Eerder was je blijkbaar “horende doof”.
In november 2024 was Wij zijn de tijden de 
titel van de Huizingalezing in Leiden. Het is 
een best wel een beroemde uitspraak van 
Augustinus maar ik had die tot dan toe ge-
mist. Het komt uit één van de zijn preken. 
Augustinus doet daarin een oproep aan 
mopperaars (“het zijn slechte tijden”) die 
wijzen op mensen met kwade zin. Augusti-
nus stelt: “Leef een goed leven en de tijden 
zijn goed. Wij zelf zijn de tijden. Hoe wij zijn, 
zijn de tijden.” Augustinus werkt verder uit 
wat de functie van gelovige mensen van 
goede wil kan zijn in de wereld. Huizinga 
herhaalde die woorden in de somberheid 
van de oorlog.
In de publiciteit heeft deze lezing veel aan-
dacht getrokken. Een lezing van een hoog-
geleerde die haar geloof niet onder stoelen 
of banken steekt. Haar geluid vanuit de gelo-
vige minderheid, maar niet minder krachtig. 
De woorden van Augustinus die ook in onze 
tijden klinken als een oproep om geloof, en 
de hoop van het geloof, uit te dragen.
Nog geen zes maanden later wordt een be-
gaafde augustijn tot paus gekozen. Weer 
drie maanden later zijn 1 miljoen jongeren 
samen met de nieuwe paus bijeen. Oudere 
generaties in onze seculiere omgeving ver-
bazen er zich over.

Een paar weken later staan een aantal van 
onze jongeren en studenten uit de parochie 
met een stand op de informatiemarkt tij-
dens de El Cid week voor nieuwe studenten 
(zie de foto). Zij praten zonder schroom over 
geloven, nu in onze tijden. Zonder schroom: 
chapeau! Ook zij zijn de tijden.

Jan van Trigt, vicevoorzitter
PS.  Net voor de zomervakantie kwamen  
alle goedkeuringen rond voor een verkoop
overeenkomst met een projectontwikkelaar 
voor de verkoop van de Antonius. Er is een 
mooie prijs uit de onderhandelingen komen 
rollen. Over enige jaren zullen er woningen 
op deze locatie gebouwd gaan worden. 
Dank aan die parochianen die in de afgelo-
pen jaren aan dit proces veel van hun tijd en 
talent hebben besteed.

Meezingen van het Zonnelied – 
20 september
Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Francis-
cus van Assisi het Zonnelied dichtte. Fran-
ciscus lag toen, in het voorjaar van 1225, in 
San Damiano zwaar ziek te bed. Door een 
oogziekte kon hij het licht van broeder zon 
niet meer verdragen en in de nacht broe-

der vuur niet dulden. Het krioelde ook van 
de muizen die Franciscus geen enkele rust 
gunden. Ondanks alle pijn en onrust welde 
er toch een lofzang voor de Allerhoogste op 
vanuit het diepst van zijn hart.   
De broeders en de zusters van de Portiun-
cula-groep in Leiden nodigen u uit om het 
800 jaar bestaan van dit prachtige gebed te 
vieren. Op zaterdag 20 september willen wij 
samen deze lofzang gaan zingen. We heb-
ben een koor bereid gevonden om het in het 
Italiaans te zingen. Willem Marie Speelman 
geeft de nodige toelichting. En na afloop 
staat er natuurlijk nog een glaasje klaar. 
20 september in de Goede Herderkerk, 
14.00-16.00 uur. 
Aanmelding niet nodig, u bent welkom om 
mee te zingen.   
Voor verdere informatie en inlichtingen: 
Wim Barning ofs.: 06 – 53712650

Wilbert Hettinga ontvangt de 
Pro Ecclesia en Pontifice
Voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet (die 
nog voortgaat!) op vele gebieden in de Petrus 
en de hele parochie ontving Wilbert op zater-
dag 28 juni deze hoge kerkelijke onderschei-
ding. We zijn trots op weer een parochiaan 
die ‘tot in Rome’ bekend is voor diens inzet.

Zondagmiddag 21 september Vredes 
Ontmoeting 16-17u Stadhuisplein
– zie blz. 5 onderaan.

25 september Avondgebed voor Vrede 
en Gerechtigheid Dit keer voor Gaza.
Iedereen is welkom voor gebed, stilte, zin-
gen en actie. 
Dit avondgebed maakt deel uit van een 
nieuwe serie oecumenische avondgebeden 
waar christenen bij elkaar komen om niet al-
leen te bidden en stil te staan bij al het leed 
in de wereld, maar ook om in actie te komen 

Wij zijn de tijden

OFMConv.  en voorzien van een klein 
onderschrift, gelieerd aan het ‘Loflied 
op de schepping’.
Te bezichtigen op woensdag- donder-
dag- en vrijdagochtend in september 
en oktober 2025 in De Regenboog, 
Watermolen 1 2317 ST te Leiden

Expositie Zonnelied van Franciscus  Regenboogkerk

Het parochie-
bestuur, de ge
meente Leiden 
en de aannemer 
vierden de start 
van de bouw op 
1 juli op het ach-
terterrein van de Hartebrugkerk samen 
met ongeveer 25 betrokkenen. 
Wethouder Ashley North  zei onder 
meer: “Ik dank de kerk voor hun me-
dewerking aan het project. Als je kijkt 
naar alle fietsen op de Lange Mare dan 
zie je meteen dat de stad op deze plek 
behoefte heeft aan stallingsruimte. 
Dan is deze plek wel voor de hand lig-
gend, maar de kerk had ook nee kun-

nen zeggen. In plaats daarvan heeft 
de kerk met vele uren van vrijwilligers 
steeds constructief meegewerkt aan 
deze oplossing die voor de gemeente 
en de Kerk passend is.”
Na ongeveer 1,5 jaar kan iedereen hier 
zijn fiets overdekt parkeren en kun-
nen wij als parochie onze Romanus-
zaal weer in gebruik nemen.

Emar Gemmeke

en te delen. Elke maand is er een gebed met 
een ander actueel thema. Meer informatie 
volgt op www.debakkerijleiden.nl  
Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 
Leiden. 
Inloop in stilte 18.45; 19.00- 19.45 uur 
Avondgebed; 19.45 nazit, koffie & thee

14 oktober Filmavond en nagesprek 
Ons Dagelijks Brood
Leven in een christelijke leefgemeenschap 
in een eeuwenoud klooster. Ben je nieuws-
gierig hoe dat is of lijkt het je zelf iets? Kom 

Open huis tijdens Open Monumentendag
Zaterdag 13 september is onze Goede Herderkerk de gehele dag 
voor belangstellenden geopend in het kader van de Open Mo-
numentendag. Vrijwilligers geven aan bezoekers uitleg over het 
kerkgebouw met neo-romaanse architectuur, over de prachtig 
gerestaureerde Kruiswegstaties en diverse “kerkschatten”. Ook 
is een beschrijving op papier beschikbaar over de geschiedenis 
van het kerkgebouw en over de restauratie in 2015-2016.

Opening 
Zoeterwoudse Kunstroute
Zaterdag 20 en zondag 21 september biedt 
het atrium van onze kerk gastvrijheid aan 
de driejaarlijkse Zoeterwoudse Kunstrou-
te. Op vrijdagavond vindt de opening van 
de Kunstroute door Burgemeester en Wet-
houders ook hier plaats vanaf 19.30 uur.  

800 jaar geleden dichtte Franciscus  
het ‘Loflied op de schepping’, beter 
bekend als het ‘Zonnelied’.
Reden om de expositie in de ontmoe-
tingsruimte van De Regenboog dit keer 
te wijden aan dit prachtige lied. De 10 
foto’s zijn gemaakt door Theo Scholtes 

Nieuws vanuit De Bakkerij
dan naar de filmvertoning ‘Ons Dagelijks 
Brood’.  
Waar: Hooglandse Kerk, (ingang Hoogland-
se kamer),  Hooglandsekerkgracht 58, Lei-
den 
Wanneer: 14 oktober, inloop 19.45, 20.00 - 
22.00 uur

Save the Date: 
Ontmoetingsmaaltijd 6 november!
Zet u alvast de Ontmoetingsmaaltijd in uw 
agenda?  
17.00 uur in de Marekerk. Toegang is gratis.

Expositie van een overlevende van de Atoombom,  
Takashi Nagai – 14 sept - 5 okt
Takashi Nagai was opgevoed in het Shintoi-
sme verloor hij dat geloof tijdens zijn studie 
Geneeskunde. Door kennismaking met het 
werk van Blaise Pascal en katholieken van 
Nagasaki bekeerde hij zich tot het katholieke 
geloof. Hij liet zich in alle omstandigheden lei-
den door zijn geloof in Christus. Na de val van 
de atoombom ontdekte hij de diepe betekenis 
van het lijden. Voor hem en zijn vrouw Midori 
Nagai is het zaligverklaringsproces geopend. 
Deze tentoonstelling reist de wereld door. De 
organisatie ligt bij de kerkelijke beweging Ge-
meenschap en Vrijheid / Comunione e Liberazione
Openingstijden en data: 13.00 – 15.00 uur op: zon. 14 sept., zat. en zon. 20/21, 27/28 
sept. en 4/5 okt. Josephkerk, Herensingel 3. De toegang is gratis.
Zaterdag 13 sept. om 15.00 uur zal Martin Groos, van het Comité Vrienden van Ta-
kashi en Midori Nagai de tentoonstelling inleiden. Hij spreek in het Engels, maar er 
is vertaling. Mariazaal, Alexanderstraat 1.

    H. Laurentius

Muzikale rozenkrans 
In de oktobermaand wordt in de Laurentiuskerk iedere donder-
dagavond het rozenkransgebed gebeden. Zo ook dit jaar. Tijdens 
de vele Wees gegroetjes kunnen je gedachten afdwalen naar al 
degenen voor wie je bidt of naar al datgene waarvoor je bidt. 
Soms dwalen je gedachten ook wel eens af naar herinneringen.
Bij het laatste rozenkransgebed kwam de herinnering boven van 
de muzikale rozenkrans, die we een paar jaar geleden gehouden 
hebben. Na die herinnering kwam meteen het idee om dat weer 
eens te herhalen. 
We hebben gekozen voor donderdag 30 oktober. In plaats van wat 
Wees gegroetjes komen er veel Marialiederen om mee te zingen.
Als er in de parochie koren of groepjes zangers en/of zangeres-
sen zijn die het leuk vinden om één mooi Marialied ten gehore te 
brengen, dan zijn ze van harte welkom om mee te doen. Behalve 
het eigen lied kunnen de andere liederen natuurlijk meegezongen 
worden. Heeft u belangstelling, neem contact op met Marianne 
Turk tel. 06 30627336. 

Start bouw Fietsenstalling en nieuwe Romanuszaal

    Sint Jan’s Onthoofding

Een nieuw seizoen kinderkerk
Op zondag 21 september start de werkgroep kinderkerk 
met een nieuw seizoen. Al 10 jaar verzorgt de werkgroep 
vieringen gericht op gezinnen met jonge kinderen. Sinds vijf 
jaar samen met de protestante gemeente rond de Dorps-
kerk en vanaf die tijd zijn de kinderkerkvieringen afwisse-
lend in de Sint Jan en in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in 
Zoeterwoude-dorp.
Bij de vieringen wordt gebruik gemaakt van het concept 
van ‘kerk op schoot’: laagdrempelig gericht op de belevings-
wereld van kinderen. Zien, horen en actief meedoen in een 
korte viering waarin een bijbelverhaal centraal staat. We 
ontsteken een kaars, er wordt gebeden, er wordt gezongen 
en soms ook gedanst (zoals bij de vertelling over de bruiloft 
in Kana). 
Kinderkerk is gericht op kinderen van 3-7 jaar maar uiter-
aard is iedereen van harte welkom om mee te vieren.
Zondag 21 september vertellen we het verhaal van de 
Schepping. Aanvang 12.00 uur in de Dorpskerk.

 Annie Borst 
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Berichten uit de Parochiekernen De adres- en bankgegevens van de parochiekernen staan onderaan op pagina 6 en 7

    Hartebrug

Internationale dag van de vrede - ‘Niets 
doen is geen optie’.
‘Iets doen’ om de vrede te bevorderen, wat en hoe en 
met wie? In Leiden zijn veel personen en organisaties 
actief bezig met het zoeken van een manier om ‘iets’ te 
doen. Tijdens de Vredes Ontmoeting zullen diverse spre-
kers, muzikanten en creatievelingen invulling geven aan 
hoe zij dit doen in Leiden aanpakken.  

Doet U mee? Want ‘niets doen is geen optie’. 
Zondag 21 september, 16.00 - 17.00 uur,  
Stadhuisplein Leiden. 
Komt u ook?  
info op www.debakkerijleiden.nl
Namens het Parochieel Diaconaal Beraad, 
Regina Krowinkel

Maximaal vijftien deelnemers. 
Aanmelden via laudatosi@petrusen-
paulusparochie.nl  
19.30 uur pastorie Sint Petrus. Ver-
toning van de Film “Vision” over het 
leven van deze bijzondere vrouw. 
Aanmelden niet nodig.

Feest van de heilige Hildegard von Bingen
Deze 12de-eeuwse religieuze was mystica, plan-
tendeskundige en musicus. Een van haar lievelings-
woorden is “viriditas” wat “groenheid” betekent. Het 
is een metafoor voor alles wat leeft en leven geeft. 
14.30 uur in de Maria Middelares. Stoepplantjes-
middag. Lezing en wandeling met oud-prefect van 
de Hortus Botanicus, Paul Kessler. 

    De Goede Herder

    O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

    LAM Gods (Maria Middelares)

    LAM Gods (Maria Middelares)    Hartebrug  Voor alle Parochiekernen

    H. Lodewijk     Hartebrug

Avonden van gebed en lofprijzing
Lofprijzing, God danken en Hem loven, ook in ei-
gen woorden, vind je door de hele Bijbel heen. En 
je komt het ook in het leven van de heiligen tegen. 
Lofprijzing opent voor de vreugde van de hemel en 
de realiteit van onze verlossing, ook in moeilijke 
omstandigheden. 
 
We komen nu sinds bijna twee jaar samen voor 
avonden van gebed en lofprijzing: de lofliederen 
helpen ons om ons hart te openen en onze dank uit 
te spreken. Er zijn ook korte onderrichten, gebed 
voor elkaar, aanbidding, uitwisseling. En we sluiten 
af met een kort gezellig samenzijn.
De avonden zijn open voor iedereen en alle leeftij-
den en in het Nederlands en het Engels. Loop ge-
woon eens binnen.

Een bericht uit 1965 …
Na het sluiten van de Antonius-
kerk werd de ‘eerste steen’, gelegd 
in 1965, uit de gevel weggehaald. 
Bij nadere bestudering bleek dat deze aan de 
bovenzijde was dichtgemetseld, wat deed ver-
moeden dat er in de steen iets bijzonders kon 
zijn verborgen. En inderdaad, na opening van 
de steen kwam er een loden, dicht gesoldeerde, 
koker tevoorschijn.
Op zondag 20 juli na de viering is de koker ge-
opend. Nieuwsgierig als we waren naar de in-
houd bleven veel parochianen na 
om dit mee te maken: welke bood-
schap heeft men in 1965 voor het 
nageslacht willen bewaren?
Er kwam een document tevoor-
schijn dat de namen vermeldt van 
kerkelijke en burgerlijke autoritei-
ten uit 1965. Voor velen was nieuw 
te lezen dat het plaatsen van de 
eerste steen werd gedaan door 

Wanneer: iedere twee weken op dinsdagavond:
2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober.
Waar:  Sint Jozefkapel naast Zorgcentrum Room-
burgh, Kasteelhof 46, ingang via de kapel (kanaal-
zijde).
Begin: 20:00 uur.Contact: Johannes en Miriam 
Witt, tel. 06 24 84 13 90, miriam@witt-vanbeek.nl

de uit China verdreven 
bisschop, mgr. Cons-
tans Kramer o.f.m..
Daarnaast bevond zich 

in de koker een serie betaalmunten uit 1965 
(een zilveren rijksdaalder, zilveren gulden, een 
kwartje, een dubbeltje, een stuiver en een cent).
De stijl van de tekst doet denken aan de plech-
tige aankondiging bij de Nachtmis van de Ge-
boorte des Heren! De tekst luidt:
“Eer aan den Vader, die ons heeft geschapen  
– Aan den Zoon, die ons heeft verlost – en aan 

den Geest, die ons verlicht.
Tijdens het pontificaat van paus 
Paulus de Zesde, in het tweede jaar 
van het tweede Vaticaans Concilie, 
onder de roemrijke regering van 
koningin Juliana en in het negende 
haar van het bestaan van het bis-
dom Rotterdam onder mgr. Martinus 
Jansen met aan het hoofd van het 
provinciebestuur pater Sigibald Ho-

Livestream hulp gezocht
Al jarenlang worden de zondagse vie-
ringen live uitgezonden via YouTube. 
Op de website van de Hartebrugkerk 
(www.hartebrug.nl) vindt u onder het 
kopje Vieringen een overzicht van de 
komende Eucharistievieringen met de 
naam van de celebrant en de link Volg 
de livestream. Klik hierop en u wordt 
automatisch doorgestuurd naar de 
juiste uitzending op YouTube.

Als er mensen bereid zijn ons te helpen 
bij het verzorgen van deze livestream, 
dan kunt u contact op nemen met mij 
op via: hanssen.arno@gmail.com 

 Arno Hanssen

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus
Tot Kerstmis gaan wij verder als Pelgrims van Hoop, het thema van dit jubileum 
Jaar. Wij gaan mensen ontmoeten in de Bijbel die lange reizen ondernamen 
met alle vertrouwen dat God voor hen zouden zorgen en naar hun doel bren-
gen. Wat aten ze onderweg? Welke planten en dieren zijn er in het Heilige Land? 
Deze boeiend en interactieve catecheseclub is bedoeld voor kinderen tussen 
eerste heilige Communie en Vormsel (groep 5 t/m groep 7) maar broertjes en 
zusjes zijn welkom vanaf groep 4. Ons motto is: Liefde voor God, voor elkaar en 
voor de natuur. Wij komen bij elkaar een keer per maand op zaterdagmiddag.
Wij houden een introductie sessie op zaterdag 20 september, Wereld Op-
schoondag en zullen ook op zondag 4 oktober in de Hartebrugkerk aanwezig 
zijn voor de Franciscusmiddag! 
Aanmelden via Victoria op hartebrug.youth@gmail.com 

genboom en aan 
het dekenaat Wil-
helmus Haring, on
der het stadsgezag 
van burgemeester 
Van der Willigen, 
met als eerste pas-
toor van de Sint 
Antoniusparochie 
Nicolaas Johannes 
Commandeur en de 
kapelaans de paters Gedeon van der Werf en Fa-
bianus van den Brom, met als kerkmeesters res-
pectievelijk Wilhelmus van der Ruit als secretaris 
en Petrus Brandenburg als penningmeester.
Werd deze steen gelegd door mgr. Constans Kra-
mer O.F.M., bisschop van Luanfu, uit China ver-
dreven en wonend te Katwijk aan den Rijn, onder 
toezicht van de architect Campman, de aanne-
mer Geers en de opzichter Bongers op zondag 
22 augustus van het jaar onzes Heren negentien-
honderd en vijfenzestig.”� Jan Akkerboom

In de Goede Herderkerk vindt iedere woensdag-
ochtend een viering plaats. Dat is een keer per 
maand een Eucharistieviering (3e Woensdag) en 
op de overige woensdagen is er een Viering van 
Woord en Gebed. Uiteraard is iedereen daar-
bij van harte welkom. Aan de gevel van de kerk 
hangt zelfs altijd een banner waarop een uitno-
diging om de vieringen op zondag- en woensdag-
ochtend bij te wonen. Omdat mensen in de zo-
mervakantie zich toch wat alleen kunnen voelen, 

daar veel activitei-
ten een zomerstop 
kennen en eventu-
ele kinderen op va-
kantie zijn, leek het 

100 jaar Sint Josephkerk
Zondag 21 september
- Feestelijke Hoogmis 11.30 uur
- Na de Mis speciale gebeden bij de wijdingskruisjes
- Ontmoeting in de Mariazaal
De Josephkerk werd op 17 september 1925 door 
monseigneur Callier geconsacreerd. De 12 wijdings-
kruisjes langs de muren van het gebouw herinneren daaraan. Bij elk van die kruisjes 
zullen we bidden uit dankbaarheid en voor de toekomst van de Josephgemeenschap.
Nadien is er feestelijke koffie in de Maria-zaal. Daar wordt een nieuw beeld van Maria 
geplaatst en gezegend.

leuk om voor de vaste bezoekers, voorgangers, 
koster en pianist van de woensdagochtendvie-
ring een lunch bij mij  thuis te organiseren.
Lieve Doddy Lim was bereid om een zeer 
uitgebreide lunch met verschillende Indone-
sische gerechten te koken. Degenen, die niet 
door ziekte of andere dringende redenen af 
moesten zeggen, hebben genoten van de 
heerlijke gerechten, de drankjes en het ijsje 
toe! Verder was het natuurlijk erg gezellig om 
eens in een andere setting (op stoelen, overal 
uit mijn huis verzameld) samen met elkaar te 
babbelen. Kortom een activiteit, waar we al-
lemaal met blijdschap aan terug denken. 

Heleen Brouwer

Evenings of prayer and praise
The evenings are open to everyone of all ages and are 
held in Dutch and English. Just drop by.
Tuesday evenings: 2, 16 and 30 September, 14 and 28 
October.
Where: Sint Jozefkapel next to Zorgcentrum Room-
burgh, Kasteelhof 46, entrance via the chapel (canal 
side)
Start: 8:00 p.m.Contact: Johannes and Miriam Witt, 
tel. 06 24 84 13 90, miriam@witt-vanbeek.nl

Oude traditie in ere hersteld
De traditie om de oude paaskaars aan een paro-
chiaan te geven die zich bijzonder heeft ingezet 
voor onze kern, hebben wij in ere hersteld. In 
de viering op 10 augustus is de paaskaars van 
2024 uitgereikt aan Eva en Paul Kessler. Zowel 
Eva als Paul zijn al vele jaren actief, om maar 
wat te noemen: het organiseren van de bloe-
mengroet, aandacht bij bijzondere jubilea, de 
bloemversiering en Paul als dirigent van ons 
koor en als inval organist.
Veel dank voor jullie inzet.� De locatieraad.

Nieuwe geluidsinstallatie
“Ik hoor, ik hoor wat u niet hoort ….” Gelukkig valt dit in de Lode-
wijkkerk nog wel mee. Maar toch was een goede weergave van de 
stem van lector, diaken en celebrant een probleem. Ook omdat er 
steeds meer mensen naar de kerk komen en naast het midden-
schip, ook het balkon en de zijbeuk vol zitten, zijn meer luidspea-
kers en een goede installatie nodig. Eerder in dit jaar zijn er enkele 
uitgetest. Nu komt het moment dat de nieuwe installatie de oude 
gaat vervangen. Begin oktober horen we de nieuwe klanken.
Maar ook die zal een tijdje vragen om goed afgestemd te worden 
op de ruimte, volume van de sprekers en zang van de diaken. Dus 
als het een keer galmt, piept of juist erg zacht is, dan zal er aan de 
knoppen gedraaid worden om het in orde te krijgen. 

    H. Lodewijk

Zuster Redempta – eerste gelofte

Lunch met de  woensdagochtendbezoekers

Via livestream zijn naast de vieringen van 
Hartebrug, zo. 11.15 uur; ook de vieringen te  

volgen vanuit de Sint Jan, za. 19.00 uur; 
Maria Middelares en Goede Herder, zo 09.30 

uur en de Lodewijk, zo 10.00 uur.

Op 8 juli 2025 heeft zuster Redempta (Catharina 
Veselka), oud parochiaan van de Heilige Lode-
wijk, de eerste gelofte afgelegd bij de zusters van 
Bethlehem in Oostenrijk. Tijdens de heilige Mis, 
door onze eigen bisschop Van den Hende gecele-
breerd, na het aan
roepen van de hei- 
lige Geest en de on
dervraging, volgde 
de plechtige gelof
te in het bijzijn van 
de naaste familie. 

Voorlezen eerste steen document.
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Liturgiekalender

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64 
Dagelijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur
Maandelijkse Mis in de kapel, 1e 
dinsdag 10.00 uur 
7 oktober en 4 november (met 
zegening van de graven n.a.v. 
Allerzielen)
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46 
Eucharistievieringen 
Zondag meestal om 10.30 uur 
Door de week meestal dinsdag 
en vrijdag om 17.00 uur. 
Zie voor actuele tijden:  
www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie
Maandag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Dinsdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Woensdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
	10.00	 EV/WG Goede Herderkerk
	18.30 	Aanbidding en biecht + 
	19.00	 EV	 Sint Josephkerk
Donderdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Vrijdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Zaterdag
	 9.30 	EV	 Lodewijkkerk
Zondag
	17.00 	Poolse mis
			   Sint Josephkerk

Vieringen in de periode van 6 september tot en met 26 oktober 2025

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten
Oktober  
Rozenkransmaand
“Onze Moeder Maria wil altijd 
aan onze zijde lopen, dicht bij 
ons blijven, ons helpen met haar 
voorspraak en haar liefde. Dus 
ik zou graag samen met jullie 
willen bidden. Laten we samen 
bidden voor deze nieuwe missie, 
voor de hele Kerk, voor vrede in 
de wereld, 
en laten we 
Maria, onze 
Moeder, vra-
gen om deze 
bijzondere 
genade.”
Paus Leo XIV 
op de avond van zijn verkiezing

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
secretariaat@ 
lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

September

Legenda
EV	 =	Eucharistieviering
GV	 =	Gezinsviering
KWD	= Kinderwoorddienst
WG	 =	Woord- en gebeds- 
		  dienst
LAT	 =	Latijnse Mis
NL	 =	Nederlandse Mis

19.00	 oecumenische viering

	

	

	

	

19.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

19.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

19.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

	

19.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

19.00	 WG - mw. Onderwater

	

	

	

	

19.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

19.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

09.30	WG - mw. Dingjan

	

	

	

	

09.30	EV - rector v/d Mee

	

	

	

	

09.30	EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

10.00	oecumenische viering

	

	

	

	

	

9.30	 EV - pastor v/d Helm

	

	

	

	

09.30	EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

09.30	EV - pastor v/d Bie

	

	

	

	

09.30	WG - mw. van Erp

	

	

	

11.00	 WG - mw. Turk

	

	

	

	

11.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

11.00	 EV - pastor v/d Bie

	

	

	

	

11.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

	

11.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

11.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

11.00	 WG - mw. Turk

	

	

	

	

11.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

09.30	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

09.30	 EV - pastoor Smith

	 startdag

	

	

	

09.30	 EV - pastor v/d Bie

	

	

	

	

09.30	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

	

09.30	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

11.00	 WG - dhr Koot

	

	

	

	

09.30	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

09.30	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

	

	

	

17.00	 EV - pastoor Smith

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - 

	 kapelaan Huntjens

	

	

	

11.15	 EV - pater Moons

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - 

	 kapelaan Huntjens

	

	

	

11.15	 EV - pater Hoogenboom

	

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - pater Moons

	

	

	

	

11.15	 EV - pater Moons

	

	

	

	

11.15	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.15	 EV - pater Hoogenboom

	

	

Oktober � Oktober

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - 

	 kapelaan Huntjens

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - 

	 kapelaan Huntjens

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

	

11.30	 EV/KWD - 

	 kapelaan Huntjens

	

	

	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith

	

	

	

10.00	EV/KWD - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD - kapelaan Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

	

	

10.00	EV/KWD - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

	

	

	

10.00	EV/KWD - kapelaan Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

	

	

10.00	EV/KWD - kapelaan Huntjens

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - pastoor Smith

	

	

10.00	EV/KWD - pastoor Smith

16.00	 Aanbidding en biecht

17:00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

St. Jan’s Onthoofding	 De Goede Herder	 H. Laurentius	 H. Lodewijk	 St. Joseph	 St. Petrus	 Maria Middelares	 Hartebrug

6	 za

7	 zo

	 23e zondag door het jaar

	

	

13	 za

14	 zo

	 Kruisverheffing

	

	

20	 za

21	 zo

	 25e zondag door het jaar

	

	

27	 za

28	 zo

	 26e zondag door het jaar

	

	

4	 za

5	 zo

	 27e zondag door het jaar

	

	

11	 za

12	 zo

	 28e zondag door het jaar

	

	

18	 za

19	 zo

	 29e zondag door het jaar

	

	

25	 za

26	 zo

	 30e zondag door het jaar

	

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl
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www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

http://www.roomburgh.nl
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenagenda

	 SEPTEMBER
Za 13	 Opening Expositie Takashi Nagai 

in de Josephkerk (zie blz.3)
Di 16	 Avond van gebed en Lofprijzing 

(zie blz. 2) ook 30 sept, 14 en 28 okt.
Wo 17	 Bedevaart Heiloo (zie hiernaast) 
	 Hildegard dag (zie blz. 4) 
	 Bezinningsavond Opus Dei heren
Za 20	 Meezingen met Zonnelied (zie blz. 2)
	 start Vriendjes van Franciscus (zie blz. 5)
	 Open monumenten dagen 
	 o.a. Goede Herder
Zo 21	 100 jaar Sint Josephkerk (zie blz. 5)
	 kinderkerk Sint Jan (zie blz. 3)
Di 23	 Start Sycamore
Wo 25	 Bijbelavond met Marieke Maes,

Maria Middelareskerk, 20.00 – 22.00 uur. 
Iedereen is welkom.

Do 26	 Lectio Divina, Lodewijkpastorie 10.00 – 11.15 uur.	
	 Vanaf nu weer elke donderdag 
Zo 28 	 Tour of Faith (zie www.bisdomrotterdam.nl)

Wat lopen we deze twee avonden 
o.a. langs: 
 	 Wat beoogde paus Johannes XXIII? 
 	 Hoe verliep het Concilie? 
 	 Een overzicht van de documenten. 
 	 Kernpunten 
 	 Knelpunten? 
 	 Waar staan we nu?

	 OKTOBER
Vr 3	 Missen gaan gewoon door. 
	 Stabat Mater 10.00 uur, Steenschuur 17.
Za 4	 Gebedsochtend voor de Missionaire 
	 parochie - Pater Pio, 10.30 -12.00 uur 
	 Josephkerk. Iedereen is welkom: 
	 Mis, inleiding, aanbidding.
Zo 5	 Ontbijt en Sycamore-video bij Josephkerk,

Poort Alexanderstraat: 10.00 uur. 
	 Aanmelding niet nodig.

Di 7 	 Bezinningsavond Opus Dei dames
Za11	 High Tea voor dames (zie hiernaast)
Ma 13	 Het 2e Vaticaans Concilie 1 (zie hiernaast)
Di 15	 Bezinningsavond Opus Dei heren
Do 16	 Bijbelavond met Marieke Maes (zie 25 sept.)
Ma 20	 Het 2e Vaticaans Concilie 2
Do 30	 Muzikale Rozenkrans Laurentius (zie blz. 3)

Denk je er over katholiek te 
worden
Volg Sycamore
Dinsdagavond 19.45 uur 
(inloop), 20.00-21.30 uur, 
Steenschuur 17, Leiden. 
Aanmelding via secretariaat,
(zie blz. 2 onderaan) 
Aanvang 23 september, 
elke dinsdag tot en met 
25 november.

Ontmoeting – uitleg – 
uitwisseling.

We lopen de wezenlijke aspecten van het katholieke geloof langs aan de 
hand van de mooie video’s van Sycamore: God, Bijbel, Bidden, Geloven, 
Sacramenten, De heilige Geest, Maria en de heiligen, De Kerk, Een kerkge-
bouw enz. enz. Een goede manier om het katholieke geloof vrijblijvend te 
verkennen. Geef het door: Of kent u iemand om hier op attent te maken! 

Maandag 13 en 20 oktober, Steen-
schuur 17, 20.00 - 21.30 uur. 
Door pastoor Smith. 
Aanmelding niet nodig. 
We hebben veel te danken aan dit 
Concilie, maar het roept ook steeds 
vragen op en belangrijke aspecten 
blijven nog wat onderbelicht.

2e Vaticaans Concilie en waar staan we nu?

In de periode van 13 september tot en met 30 oktober 2025

Potluck High Tea voor dames 
(18 tot en met ong. 99)
Ontmoeting - Inleiding Gastvrijheid - High Tea met 
gezellig samenzijn 
Zaterdag 11 oktober, 12.30 uur tot ong. 16.00 uur. 
Locatie: Maria-zaal bij de Josephkerk, ingang Alexanderstraat. Parkeren 
achter de kerk, via Julianastraat – Anna Paulownastraat en dan rechts 
parkeer plein van de kerk op. Informatie en aanmelding zie de QR code.

Bedevaart September Heiloo en abdij Egmont
Woensdag 17 september een Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo, De Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent 
en luistert naar elke stem, ook de zwakste. ’s Middags wordt een bezoek 
gebracht aan de Abdij Sint Adelbert in Egmond-Binnen. 
Zie de flyer of www.bedevaart.nl voor informatie en aanmelding.

Vormingscursus Catechese 
van de Goede Herder in Leiden

In oktober start in Leiden een nieuwe vormingscursus voor de Cateche-
se van de Goede Herder. Deze methode helpt kinderen op een diepe, per-
soonlijke manier God te leren kennen. De cursus is bedoeld voor iedereen 
die met kinderen werkt in de kerk, of meer wil leren over deze inspirerende  

benadering van catechese.
Mail voor aanmelding en/of meer informatie naar: 

cursus@catechesegoedeherder.nl  

Column: Met liefde
De kloosterregel van de Karmel beveelt aan regelmatig de 
tekortkomingen en overdrijvingen in het geestelijk leven 
met elkaar te bespreken. Het doel daarvan is het gemeen-
schapsleven te behoeden. Liefde moet daarbij centraal 
staan. Een dergelijk spreken met elkaar is niet alleen nuttig 
als het om het leven in het klooster gaat maar voor elke 
vorm van gemeenschappelijkheid of dat nu een gezin be-
treft, de geloofsgemeenschap of een hechte vriendschap. 
Je kunt je afvragen hoe de wereld eruit zou zien als niet 
macht maar liefde onze drijfveer zou zijn. De liefde die Je-
zus ons heeft voorgeleefd, de liefde waarmee Hij zich aan-
wezig stelt. De wereld veranderen gaat onze pet te boven. 
Wat we wel in de hand hebben is onze omgang met elkaar 
en wie ons tot naasten zijn. Dat de liefde daarbij een fluis-
terend tegengeluid mag zijn in een wereld vol geweld.
Een mooi nieuw werkjaar toegewenst. 
Hartelijke groet,� Marlène Falke-de Hoogh pw.

http://www.bedevaart.nl
mailto:cursus@catechesegoedeherder.nl

