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Het programma bestaat uit een maandelijk-
se bijeenkomst, een wekelijks uur van on-
derscheiding, dagelijks gebed en persoonlij-
ke begeleiding. Het traject start woensdag 
24 september.  
Misschien is het iets voor jou of ken je mis-
schien iemand die met deze vraag bezig is, 
aarzel niet diegene hier-
op attent te maken.  
info: https://www.
bisdomrotterdam.nl/
roeping/vronesteyn/
roeping-kom-en-zie 

Na de zomer 2: Sycamore – voor wie 
het katholieke geloof wil verkennen, 
mogelijk om gedoopt te worden
We merken dat vooral jongeren, via internet 
al heel wat geleerd hebben over het geloof. 
Maar toch … Waar kunnen ze heen met hun 
vragen? Waar kunnen ze met anderen hier-
over delen? Waar kunnen ze iets ‘ervaren’ 
van wat ze op het scherm tegenkomen? Kan 
ik zomaar een kerk inlopen? Wat gebeurt er 

dan eigenlijk allemaal? Kan je een priester 
bellen, mailen, aanschieten …? Sycamore is 
een serie avonden die op al deze en nog veel 
meer vragen antwoord geeft.

Sycamore biedt ontmoeting (ook met pries-
ters), uitleg middels video’s, gelegenheid 
voor (alle!) vragen en uitwisseling. Wie is 
Jezus? Hoe lees ik de Bijbel? Wat zijn sa-
cramenten en hoe beleef je die dan? Wat is 
bidden precies? Waarom het lijden? Is Maria 
belangrijk? En na de dood dan?... 
Beste parochianen, neemt u de Sycamore 
flyer mee op zak, en bid om iemand te ont-
moeten om die aan te geven, maar u mag ze 
ook in ruime hoeveelheid gewoon uitdelen. 
Data en tijden staan ook op blz. 8.

Namens kapelaan Huntjens (die doorstu-
deert), diaken Clavel (immer op zijn post) en 
Marlène Falke-De Hoogh (betrokken maar 
beperkt in krachten) een heel verkwikkende 
zomer toegewenst,

Pastoor Smith (altijd datzelfde jasje)

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

Vooraf aan de zomer:  
Bedevaart naar Rome, Heiloo 
en Brielle
In het kader van het Jubileumjaar 
van de Hoop is er een grote lan-
delijke bedevaart gehouden naar 
de eeuwige stad. In Jubileumjaren 
(00–25-50-75) staat vooral Rome 
centraal en ook alleen daar zijn de 
heilige poorten te vinden. 
Zo’n 1100 Nederlandse pelgrims 
bezochten van 26 april tot 3 mei 
vele (heilige) plaatsen in Rome en 
baden samen, ook voor de intenties 
die vanuit onze parochies mee wa-
ren gegeven.
Voor degenen die niet mee konden 
naar Rome was een pelgrimstocht 
dichterbij g eorganiseerd, zaterdag 
31 mei in Heiloo. Zo’n 800 gelovigen 
namen daar aan deel, de meesten 
uit ons bisdom Rotterdam. En op 
zaterdag 12 juli is de Nationale Be-
devaart naar Brielle! 

In de zomer
Op zondag 29 juni is het Hoogfeest  
van onze patronen Petrus en Paulus ge-
vierd. Daags ervoor was een parochiemid-
dag met o.a. de presentatie van de paro-
chie-film. Deze zal binnenkort via de ver-
nieuwde website te zien zijn. 
Zomer betekent voor velen op reis gaan, 
andere landen bezoeken, andere kerken bin-
nengaan. Het is goed om de reis altijd zo te 
plannen dat het bezoek aan de Mis op zon-
dag mogelijk blijft. Misschien is in katholieke 
landen het zelfs mogelijk ook door de week 
naar Mis of de aanbidding te gaan. Want tijd 
die vrij is, is ook tijd voor de Heer.  

Na de zomer 1: Kom en Zie – voor jon-
gemannen op zoek naar hun roeping
Met ‘Kom en zie’ biedt Vronesteyn een on-
derscheidingsjaar voor mannen (18-45 jaar) 
die op zoek zijn naar hun roeping: priester-
schap, diaconaat, religieus leven of huwelijk. 
Het ‘Kom en zie-jaar’ is een weg van ont-
moeting, onderricht, uitwisseling en gebed 
rond het thema roeping. 

Over de zomer heen kijken...

Heiloobedevaart
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Contactadressen
Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87
(ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com, 
Kapelaan D. Huntjens: 071 362 63 10, kapelaan@
petrusenpaulusleiden.nl, Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, 
diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 
06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

Colofon
Jaargang 4 (20), nummer 7,  juni - september 2025
Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de 
R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in  
Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude
De redactie is bereikbaar via het secretariaat. 
Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.
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Berichten uit de Parochiekernen

    H. Lodewijk

    Hartebrug

    Sint Jan’s Onthoofding

    Hartebrug

In alle parochies van ons bisdom wordt 
eenzelfde ‘vitaliteitstoets’ gehouden. Dat 
betekent een vragenlijst invullen, per kern 
én door het pastorale team en parochiebe-
stuur. Op basis daarvan een algemeen over-
zicht samenstellen, dat met de bisdomstaf 
wordt besproken.
In al de acht kernen van onze parochie zijn 
deze lijsten nauwgezet ingevuld. Een groot 
deel is cijferwerk – inkomsten en uitgaven, 
kerkbezoek op een gewone zondag, aantal 
doopjes, huwelijken, uitvaarten, werkgroe-
pen, vrijwilligers, catechese bijeenkomsten, 
caritas-activiteiten … Maar er werden ook 
reflectie-vragen gesteld: Wat vindt u de 
sterke en zwakkere kanten van uw kern? 
Hoe zie u uw kern over 5 jaar? Welke moge-
lijkheden zijn er voor een missionaire en dia-
conale invulling van activiteiten? …
Door leden van het parochiebestuur is met 
vertegenwoordigers van elke kern deze in-
gevulde vragenlijst besproken. Dank aan al 
degenen die hieraan hebben meegewerkt. 
Zaterdag 5 juli buigen het parochiebestuur, 
Patsy Plaschek, die het geheel coördineert, 
pastoor en kapelaan zich over al deze ver-

slagen. Er wordt een tussen-inventarisatie 
(vitaliteitskaart) gemaakt die aan elke kern 
weer wordt voorgelegd voor reactie en 
mogelijke aanvullingen. In de zomer wordt 
dan het officiële ‘overzicht’ ingevuld met 
een eerste concept met speerpunten pa-
rochie-breed en per kern voor de komende 
jaren.
In oktober volgt het gesprek van parochie-
bestuur en pastoor met de bisdomstaf die 
het overzicht heeft kunnen bestuderen. De 
aanwijzingen van deze bijeenkomst worden 
meegenomen in het verder uitwerken van 
het beleid. We hopen dat in november - de-
cember te kunnen doen. 
Een hele weg, maar we horen uit andere 
parochies, dat het echt een hulp kan zijn 
om realistisch te kijken naar waar we staan, 
wat we willen, wat we kunnen en niet kun-
nen, welke stappen - soms ingrijpend - er 
nodig zijn voor de toekomst en wat de Heer 
van ons verlangt. De parochie(-kern) is im-
mers geen doel, maar middel, om de Heer te 
ontmoeten, elkaar te steunen op deze weg, 
en anderen op deze weg van de Heer te mo-
gen wijzen. Pastoor Smith 

Paus Leo XIV

In de meeste ker-
ken en/of sacristie-
en hangt het por-
tret van de nieuwe 
paus. We zien een 
voor velen voor-
heen onbekende 
pater Augustijn die paus is geworden en het 
ambt van paus vervult alsof hij al jaren paus 
is! Vanaf het begin leek hij meteen alle ont-
moetingen, liturgievieringen, ontmoetingen, 
catechese-onderricht en wat al niet meer, te 
verrichten met een rustige vanzelfsprekend-
heid. Nu we inmiddels meer over zijn voor-
afgaande leven horen, zien we wat we bij 
alle pausen van de afgelopen eeuw zien: een 
levensloop met ervaringen en kennis opdoen 
als voorbereiding op dit ambt.
Paus Leo heeft zijn eigen stijl en houding. 
Een breed spectrum aan katholiciteit 
spreekt vanuit zijn woorden en gebaren en 
wijze van liturgievieren en, zoals zijn voor-
gangers, met een grote toegankelijkheid en 
openheid. 
We zijn benieuwd waar de Heer zijn pontifi-
caat voor gaat gebruiken.

Barbaragasthuis in De Bakkerij
Samen leven, delen, bidden, bijdragen en 
wonen in het hart van de Leidse binnenstad: 
dat is de droom die wij graag werkelijkheid 
willen maken in De Bakkerij! Een plek waar 
bewoners bewust hun leven en hun huis 
willen delen vanuit een diepgewortelde 
overtuiging dat niemand voor zichzelf alleen 
leeft. Niet alleen voor mensen die het ‘goed’ 
hebben, maar ook voor mensen met een 
kwetsbare achtergrond of in een kwetsbare 
situatie: om weer grond onder de voeten 
te krijgen en op adem te komen. Zo willen 
we samen met de leefgemeenschap ‘helpen 
waar geen helper is’ – een van de doelstel-
lingen van De Bakkerij.

Leven-bidden-werken
In de afgelopen jaren ver-
diepten we ons in verschil-
lende woonvormen. We 
ontdekten: er is in Nederland 
een groeiende behoefte aan 

De vitaliteitstoets - Hoe ver staan we?

Gezien de belangstelling is het goed u 
tijdig aan te melden. 
Verder info zie: www.bedevaart.nl | 
En voor een impressie zie:
https://bedevaart.nl/verslagen/
8-nieuws-archief/38-verslag-2024  

Heiloo 
Woensdag 17 september een Bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, De Moeder 
die alle noden en zorgen van de mensen kent en 
luistert naar elke stem, ook de zwakste. ’s Mid-
dags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij St. 
Adelbert in Egmond (Binnen).

Bedevaarten: Augustus Kevelaer – September Heiloo

Vaarwel Romanuszaal
Pater Romanus Crombag o.f.m. 
heeft in 1924 de zaal la ten 
bouwen die, na zijn dood, zijn 
naam zou dragen. Dit jaar is 
de Romanuszaal honderd één 
geworden maar honderd twee 
wordt hij helaas niet. De tafels en stoelen zijn 
al weg, de beamer is van het plafond afge-
schroefd en de gordijnen hangen er niet meer. 
De potten en pannen die van dienst waren bij 
de sobere maaltijden hebben een nieuwe thuis 
gevonden; de koffiekopjes voor het zondagse 

koffiedrinken en de gezel-
lige SOOS-bijeenkomsten 
zijn ingepakt en alle kas ten 
staan leeg. De klanken van 
de vleugel zullen hier nooit 
meer worden gehoord en 
de koren repeteren allang 

op een andere plek.
De Romanuszaal wordt weliswaar gesloopt 
maar de herinneringen zullen altijd blijven. En 
over achttien maanden hopen we de feestelijke 
opening van een splinternieuwe zaal te kunnen 
vieren.  Locatie raad

gezamenlijk leven en leven in een leefge-
meenschap. In het bijzonder voor intentioneel 
leven in een christelijke leefgemeenschap 
met een gezamenlijke leefregel, met de dries-
lag van leven, bidden, werken. Om anders in 
het leven te staan, in plaats van individueel, 
maar ook met je tijd, energie en aandacht. 

1427 Barbaragasthuis
De leefgemeenschap bouwt voort op de 
plek, die al in in 1427 genoemd wordt; het 
‘Barbaragasthuis en kapel’: een plek 
van hulp met de wekelijkse warme 
maaltijd, hulpgoederen aan de armen 
en kwetsbaren van Leiden. Deze tra-
ditie van barmhartigheid willen wij 
graag met deze leefgemeenschap 
voortzetten met 10 appartementen 
boven in De Bakkerij. Een plek waar 
oog en oor is voor elkaar, waar we-
kelijks samen gekookt en gegeten 
wordt en waar een stilte- of ge-
bedsmoment gehouden wordt. 

Catechese van de Goede Herder
Van 9-11 mei 2025 waren 6 kinderen te gast bij 
de mooie Laurentiuskerk met een schitterende 
tuin in Stompwijk voor een retraite ter voor-
bereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Kapelaan Huntjens heeft op vrijdagochtend in 
de Petruskerk de zegen uitgesproken over de kinderen.
Het is een overvloedig gezegend weekend geweest; de gastvrijheid van 
de parochiekern in Stompwijk en het prachtige weer. De hernieuwing 
van de doopbelofte na het sacrament van boete en verzoening op za-

terdag was een indrukwekkend moment voor de 
kinderen en hun ouders. Uiteindelijk gaat het om 
de persoonlijke ontmoeting met Jezus in de Eu-
charistie, de 6 kinderen ontvingen de heilige Com-
munie op zondag en waren zichtbaar verheugd!
Wilt u in het schooljaar 2025/ 

2026 een kind of kleinkind tussen de 3 en 12 jaar laten 
deelnemen aan deze kindercatechese dan kunt u het 
digitale formulier via de link invullen of stuur een mail 
naar info@catechesegoedeherder.nl

Kevelaer
Naar de Troosteres van de Bedroefden. 
Met een eigen programma voor gezinnen. 
* 1-daagse op vrijdag 7 augustus 
* 3-daagse donderdag 6 - zaterdag 8 au-
gustus, met extra bezoek aan de eeuwen-
oude Dom van Xanten 

Nieuws vanuit De Bakkerij
Draag een steentje bij!
Om deze droom werkelijkheid te maken, 
is uw steun nodig. U kunt op verschillende 
manieren bijdragen: met uw gift, met een 
toezegging voor een lening, met uw gebed, 
of wellicht door uw interesse aan te geven 
als toekomstige bewoner of vriend van het 
Barbaragasthuis. Op de website van De 
Bakkerij vindt u meer informatie. Daar kunt 
u zich ook aanmelden als geïnteresseerde of 
mee-bouwer aan het Barbaragasthuis. 

De Schepping is 
voltooid!
Liefde tussen mensen 
en dieren was het thema 
voor de laatste bijeen-
komst van de Vriendjes 
van Fran ciscus vóór de 
zomerva kantie. Wij mochten de Wolf van 
Gubbio welkom heten voor een interview en 
daarna een bezoek brengen aan “zijn” gevel-
steen in de Haarlemmerstraat. Daar zagen 
we hoe de wolf vrede sluit met de stad door 
zijn poot in de hand van de heilige Francis-
cus te leggen: “Wat liefde vermag.” Wij zijn 
nu bij dag zes van de Schepping gekomen en 
het is tijd om te rusten. Maar na de zomer-
vakantie gaan we door. Nieuwe Vriendjes 
zijn altijd welkom: contact Victoria Twist via: 
vj.twist@kpnplanet.nl 

Terug naar Lourdes
Op zaterdag 17 mei was het zover, wat 2 jaar 
geleden begon als een ideetje tijdens de Rome-
reis met pastoor Broeders, werd nu werkelijk-
heid. Ik ging terug naar Lourdes. De fijne plek 
in Zuid Frankrijk waar ik als KPJ-er zo’n 25 jaar 
geleden vrijwilligerswerk deed bij de Neder-
landse Bedevaart. Ik heb daar zulke fijne her-
inneringen aan en hele mooie vriendschappen 
aan overgehouden. Ik heb een aantal van hen 
gevraagd weer met mij mee op reis te gaan en 
dat deden een aantal en ook Stephanie Jägel 
uit onze parochie sloot aan als ‘nieuweling’. 
Ons clubje voegde zich bij de Bedevaartgroep 
Voorhout/Bollenstreek en om half 6 vertrok 
onze bus naar het station in Tourcoing bovenin 
Frankrijk, waar een TGV klaar stond die zie-
ken en gezonde Pelgrims naar Lourdes bracht. 
Wat een fijne manier van reizen en onderweg 
al gelijk ruim de tijd en gelegenheid voor ge-
sprek en gebed. En dan zit je ’s avonds om half 
9 moe gereisd maar blij er te zijn, aan je 1e diner 
in Lourdes. En wat volgde was een week vol 
mooie vieringen, indrukwekkende processies, 
stadwandelingen, stilte momenten bij de Grot 

en de kaarsen, ritueel van het water, souvenirs 
shoppen, ijsjes eten, de grote Kruisweg beklim-
men en bidden en …. héél veel waardevolle ont-
moetingen. Met elkaar zoveel mogen delen, bid-
den, praten, huilen en ook veel kunnen lachen. 
Wat voelt het toch fijn om in Lourdes te zijn, 
waar hemel en aarde zo dicht bij elkaar voelen. 
Waar altijd wel iemand is die naar je omziet en 
even tijd voor je maakt. Waar groots in het klei-
ne zit en Maria altijd dichtbij je is.
Een van de hoogtepunten was de avond dat wij 
als groep dragers van het Mariabeeld en de kaar-
sen mochten zijn tijdens de Lichtprocessie en zo 
liepen de 2 heren uit ons gezelschap samen met 
2 Brancardiers met ‘Maria’ op de schouders en 
4 van onze dames met kaarsen er naast. Helaas 
die avond slecht weer en was de processie ver-
plaatst naar de ondergrondse Pius X maar het 
deed voor ons niets af aan het gevoel van eer 
en plechtigheid. Wat een beleving, die vergeten 
we niet meer. Maar de hele reis vergeten we niet 
meer en wij weten zeker dat we weer terug zul-
len gaan naar Lourdes. En Stephanie en ik hopen 
eigenlijk dat we dit dan kunnen doen met een 
groep mensen vanuit de HHPP. Wilma Kraan.

    H. Laurentius

Denkend aan 
Maria
Wist u dat vlak bij Stomp-
wijk, in Wilsveen, in de 
16e en 17e eeuw een be-
langrijke bedevaartplaats was voor Maria? 
Een beeld van Maria hing, voor de reforma-
tie, in de kapel in Wilsveen. Aan het beeld 
werden bijzondere krachten toegedacht 
en mensen kwamen van ver om tot haar te 
bidden. Na de reformatie is het beeld naar 
de Jezuïeten in Delft gebracht en daarna 
vele jaren zoek geweest. Tot het enige de-
cennia geleden weer boven water kwam. 
Het origineel bevindt zich nu in museum 
Catherijneconvent. Replica ‘s van het beeld 
zijn te vinden in de H. Bartholomeuskerk in 
Nootdorp en in de pastorie van de Laurenti-
uskerk in Stompwijk. 
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Op 28 mei heeft Regina afscheid genomen 
van het bestuur van het Caritasfonds omdat 
ze binnenkort 90 jaar wordt. Zij zat in het 
bestuur sinds februari 2020 na het samen-
gaan met de Diaconale Commissie Mens-
wording, later De Goede Herder. Wij zijn 
haar bijzonder erkentelijk voor haar enorme 

betrokkenheid voor de zwakke-
ren in onze samenleving dichtbij 
en veraf. Dat heeft ze tientallen 
jaren gedaan, eerst in de Petrus-
parochie waar ze toen woonde 
en later in Leiderdorp. Naast 
dat zij een mooi boeket en een hartvormig 

en de Kerk. Titel: Geroepen tot vrijheid
Exemplaren zijn bij het secretariaat te ver-
krijgen (17,99 euro).
Jacques van Bijsterveld heeft de vrucht 
van een jarenlang bezig zijn met de verhou-
ding geloof - wetenschap op papier gezet 
en biedt een toegankelijke verkenning over 

Twee mooie nieuwe boeken voor elk wat wils
Pastoor Franken van onze buurparochie 
de Heilige Augustinus, legt in een nieuw 
boek aspecten van het geloof op een heel 
aansprekende, beeldende en begrijpelij-
ke wijze uit. Mooi om zelf te lezen en om 
door te geven aan mensen met veel (kri-
tische) vragen over het katholieke geloof 

Regina Krowinkel als bestuurslid Caritasfonds Leiden-Leiderdorp

    R.K. parochie H.H. Petrus en Paulus

    O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

    De Goede Herder

    Sint Petrus     LAM Gods (Maria Middelares)

    De Goede Herder    H. Lodewijk

Concerten Petruskerk
Zoals bekend worden er in de Petruskerk 
regelmatig concerten gegeven. Dit voorjaar 
was vooral april en mei best een drukke 
tijd. Het blijkt dat steeds meer Leidse, maar 
ook uit naburige plaatsen, orkesten en ko-
ren hun weg naar de Petruskerk kunnen 
vinden. O.a. het Leiderdorps Kamer Orkest; 
Toonkunst Orkest Leiden; Sinfonietta; Ta-
lent Op Podium orkest; het Rotterdams 
Studenten Orkest (onder leiding van ‘onze’ 
Coen Huisman). En natuurlijk ook koren zo-
als ons eigen Petruskoor (Evensong); Capel-
la Vocale; Con Passione etc. 
Een belevenis was het optreden van het 
Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek met een 

Orgelpijp voor de liefhebber
Het is bekend dat de Antoniuskerk ver-
kocht gaat worden en helaas hebben 
we geen partij kunnen vinden die het 
orgel als geheel wil hebben. Belang-
stellenden mochten het gratis hebben 
en moesten “alleen” demontage en 
vervoer betalen. Het mocht niet ba-
ten. Misschien hielp de naam niet? Het 
staat bekend als het “melkboerenorgel” 
omdat het in 1966 na de bouw van de 
kerk is geschonken door de Nederland-
se Katholieke Melkhandel. Dick van 
der Hulst was toen bestuurslid van de 
Leidse afdeling en zeer trouw parochi-
aan. Tot de sluiting van de kerk in 2023 

koor uit Bonn (Dld.) van ca. 60 koorle-
den aangevuld met een aantal mensen 
uit onze zusterstad Oxford (UK).
Voor de tweede helft van dit jaar staan 
al een aantal concerten in de boeken. 
Heel fijn want de opbrengst (verhuur 
kerk en catering) is voor de Petrus van 
groot belang om de hoge kosten van 
onderhoud mede te financieren.
Hieraan werken vele vrijwilligers mee 
en zij zetten hun beste beentje voor 
om alles in goede banen te leiden. 
Mocht iemand hieraan willen meewer-
ken en tevens genieten van alle mooie 
concerten, geef je dan op via secretari-
aat@sintpetrusleiden.nl 

hebben vele organisten met plezier op 
het orgel gespeeld. Mensen die graag 
een orgelpijp willen hebben, kunnen 
contact opnemen met het secretariaat 
van de Maria Middelares. Kerkgangers 
hebben onlangs na de zondagsviering 
enthousiast op de losse pijpen gebla-
zen op een mooie toon uit te zoeken. 
Hoe groter, des te lager natuurlijk!  

De Goede Herder  Op zondag 18 
mei ontvingen in de Goede Her-
derkerk 7 kinderen hun Eerste hei-
lige Communie van Pastoor Smith. 
Tijdens een feestelijke viering met 
het thema ‘Ga je mee?’ zongen 
het Kinderkoor en het Tienerkoor 
en was de kerk versierd met vele 
voetstappen en prachtige linten. 
Het werd een mooie viering, waar-
in de stralende communicantjes 
ècht in het middelpunt stonden! Vitoria, Evy, Emma, Xandra, 
Marcus, Nils en Gijs: van harte gefeliciteerd!  Mariëlla Oerlemans

H. Lodewijk  Voorste rij: Joëlle Herfst, Daniel Meuleman, Ben-
jamin Leenman, Norah van Berkel, Dante De Angelis.
Achterste rij: Guillaume van de Kreeke, Thomas Stuurman, 
Elias Jansen, Allegra De Angelis, Mark Meuleman, Matthias 
Calandrino, Fabian Horstmann

Hartebrug Op zondag 18 mei ontvingen acht meis-
jes de 1e heilige Communie. Een van hen, Majka, 
was de week ervoor gedoopt. En op 1 juni mocht 
Mana (l.), die de voorbereiding bij de Lodewijk/Jo-
seph had gevolgd, ook haar 1e heilige Communie 
ontvangen. Wij feliciteren alle kinderen en hun 
families.   Werkgroep Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie op zondag 18 mei

Sint Joseph Victoria Sternal 
en Eleonore Villard

Startdag in de GH
Op zondag 14 september is 
onze jaarlijkse Parochiestart-
dag. Deze dag begint met een 
feestelijke Eucharistieviering 
om 9.30 uur waarbij al onze 
koren (kinderkoor, tiener-
koor, jongerenmiddenkoor en 
dames- en herenkoor) voor 
de muzikale omlijsting zullen 
zorgen. Uiteraard volgt een 
uitgebreide “nazit” met de 
nodige verrassingen en di-
verse activiteiten.

Een zeer geslaagd Oegandees diner
Al meer dan 10 jaar is Tamar Goossens de spil in het multidisciplinaire 
team van The Rob Foundation. Elke dag opnieuw zet dit team zich met 
veel liefde in voor een betere gezondheidszorg in Oeganda.
Dankzij een warm contact met onze parochianen Henriëtte van der 
Ploeg en haar dochter Anneroos de Groot is Tamar inmidddels ieder 
jaar tijdens haar vakantie in Nederland in de Goede Herderkerk te gast 
geweest om aandacht te vragen voor haar mooie werk. Al drie keer 
verzorgde haar echtgenoot Daniel Waisa daarbij een Oegandees diner! 
Op donderdag 15 mei was het weer zover. Met tientallen familieleden, 
vrienden en parochianen was men naar het atrium van de kerk geko-
men om te luisteren naar de presentatie van Tamar en ondertussen te 
genieten van het diner. Er werd duidelijk met smaak van gegeten!
Tamar vertelde over haar werk en liet daarbij foto’s en filmpje zien. 
Eerst bedankte zij voor de netto-opbrengst van de vorige keer: € 
2.040,-. “Met dat geld kunnen wij 23 ernstig ondervoede kinderen be-
handelen.” Dankzij de aanschaf van een Toyota Landcruiser als mobiele 
kliniek kon men ook een outreachprogramma starten zodat veel meer 
mensen bereikt worden die een kans krijgen op vroege behandeling. 
Dat voorkomt ernstige ondervoeding en ziekenhuisopnames.  Heel 
bijzonder is ook het Project Spaarvarken. “We geven ze een big”, zei 
Tamar. Er is sprake van een echte “wij-cultuur”. Men spaart niet voor 
zichzelf en heeft zorg voor het collectief.
Onder het motto “Voorkomen is beter dan genezen” wordt op scholen 
gevaccineerd tegen tetanus en baarmoederhalskanker. Bewustwor-
ding bij meisjes en vrouwen moet bijdragen aan meer gelijke kansen. 
En dankzij een goede voorlichting weten moeders of verzorgers wat 
hygiëne en goede voeding met een kind doet. Ook bijzonder: men leert 
hoe men zelf met de grondstoffen van het land sojamelk kan maken! 
Voor alle aanwezigen was het niet alleen een zeer leerzame maar ook 
een “lekkere”avond! Dank aan Tamar en Daniel voor hun inspireren-
de bijdragen! We zien alweer uit naar een volgend bezoek! Wilt u hen 
steunen? NL 48 RABO 0155 6612 99 t.n.v. Stichting Rob Foundation.

Zomer: alle Missen gaan door en de 24 uurs aanbid-
ding ook
Het is de afgelopen decennia nog nooit voorgekomen dat de Lodewijk 
op een weekdag de deuren dicht moest houden omdat er geen priester 
was voor de Mis. Het kan daardoor wat vanzelfsprekend worden dat er 
elke dag, ook in de zomer, een Mis is in de Lodewijkkerk. Dat is mogelijk 
doordat priesters soms 2 Missen op een weekdag lezen (voor de zonda-
gen is dat ‘gewoon’) of zelfs een enkele maal 3 Missen (Zijlpoort, uitvaart, 
Woensdag Mis 1x in de maand in Goede Herder, Emmaus …).
Ook de Engelse Mis gaat door, mede dankzij pater Marco die al enkele 
jaren vanuit Rome de koelere lucht van Nederland opzoekt. Zeker voor 
buitenlandse vakantiegangers is deze Engelstalige Mis een mooi aanbod.
Waarom deze mededeling? Om ons bewust te zijn dat het niet vanzelfspre-
kend is. Met dank aan de priesters die assisteren en bineren (= twee Missen 
op een dag celebreren). En om voor priesterroepingen te blijven bidden en 
jonge mannen attent te maken op Kom en Zie (blz.1). Pastoor Smith

    Hartebrug

    H. Lodewijk

Koorreis Hartebrug
Het jongerenkoor A. Volta voor aanvang van het 
concert op zondag 1 juni  in de San Lorenzo-kerk in 
Mandello del Mario. Het hele verslag is op te vragen 
bij de secretaris van het koor: secretarishbk@gmail.
com 

Pinksteren – Gezinsdag in 
Heiloo
Gezinsuitje Heiloo op Pinksterzondag. 
Ondanks regen is het een heel mooie 
gezinsrijke dag geworden.

Sint Joseph 100 jaar
Zaterdag 14 juni deelname aan 
de Natuur- en ambachtsmarkt 
in Leiden met allerlei soorten 
Trappistenbier en kaas: Proef 
het rijke Roomsche lleven. Zeer geslaagd, zie de foto. 
Zondag 6 juli Josephbrunch na de Mis, aan de overkant. 
Iedereen is welkom. 
Zaterdag/zondag 6/7 september: Kinder- en tiener 
kerk-kamperen in de binnentuin. Wie komt er slapen?  
Met ontbijt op de zondagmorgen. Hopelijk is het droog! 
Intekenlijst in de kerk. Er zijn diverse volwassenen die ook 
komen overnachten of waken.
Zaterdag/zondag 13/14 september De Toren in, vooral 
voor omwonenden om hun huis van boven af te zien: 
13.00 – 15.00 uur

vragen als: “Bestaat God?” “Wat is geloven 
eigenlijk?” en “Kan geloof samengaan met 
wetenschap?” 
Titel: Hoe zit dat met die christelijke God? 
Het boek is te bestellen via de bekende 
webwinkel die ‘bol’ staat van allerlei titels 
(27,50 euro).

foto uit de Rondomm van feb 2020 broodpenning

beeldje kreeg, mocht Regina en-
kele goede doelen in de parochie 
verrassen met een donatie. Wij 
wensen haar het allerbeste toe!
Namens het Bestuur Caritasfonds 
Leiden-Leiderdorp,

Ber Langezaal, voorzitter

is geweest aanmelden bij....
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Liturgiekalender

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64 
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijkse Mis in de kapel,  
1e dinsdag 10.00 uur 
1 juli, 5 augustus en 2 september
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46 
Eucharistievieringen, Zondag 
meestal om 10.30 uur. Door de 
week meestal dinsdag en vrij-
dag om 17.00 uur. Zie voor actu-
ele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie
Maandag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Dinsdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 19.00  EV Lodewijkkerk
Woensdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
 10.00 EV/WG Goede Herderkerk
 18.30  Aanbidding en biecht + 
 19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Vrijdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 19.00  EV Lodewijkkerk
Zaterdag
 9.30  EV Lodewijkkerk
Zondag
 17.00  Poolse mis
   Sint Josephkerk

Vieringen in de periode van 5 juli tot en met 7 september 2025

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten

15 augustus De Ten Hemel-
opneming van Maria
Haar taak is op aarde vervuld. 
De jonge Kerk heeft zij bijge-
staan door haar aanwezigheid, 
voorbeeld en gebed. Nu ont-
slaapt zij en de Heer ontvangt 
haar in de hemel, heel haar 
persoon, ziel en lichaam. Zij 
heeft immers 
God de Zoon in 
haar lichaam 
gedragen, 
Hem alleen, 
geen andere 
kinderen. Ze 
heeft God met 
heel haar per-
soon toebehoord. Nu mag ze 
thuis komen en zet in de hemel 
haar moederlijke taak voort.

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
secretariaat@ 
lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

Juli

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebeds- 
  dienst
LAT = Latijnse Mis
NL = Nederlandse Mis

 
10.00 EV - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV Mass - kap. Huntjens
 
 
10.00 EV - kapelaan Huntjens
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV Mass - pater Ortiz
 
 
10.00 EV - rector v/d Mee
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV Mass - pater Ortiz
 
 
10.00 EV - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV Mass - pater Ortiz
 
 
10.00 EV/KWD - pater Ortiz
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - pastoor Smith
 
 
10.00 EV/KWD - kap. Huntjens
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - kap. Huntjens

19.00 EV - kapelaan Huntjens 
 
 
10.00 EV/KWD - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - pastoor Smith
 
 
10.00 EV/KWD - kap. Huntjens
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - pastoor Smith
 
 
10.00 EV/KWD - pater Lindeijer
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - kap. Huntjens
 
 
10.00 EV/KWD - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17:00 EV Mass - pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
19.00 WG - mw. Onderwater
 
 
 
 
19.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
19.00 WG - mw. Onderwater
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
19.00 WG - mw. Onderwater
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
19.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
19.00 oecumenische viering
 
 
 

 
09.30 WG - mw van Erp
 
 
 
 
09.30 EV - pastor Kortekaas
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
09.30 WG
 
 
 
 
9.30 WG
 
 
 
 
09.30 EV - pastor Kortekaas
 
 

19.00 Maria viering - 
 mw. Bakker 
 
09.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
09.30 EV - pastor v/d Bie
 
 
 
 
09.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
09.30 WG - mw Dingjan
 
 

 
11.00 WG - mw Turk
 
 
 
 
11.00 EV - pastor v/d Bie
 
 
 
 
11.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
11.00 WG - diaken Clavel
 
 
 
 
11.00 WG - mw Turk
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.00 EV - pastor v/d Helm
 
 
 
 
11.00 EV - pastor Kortekaas
 
 
 
 
11.00 EV - pastor v/d Helm
 
 
 
 
11.00 WG - mw Turk
 
 

 
09.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
09.30 EV - pastor v/d Bie
 
 
 
 
09.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
09.30 WG - mw. Epskamp
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastor v/d Helm
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
09.30 EV - pastor v/d Helm
 
 
 
 
09.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 

17.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
17.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - rector v/d Mee
 
 
 

09.00 EV - pastoor Smith 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 

 
11.15 EV/KWD -
 kapelaan Huntjens
 
 
 
11.15 EV - pater Moons
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
11.15 EV - pater Hoogenboom
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
11.15 EV - pater Moons
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
11.15 EV - pater Hoogenboom
 
 
 
 
11.15 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 kapelaan Huntjens
 

September  September

Augustus  Augustus

 
11.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV - kapelaan Huntjens
 
 
 
 
11.30 EV - rector v/d Mee
 
 
 
 
11.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pater Ortiz
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - kap. Huntjens
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pater Lindeijer
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 

St. Jan’s Onthoofding De Goede Herder H. Laurentius H. Lodewijk St. Joseph St. Petrus Maria Middelares Hartebrug

5 za
6 zo
 14e zondag door het jaar
 
 
12 za
13 zo
 15e zondag door het jaar
 
 
19 za
20 zo
 16e zondag door het jaar
 
 
26 za
27 zo
 17e zondag door het jaar
 

2 za
3 zo
 18e zondag door het jaar
 
 
9 za
10 zo
 19e zondag door het jaar
 

15 vr
 Maria Ten Hemelopneming
 
16 za
17 zo
 20e zondag door het jaar
 
 
23 za
24 zo
 21e zondag door het jaar
 
 
30 za
31 zo
 22e zondag door het jaar
 
 
6 za
7 zo
 23e zondag door het jaar
 

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

5
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12
13

19
20

26
27
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15

16
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23
24
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www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

http://www.roomburgh.nl
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenagenda

Maandag 13 en 20 oktober Steen-
schuur 17, 20.00 – 21.30 uur. 
Door pastoor Smith. Aanmelding 
niet nodig. 
We hebben veel te danken aan 
dit Concilie, maar het roept ook 
steeds vragen op en belangrijke 
aspecten blijven nog wat onder-
belicht. 

Maandag 17 en 24 november en 
Steenschuur 17, 20.00 – 21.30 u. 
Door pastoor Smith. Aanmelding 
niet nodig. 
God ‘ontdekken’ zoals Hij van alle 
eeuwigheid is: Vader, Zoon en 
heilige Geest. Met teksten vanuit 
de Traditie en afbeeldingen. 

 AUGUSTUS
Di 5 Mis Zijlpoortkapel
Do 7 - Za 9 Drie daagse bedevaart Kevelaer

  Haagse bedevaarten
Vr 8 Eendaagse bedevaart Kevelaer
Vr 15 Hoogfeest Maria ten hemelopneming. 

 Missen 09.00 u. Petrus en 19.00 u. Lodewijk

 SEPTEMBER
Ma 1 - Wo 3 Leidse processie naar Kevelaer ism.
 Groene Hart bedevaart. Inlichtingen en 
 aanmelding bij Wim Barning: 06-53712650.
Di 2 Mis Zijlpoortkapel
 Bezinningsavond Opus Dei dames
Za 6 Gebedsochtend missionaire parochie
 Pater Pio
Za 6 /zo 7 Kamperen in de binnentuin 
 van de Josephkerk
Ma 8 Maria Geboorte – feest
Za 20 Gezamenlijke zang van lied op de
  Schepper van Franciscus,

 Goede Herderkerk, 14.00 – 16.00 uur. 
 Info: Wim Barning ofs tel.:06 – 53712650.

 JULI
Di 1  Mis Zijlpoortkapel
Vr 4  Stabat Mater gebedsgroep, 

 10.00 uur Steenschuur 17.
Za 5 Gebedsochtend missionaire parochie
 Pater Pio, Josephkerk, 10.30 – 12.00 uur.
Zo 6  Josephlunch na de Mis in de Josephkerk, 
 in park aan de overkant 
 Tour of Faith jongeren (zie hieronder)
Di 8  Bezinningsavond Opus Dei dames

Denk je er over katholiek 
te worden – Volg Sycamore

T e g e n s t e m

2e Vaticaans Concilie en waar staan we nu?

Dinsdagavond 19.45 u. (inloop), 20.00-21.30 u. 
Aanmelding via secretariaat: 
Aanvang 23 september, elke dinsdag tot en 
met 25 november. 
Ontmoeting – uitleg – uitwisseling.
We lopen de wezenlijke aspecten van het 
katholieke geloof langs aan de hand van de 
mooie video’s van Sycamore: God, Bijbel, Bid-
den, Geloven, Sacramenten, De heilige Geest, 
Maria en de heiligen, De Kerk, Een kerkge-
bouw enz. enz. Een goede manier om het ka-
tholieke geloof vrijblijvend te verkennen. Of 
als je er al over denk om katholiek te worden, 
kom dan meedoen met Sycamore. 

In de periode van 1 juli tot en met 20 september 2025

Wat lopen we deze twee avonden 
o.a. langs: 
– Wat beoogde paus Johannes 
    XXIII? 
– Hoe verliep het Concilie? 
– Een overzicht van de documenten
– Kernpunten 
– Knelpunten? 
– Waar staan we nu? 

Wat komt ondermeer aan bod: 
– Is God echt zo of hebben men- 
 sen (concilies) dit ‘verzonnen’? 
– Waar staat het in de Bijbel? 
– Verkeerde opvattingen: moda- 
 lisme, subordianisme, arianisme,  
 monopersonalisme … 
– Wezenlijk verschil met religies  
 van de wereld 
– Kan alleen van een drie-ene God  
 gezegd worden dat Hij liefde is? 
– Ik begrijp dat ik het niet begrijp 
– (on-)Voorstelbaar mooi.

De Drie-eenheid - onbegrijpelijk of onvoorstelbaar?

In juli en augustus géén gebedsavonden op de dinsdag 
in de Josephkapel bij Roomburg. Ook de Lectio divina op 
donderdagmorgen en de Bijbelavonden van Marieke Maes 
houden een zomerstop. In augustus géén Sabat Mater, 
Pater Piogebedsgroep en Opus Dei avonden.

Speciale Catechese Najaar – voor de agenda

Terugkijkend op de eerste helft van 2025 kan het niet anders dan vast te stel-
len dat er veel gaande is in onze Kerk en wereld. Veel van het goede wordt 
overschaduwd door de niet aflatende stroom van geweld. Je zou er mense-
lijkerwijs toch bijna aan gaan twijfelen of het ooit nog goed komt. Het thema 
van ons Heilig jaar - Hoop - vormt daarbij een tegenstem. Niet als een soort 
vluchtig, optimistisch, verlangen naar betere tijden. Deze Hoop vindt zijn oor-
sprong in de liefde van God. Een stevig fundament. In zijn bul verbond paus 
Franciscus deze Hoop met het geduld als een ‘dochter’ die haar versterkt en 
ondersteunt. Geduld is een bijna aan onze tijd vervreemdend begrip. Leven 
we niet in een wereld van het nu en meteen? Geduldige hoop is echter niet 
een zo maar passief afwachten. Het is eerder een volharden in het weten en 
geloven dat het die liefde van God is waarin alles ten goed wordt gekeerd. En 
dat vraagt om een levenshouding waarin ruimte is voor stilte en gebed, voor 
zusterschap en broederschap en dienstbaarheid aan onze gebroken wereld. 
Pas dan is Hoop echt een tegenstem. Marlène Falke-de Hoogh pw.

Een Reisgebed
Heer Jezus, we gaan vandaag op reis. 

Wilt u ons beschermen en allen die onderweg zijn. 
Zegent u de mensen die we ontmoeten of passeren. 

Laten we u niet vergeten en ook in de kerken opzoeken waar 
we komen. 

Mogen uw engelen ons vergezellen. 
Maria, Moeder van de Weg, waakt u over ons. 

Heilige Christoffel, bid voor ons. 

Jongeren (16-30) Mis en  
ontmoeting met bisschop
Je bent van harte welkom op de Tour of Faith 
op zondag 6 juli vanaf 15.00 uur in de H. Josephkerk in Gouda.
Meld je aan via een mail naar: jong@bisdomrotterdam.nl.


