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Pasen en Pinksteren, over ons die net als 
de apostelen worden aangespoord. De 
verrezen Jezus blaast de heilige Geest over 
zijn leerlingen (Johannes 20), waarmee de 
heilige Geest ‘levensadem’ voor de Kerk 
wordt en er dus altijd in- én uitademen zal 
zijn, gebed en evangelisatie. In mei 2013 
zei de paus: “Nieuwe evangelisatie - een 
Kerk die evangeliseert - moet altijd ver-
trekken vanuit het gebed, een smeekge-
bed, zoals bij de apostelen in het cenakel, 
vanuit het vuur van de heilige Geest. Al-
leen een trouwe en innige relatie met God 
stelt ons in staat uit onze beslotenheid te 
treden en het evangelie vrijmoedig te ver-
kondigen. Zonder gebed blijft ons werken 

leeg en onze verkondiging zonder ziel, niet 
bezield door de heilige Geest.”

Denk maar aan de zuurstof die we nodig 
hebben: die komt niet van onszelf, wordt 
niet door onze longen aangemaakt, maar 
van buitenaf door onze longen ontvangen 
en opgenomen. Zo komt God de heilige 
Geest niet uit onszelf, maar is Iemand an-
ders dan wijzelf, die we mogen ontvangen, 
die Zich laat uitnodigen, ons door Jezus ge-
schonken wordt en ons weer op Hem wijst 
en doet wijzen. Paus Franciscus: “We weten 
allen dat de crisis van de mensheid vandaag 
niet oppervlakkig is, ze is diep. […] Te midden 
van de mensheid van vandaag zegt de Kerk: 
kom naar Jezus, jullie allemaal die uitgeput 
en onderdrukt zijn, en jullie zullen rust voor 
jullie zielen vinden. Kom naar Jezus: alleen 
Hij heeft woorden van eeuwig leven.”

Met Pinksteren 2023 preekte de paus: “Zon-
der de heilige Geest is de Kerk levenloos, 
blijft het geloof slechts een leer, de moraal 
slechts een plicht, pastoraal werk slechts 
zwoegen. […] Maar mét de Geest is geloof 
leven, overtuigt de liefde van de Heer ons, 
en wordt de hoop opnieuw geboren. Laten 
we de heilige Geest opnieuw in het hart van 
de Kerk plaatsen - anders zal ons hart niet 
ontvlamd worden in liefde tot Jezus, maar 
in liefde voor onszelf.”
Dat zou een teveel aan koolstofdioxide zijn! 
Maar goed dat het Pinksteren wordt.

Kapelaan Huntjens

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

Dit alles weerhield hem er niet van zijn bes-
te krachten te geven en zich vooral te rich-
ten op de vraag: wat is er nodig voor een 
gezonde ademhaling van de Kerk?

In oktober 2013 sprak hij tot de Raad voor 
Nieuwe Evangelisatie: “Daar waar de Kerk 
niet ademt, stikt ze. Er is nood aan de zuur-
stof van het evangelie, aan de adem van de 
Geest van de verrezen Christus, die de hoop 
in de harten weer ontsteekt. De Kerk is het 
huis waarvan de deuren altijd openstaan, 
niet alleen opdat eenieder er een welkom 
zou vinden en liefde en hoop kan inademen, 
maar ook opdat wij naar buiten zouden kun-
nen om die liefde en die hoop uit te dragen. 
De heilige Geest spoort ons aan om onze 
omheining te verlaten en leidt ons tot aan 
de buitenwijken van de mensheid.”

Woorden die ook goed passen in mei 2025. 
Ze spreken over de door Christus ontstoken 
hoop die in dit Jubeljaar centraal staat, over 

Paus Franciscus en de heilige Geest
Op Paasmaandag werd paus Franciscus 
naar het Vaderhuis geroepen. Velen 
herinneren zich beelden van zijn laatste 
aardse weken, met het zuurstofslangetje 
in zijn neus. Zijn stem klonk verzwakt ten 
gevolge van een dubbele longontsteking. 
Reeds op zijn 21e werd een deel van zijn 
rechterlong verwijderd en ademhalings-
problemen bleven een rol spelen. 

Paus Leo XIV - 267ste opvolger van Petrus
“De vrede zij met u! Dier-
bare broeders en zusters, 
dit was de eerste groet van 
de verrezen Christus, de 
goede Herder die zijn le-
ven gaf voor de kudde van 
God.” Zo luidden de eerste 
woorden die de nieuwe 
paus sprak tot de wereld.
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Berichten uit de Parochiekernen

    Hartebrug

    O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

    Sint Jan’s Onthoofding

    Sint Petrus

    Hartebrug

    H. Lodewijk

Twee vertrouwenspersonen beschikbaar voor de parochie

Bij een vertrouwenspersoon kunt 
u terecht als u binnen de parochie-
structuur geconfronteerd bent met 
discriminatie, agressie, seksuele 
intimidatie of pestgedrag door een 
medeparochiaan, medewerker of 
vrijwilliger van onze parochie. Ook 
interne criminaliteit kan bij de ver-
trouwenspersoon gemeld worden.
De vertrouwenspersoon is er al-
leen voor de hierboven genoemde 
zaken. Hij/zij is er niet voor andere 
klachten, praktische en financiële 
problemen of pastorale gesprek-
ken. Hij/zij is ook geen bemiddelaar 
bij onenigheid en meningsverschil-
len. Wanneer zoiets speelt kunt u 
terecht bij het parochie bestuur, 
het pastoraal team of iemand van 
de lokale pastoraatgroep. 

Onze vertrouwenspersonen zijn de 
heer Emille Rikkoert en mevrouw 
Monique Stouthart-Holkenborg.  
Hun mailadressen zijn: emille.rik-
koert@petrusenpaulusleiden.nl en 
monique.stouthartholkenborg@
petrusenpaulusleiden.nl 
Op de website van de HHPP vindt 
u meer informatie over de vertrou-
wenspersoon. 
Ze stellen zich hier kort aan u voor:

Mijn naam is Emille Rikkoert, graag stel ik me aan 
u voor. Ik ben 55 jaar, woonachtig in Den Haag, ge-
trouwd met Nina en vader van drie inmiddels vol-
wassen dochters. Op 25-jarige leeftijd kwam ik via 
vrienden in contact met de katholieke Kerk, en dat 
voelde vanaf het begin als een spiritueel thuisko-
men. Niet lang daarna ben ik gedoopt.
In mijn loopbaan heb ik tot nu toe veel verschillende 
dingen gedaan. Zo ben ik ooit gedurende mijn studie 
begonnen in de gehandicaptenzorg, maar inmiddels 
werk ik al jaren bij een toezichthoudende instan-
tie waar ik verantwoordelijk ben voor een aantal 
teams. In alles wat ik deed en doe, staat aandacht 
voor de mens en zijn of haar omstandigheden cen-
traal. Dat zal ook zo zijn in mijn rol als vertrouwens-
persoon.
Mochten er zaken zijn die u wilt bespreken, dan ont-
moet ik u graag.

Graag stel ik me voor als één van de pasbenoemde 
vertrouwenspersonen in uw parochie. Ik ben Mo-
nique Stouthart-Holkenborg. Na te zijn opgegroeid 
in het oosten van het land, heb ik mij gevestigd in 
Bergambacht. Ik ben getrouwd met Teus en samen 
hebben wij vier volwassen kinderen. Ons eerste 
kleinkind is op komst. Wij verheugen ons daar zeer 
op en zijn er dankbaar voor. Naast verschillende 
werksituaties ben ik betrokken geweest in enkele 
besturen, o.a. een kerkbestuur, en was ik al eens 
vertrouwenspersoon voor een andere organisatie. 
Ik wil graag meewerken aan een veilig klimaat in de 
HH Petrus en Paulus.

Kantoorruimte vrij! 
Concreet zijn er nu een kleine en een mooie 
grote kantoorruimte beschikbaar (19m2 en 
60 m2) op de 1e etage. Ken jij of ben jij als 
maatschappelijke organisatie op zoek naar 
werkruimte in hartje Leiden, informeer of 
reageer dan via info@debakkerijleiden.nl en 
maak een afspraak om te komen kijken!

Een jaar De Bakkerij in woord 
en beeld
Op de website van De Bakkerij 
vindt u het uitgebreide Jaarver-
slag, met daarin een overzicht 
van al onze activiteiten. En dat al-
les hadden we niet kunnen doen 
zonder uw bijdrage, steun en hel-
pende handen! Dank daarvoor!

Goede werken
“We bevinden ons in grimmige tijden en 
in de bovenstroom zijn de golven hoog. 
Maar de onderstroom bepaalt het ritme 
van de toekomst, met mensen die niet 
wachten maar gewoon doen.”
Dit is geen tekst van een religieus leider 
maar van een hoogleraar transitiekunde. 
Miljoenen mensen vormen deze onder-
stroom is zijn stelling.  
De Kerk is een unieke geloofsgemeen-
schap, een organisatie, een beweging 
van mensen  die een gezamenlijk geloof 
uitdragen en in de praktijk proberen te 
brengen in dienstbaarheid.  Het is decen-
traal actief maar heeft een wereldwijde 
leiding, de paus.  Aan het begin van de 
Paastijd, divine timing !, overleed de paus. 
Als een paus overlijdt komt onderstroom 
van gewone mensen van goede wil en 
bovenstroom van regeringsleiders bijeen 
voor de uitvaart op dat schitterende plein 
bij het graf van Petrus.
De dag voor de begrafenis in Rome was 
het “lintjesregen” in Nederland. In de ge-
meenten van onze parochie werden op-
nieuw een mooi aantal bij de Kerk betrok-
ken vrijwilligers koninklijk onderscheiden. 
Vrijwilligers in de onderstroom geïnspi-
reerd door de Wijsheid van het Evangelie. 
Proficiat aan de gedecoreerden uit de 
onderstroom!

Jan van Trigt, vicevoorzitter Parochie bestuur

10.30 uur ontvangst in parochiezaal 
11.00 uur Algemene ledenvergadering Broederschap
12.00 uur Heilige Mis 
13.00 uur Lunch aangeboden door het bestuur 
14.00 uur Rondleiding in de kerk, facultatief 
In verband met de lunch wordt u vriendelijk 
verzocht zich aan te melden voor 25 mei: dehaag-
sebedevaarten@gmail.com of 06-49890002.

Haagse Bedevaarten: Jaarvergadering en Augustusbedevaart

Voor het jubileumjaar zijn 
in het bisdom Rotterdam 
drie kerken aangewezen 
als Jubileumkerken: de HH. 
Laurentius en Elisabeth Ka-
thedraal, De Lambertuskerk 
bij de International Student 
Chaplaincy, beide in Rotter-
dam en de H. Lodewijkkerk. 
Dit betekent dat in deze kerk 
de jubileumaflaat verkregen 
kan worden. Voorwaarden daarvoor zijn:  
– Het ontvangen van het Sacrament van 
Boete en Verzoening uit 
   berouw over de zonden (dus niet alleen 
óm de aflaat te verkrijgen!) 
   Voor de biechtmogelijkheden in de H. 
Lodewijkkerk, zie hieronder.

Festival Klimaat van Hoop
Op zaterdag 14 juni organiseert De Bakke-
rij samen met de Jonge Remonstranten dit 
festival. Viering 11.00 – 12.00 uur in de Lok-
horstkerk daarna vegan lunch en ‘s middags 
lezingen, muziek, workshops en veel meer. 
Er is gedurende de hele middag een stilter-
uimte voor gebed. Vanaf 18.30 uur  is er een 
potluck etentje in de Bakkerij gevolgd door 

een avondprogramma. 
Meer informatie en tickets via  
https://www.ticketkantoor.nl/
shop/klimaatvanhoop  

Stadsklooster Leiden 
De website van Stadsklooster Lei-
den is live! Op dit moment biedt 
het platform een overzicht van 

Rinus van Swieten stopt als voorzitter Caritas Zoeterwoude
Rinus van Swieten nam op 20 maart afscheid als voorzitter van Caritas Zoeter-
woude. Hij begon in 2007 als bestuurslid van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
van de Sint Jans en werd later voorzitter. Onder zijn leiding werd een Sociaal 
Fonds opgericht, een samenwerking tussen de katholieke parochie en de protes-
tantse Dorpskerk. Dit fonds biedt incidentele financiële hulp aan inwoners van 
Zoeterwoude, ongeacht hun eventuele kerkelijke binding. Rinus werkte nauw sa-
men met de Voedselbank en de gemeente, en bezocht persoonlijk mensen in nood. 
Zijn jarenlange inzet en uitgebreide netwerk werden zeer gewaardeerd. Daar-
naast was hij actief bij de Missieveiling, de Vrije Clubs en de Peuterspeelzaal. Als 
afscheidscadeau kreeg hij daarom een bronzen beeldje in de vorm van een hart 
met het toepasselijke opschrift “Hart voor sociaal Zoeterwoude”.
Aan de overige leden van de werkgroep is het nu de taak om deze activiteiten 
voort te zetten.
Meer informatie: www.sociaalfondszoeterwoude.nl  of bel 06-16095954.

Marga van Nierop

Berichten van het  
Hartebrugkoor
Dit jaar gaan wij op Hemelvaart naar 
Italië. Wij gaan een tegenbezoek 
brengen aan het  jongerenkoor Ales-
sandro Volta dat in 2023 ons een be-
zoek bracht. Wij hebben toen samen 
hier de dubbelkorige mis van Jan Mul 
gezongen en een druk bezocht con-
cert gegeven; wij kregen onderling 
een fijne band. Zij nodigden ons uit.

Wij zijn op deze uitnodiging inge-
gaan en zingen daar ondermeer 
in een kerk in Bergamo. Ook ge-
ven wij een gezamenlijk concert 
in Mandello del Lario, een kleine 
plaats aan het Como-meer., waar 
de school van het jongerenkoor 
is gevestigd. Op onze website zal 
t.z.t. een klein verslag van deze 
ontmoeting komen te staan. 

Willy Pronk

De jaarvergadering op 31 mei
Parochiecentrum Sint-Jan de Doper-
kerk, Herenstraat 164 te Wateringen, 
goed te bereiken met bus 30 vanaf 
het treinstation Rijswijk. Voor de kerk 
is voldoende parkeergelegenheid. 
Het programma is als volgt: 

Nieuws vanuit De Bakkerij
open kerken, rust, gebed, bezinning en ver-
stilling. 
We zoeken nog handjes voor de redactie en 
communicatie van de website! Stuur een 
e-mail naar info@stadskloosterleiden.nl , 
volg het Stadsklooster op Linked-In of kijk 
op de website: www.stadskloosterleiden.nl 
Namens de oecumenische werkgroep 
Stadsklooster Leiden, � Fennand van Dijk, 
� Owe Boersma, Judith van den Berg-Meelis 
�  en Marieke Borsje.

100 jaar Sint Josephkerk
Het hele jaar door zijn er activiteiten om dit jubile-
umjaar te vieren. Op zondag 25 mei worden kinde-
ren die dat willen rondgeleid door de kerk, maar ook 
onder de kerk en boven op zolder. De indrukwek-
kende constructie van dit grote gebouw kom je dan 
boven en beneden tegen. Tweede Pinksterdag na 
de Mis is er een reünie van The Lords Folks, een van 
de koren die decennia lang in de Joseph heeft ge-
zongen. Uit het hele land zullen oud-leden aanwezig 
zijn. Zaterdag 14 juni levert de Josephkerk klooster-
bieren bij de Natuur en Ambachtmarkt bij Sporting 
Trigon, achter de Lorentzkade. Een greep uit het 
jaaraanbod. In de Josephkerk ligt de flyer voor het 
hele jaar “St Joseph Leiden 100!”

Vriendjes van Franciscus
Op zaterdag 7 juni, 15.00 uur komen de Vriendjes 
van Franciscus bij elkaar in de bijsacristie voor de 
laatste les van het seizoen. Wij zullen het hebben 
over dag zes van de Schepping, “Dieren en Mensen.” 
Op de avond van dag zes zag God dat alles “héél 
goed” was. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alles 
goed blijft? Een mogelijke antwoord is “Liefde voor 
alle levende wezens!” 

Augustus bedevaart Kevelaer
Voor een impressie zie: https://bedevaart.nl/ 
verslagen/8-nieuws-archief/38-verslag-2024  
– 1daagse op vrijdag 7 augustus 
– 3daagse donderdag 6 - zaterdag 8 augustus, 
met extra bezoek aan Xanten 
Gezien de belangstelling is het goed u tijdig aan 
te melden. 
Verder info zie: www.bedevaart.nl

    LAM Gods (Maria Middelares)

Oecumenisch viering op Pinksteren
Er lijkt ons bijna geen betere gelegenheid om oecu-
menisch samen te komen dan met Pinksteren, de 
geboorte van de Kerk waarbij iedereen elkaar pro-
bleemloos verstond, zonder taalbarrières. Dat was 
lang geleden in Jerusalem, maar kan ook in 2025 op 
8 juni in de Maria Middelareskerk om 10.00 uur. 
Locatieraad Maria Middelares

– Deelname aan de Eucharistie en de 
h. Communie ontvangen
– Gebed voor de intenties van de paus 
met een Onze Vader  en Weesgegroet 
Zie verder: https://www.bisdomrot-
terdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/
jubileumkerken-in-het-bisdom-rotter-
dam-in-het-heilig-jaar 

Lodewijk – Jubileumkerk met Jubelbord
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Laudato Si week 24-31 mei 
In de laatste week van mei zullen ka-
tholieken over de hele wereld de Lau-
dato Si’ Week vieren. Aangemoedigd 
door de gelijknamige encycliek van 
paus Franciscus, wordt gebeden voor 
een goed omgaan met ons gemeen-
schappelijk huis en vinden praktische 

activiteiten voor de natuur plaats.
In juni is het precies tien jaar sinds de 
publicatie van de encycliek. Wij zullen 
in de parochie een Laudato Si’ verjaar-
dagsfeest houden. Wij komen bij elkaar 
op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, 
in de Maria Middelares. Wij beginnen 
om 10 uur met een Eucharistieviering 

gevolgd door een klein programma 
en iets lekkers. Iedereen is van harte 
uitgenodigd!
Ook op andere momenten in de Lau-
dato Si’ Week worden er activiteiten 
gehouden. Meer informatie is binnen-
kort op de website van de parochie te 
vinden.� De Laudato Si’ werkgroep

Jan en Hans
Ook voor twee vrij-
willigers uit de Maria 
Middelares, waren er 
koninklijke lintjes: Jan 
Akkerboom en Hans 
Bots!

Proficiat aan allen

Jubileumjaar: diocesane dag- 
bedevaart Heiloo zaterdag 31 mei
11.00 uur Heilige Mis.
Daarna processie, lunch, aanbidding, diverse 
programma’s, lof, afsluiting om 17.00r uur. 
Info en aanmelding: https://www.bisdomrot-
terdam.nl/activiteiten/heilig-jaar-activitei-
ten/diocesane-dagbedevaart-heiloo

    Sint Petrus

    LAM Gods (Maria Middelares)

    LAM Gods (Maria Middelares)

    H. Laurentius

    O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

    LAM Gods (Maria Middelares)     -     Sint Jan’s Onthoofding     -     Hartebrug

    H. Laurentius

    De Goede Herder

    De Goede Herder

    H. Lodewijk

Vanwege het overlijden van paus Franciscus 
is de heiligverklaring van wizzkid Carlo Acu-
tis uitgesteld. Maar een mooie 
expositie over deze tienerheilige 
gaat al wel de parochies rond. 
Carlo bouwde zelf een website 
over Eucharistische wonderen. 
De expositie over hem is dus 
deels ook een expositie over 
deze wonderen. Het zijn er heel 
wat de eeuwen door tot in onze 

Monument 
voor onge-
doopte  
kinderen
Als mensen 
een rondje fietsen door de polder, dan 
kunnen zij een bezoek brengen aan 
het kerkbos bij de Laurentius. Dit is als 
stilte plek altijd open. 
Als je daar bent kun je ook een bezoek 
brengen aan het naastgelegen kerk-
hof. Daar staat een monumentje voor 
ongedoopte kinderen. Als blijk van er-
kenning voor het belang van aandacht 
voor kinderen die (veel) te vroeg of 
dood geboren zijn, is dit monumentje 
opgericht. De waarde blijkt wel uit de 
vele bloemen die er steeds worden 
neergelegd.� Marianne Turk

tijd aan toe. Juist in deze tijd worden deze 
‘fenomenen’, bijv. een Hostie die bloedt, we-

tenschappelijk onderzocht. Komt u maar 
kijken wat er dan ontdekt wordt!
De expositie is te bezoeken op: 
Zaterdag 14 juni 13.00 – 15.00 uur 
zondag 15 juni 13.00 – 15.00 uur 
Woensdag 18 juni 19.30 – 20.15 uur 
Zaterdag 21 juni 13.00 – 15.00 uur 
Zondag 22 juni 13.00 – 14.00 uur waar-
na de Sacramentsprocessie (zie blz. 8)

Lintjesregen
Leo en Kees
Op vrijdag 25 april 2025 hebben Leo van der Ham en 
Kees Berg, vrijwilligers van onze Parochiekern Sint 
Jan, de Koninklijke onderscheiding ontvangen. Beiden 
zijn nu lid in de orde van Oranje Nassau.
Leo is lector voor onze kern en al meerdere jaren voor-
zitter van de Katholieke Bond 
voor Ouderen. Hij zet zich met 
ijver in voor de senioren van 
Zoeterwoude en onderhoud 
hiervoor de regionale contacten. 
Ook is Leo sinds 2002 lid en or-
ganisator bij het Shantykoor en 
notulist van de vergaderingen.
Kees is beheerder van de begraafplaats en lid van de 
Barbaravereniging. Hij helpt bij het delven en sluiten 
van de graven, het onderhoud van begraafplaats en 
tuinen maar ook van de parkeerplaats en de bestratin-
gen. Sinds 2009 ook betrokken bij de organisatie van 
de Missieveiling en het verzorgen van de kavels. Ver-
der heeft Kees bemoeienis bij het Dorpsfeest van Zoe-
terwoude en is verkeersregelaar bij evenementen.
Ook wij danken onze vrijwilligers voor hun tomeloze 
inzet.� Namens de BC en de PG van de Sint Jan

De rozenkrans, een ketting van gebed 
Op 18 mei hebben acht kinde-
ren uit de Goede Herder hun 
Eerste Heilige Communie ont-
vangen, een bijzonder moment. 
In de voorbereiding hebben we 
het met de kinderen ook gehad 
over de Rozenkrans.
Elk kind kreeg een mooie Ro-
zenkrans, een gebedssnoer 
met kraaltjes. Elke kraal helpt 
je om een gebed te zeggen. De 
Rozenkrans is een soort verhaal in gebedsvorm. 
Terwijl we de Weesgegroetjes en Onze Vaders bid-
den, staan we stil bij belangrijke momenten uit het 
leven van Jezus. Die momenten noemen we de ‘ge-
heimen’. Er zijn blije geheimen, droevige geheimen, 
glorievolle geheimen en lichtvolle geheimen. Zo 
leer je Jezus en Maria beter kennen. Zo bid je niet 
alleen met woorden, maar ook met je hart.
Waarom bidden mensen de Rozenkrans? Omdat 
het helpt om rustig te worden, om even stil te 
staan bij wat echt belangrijk is, en om samen met 
Maria bij God te komen. Maria is als een moeder 
die met je meebidt. Zeker in mei, de maand van 
Maria, is het mooi om samen de Rozenkrans te bid-
den, thuis, in de kerk of onderweg.
Je hoeft niet altijd een hele Rozenkrans te bidden. 
Eén ‘tientje’ is ook al mooi. Misschien is het fijn om 
dit in de meimaand eens samen te doen: met papa, 
mama, oma of opa. Of gewoon even stil in je kamer. 
Want bidden is praten met God, en dat mag altijd.

Buurtinitiatief 11 juni
Op deze woensdagmiddag is er 
weer een gezellig samenzijn voor 
mensen uit Leiden Zuid-West en de 
Stevenshof. Het is van 14.00-16.00 
uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en 
dit keer wordt een verhaal gehou-
den over de moderne bibliotheek en 
het aanbod op taal- en digitaal-ge-
bied.  De locatie is nieuw: het Huis 
van de Buurt in de Stevenshof: Trix 
Terwindtstraat 4. Er zal ook muziek 
zijn en na afloop een drankje. Toe-
gang is gratis en iedereen welkom!

Meimaand – Mariamaand 
Het is de bedoeling in/bij de Ma-
ria Middelareskerk meer aandacht 
te geven aan de Maria-devotie. Er 
wordt hard gewerkt aan de plannen 
voor een Mariakapelletje op het 
kerkplein, maar de procedures bij 
de gemeente kosten erg veel tijd. 
Ook speciale aan Maria toegewijde 
vieringen komen weer terug, de 
laatste is op woensdag 21 mei van 
19.00 tot 19u30 uur.

Nacht van de Vluchte-
ling van 14 op 15 juni
Ook dit jaar zijn er weer paro-
chianen die (door u?) gesponsord een flinke 
afstand willen lopen voor het goede doel: 
steun aan vluchtelingen wereldwijd. Mensen 
slaan om allerlei redenen op de vlucht: voor 
oorlogsgeweld maar ook voor droogte of 
juist overstromingen! Voor meer informatie 
over het meelopen (10, 20 of 40 km) of spon-
soring: mail naar janakerboom@casema.nl 
of kijk op www.nachtvandevluchteling.nl 

Bijzonder bezoek
In het weekend van 9 t/m 11 mei komen 
kinderen van ‘Catechese De Goede Her-
der’ een retraite houden in Stompwijk.
Voor de retraite werd gezocht naar een 
plek ‘weg van de drukte van de grote 
stad’. Natuurlijk kun je dan ergens ver 
weg een vakantieoord zoeken, maar de 
mooiste dingen zijn vaak dichtbij. Als je 
maar goed kijkt. Landelijk, vrij, met vol-
op natuur, en op een zeer bereikbare 
afstand kom je in Stompwijk. Het valt 
zelfs binnen de eigen parochie.
Dus komen de kinderen op avontuur 
bij de Laurentius. Hoe het programma 
er precies uitziet weet ik niet, maar 
wellicht kunnen de kinderen even weg-
dromen in het kerkbos op de plek waar 
vroeger pastores aan het brevieren wa-
ren. Uitkijkend over de polder, naden-
ken over hoe mooi de natuur geschapen 
is met alle planten, bloemen en dieren.
Wij wensen de kinderen heel veel ple-
zier, inspiratie en devotie toe.
� Marianne Turk

Liesbeth Koren-van der Meijden
Met warme worden heeft burger-
meester Heijkoop verteld hoe Lies-
beth, een van een drieling, na de dood 
van haar moeder al op jonge leeftijd 
het huishouden op zich nam voor het 
gezin van zeven. 
Na haar huwelijk en het krijgen van 
twee dochters begon ze haar vrijwilli-
gers werk, eerst in allerlei werkgroe-
pen in de Sint Joseph en daarna in de 
Hartebrugkerk.  
In de Hartebrug is Liesbeth de leid-
ster van de schoonmaakploeg die elke 
vrijdagochtend in de kerk te vinden is. 
Daarnaast is ze lector, gastvrouw en 
zingt in het Hartebrugkoor. Liesbeth 

heeft Pater Leo 
van Ulden tot zijn 
overlijden intens 
verzorgd waar-
voor wij allen zeer 
dankbaar zijn. 
Proficiat Liesbeth! 

Een schone kerk en pastorie?
Jazeker! De Lodewijk wordt een keer per maand op 
zaterdagmiddag schoongemaakt. Gelukkig zijn er dan 
altijd aan paar mensen die zich melden en met stofzui-
ger en dweil aan de slag gaan. Ze maken ook de dagka-
pel schoon, die intensief gebruikt wordt. Maar er kun-
nen altijd nog (nieuwe) poetshanden bij! aanmelding bij 
de coördinator Neno Wiggers: nenowiggers@hotmail.
com. Maar ook op andere momenten en plekken wordt 
de properheid in de gaten gehouden. Zondag na de Mis, 
nadat de kapel vol zat met kinderen (en ouders) gaat er 
altijd even een stofzuiger doorheen. En niemand stap 
meer vanuit de tuin zomaar de zaal binnen, eerst even 
voeten vegen! Dat scheelt een spoor van aarde door 
de gang. Mooi dat dit gebeurt! Buitenkant en binnen-
kant, want in de Lodewijkkerk wordt ook veel gebruik 
gemaakt van het sacrament van de biecht. Een schoon 
hart in een schone kerk.� Pastoor Smith 

Gezamenlijke ziekenzalving in de Goede Herder
Op zaterdag 14 juni vindt in de Goede Herderkerk een gezamenlijke viering van de Ziekenzalving 
plaats. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Tijdens deze viering vragen we om kracht, troost en 
zegen voor allen die door ziekte, ouderdom of kwetsbaarheid getroffen worden.
Als u wilt deelnemen, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de Goede Herder: telefonisch 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur op 071-5411510. Ons emailadres: de-
goedeherder@yahoo.com Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie 
of thee. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door uw familielid of vrienden. Ook zij 
zijn van harte welkom. We hopen u van harte te mogen begroeten!� Pastoraatgroep van de Goede Herder

Is de Petrus wel bij de tijd?
Waarom staat de klok regelmatig stil, is 
een veel gestelde vraag die ons als beheer-
commissie wordt gesteld.
Zo nu en dan heeft de klok zijn eigen kuren 
en staat dan plot-
seling stil achteraf 
blijkt dan een be-
paald palletje niet 
voldoende geraakt, 
zodat het gewicht 
niet automatisch 
wordt opgetrok-
ken. Of de storm 
heeft zijn weerslag op de wijzers en laat de 
wijzers tegengesteld draaien en dan valt 
de klok in de beveiliging. De wijzers lijken 
slanke ranke stukken verguld plaatijzer, 
maar zijn behoorlijk in gewicht. De grote 
wijzer weegt ruim 80 kilo, de kleine ruim 
60, dat is best heel wat, maar de storm 
speelt er mee alsof het mei-blaadjes zijn. 
Maar nu hebben we werkzaamheden te 
verrichten rondom de galmgaten en dan is 
het slaan van de klokken best een oorver-
dovend geluid en slecht voor het gehoor 
en dat willen wij onze vakmensen niet 
aandoen en zetten we de klok tijdens de 
werkzaamheden stil. Even aanzetten vergt 
van de mensen van de locatieraad een klim 
naar boven om het uurwerk weer gelijk te 
zetten, want een klok die zo pregnant aan-
wezig is en die niet op tijd loopt geeft een 
hoop ergernis.
De werkzaamheden in de toren waren 
hard nodig, de roestvaste ankers die de 
spits aan het constructieve element van 
de toren verbindt, waren helemaal op 
en dienden vernieuwd te worden. Reken 
maar dat de spits bij een flinker storm heel 
wat krachten te verduren krijgt. Ook het 
houten plafond boven de klokken was aan 
vernieuwing toe en we willen graag netten 
spannen om de duiven tegen te gaan, die 
maken een ongelofelijk troep bij de galm-
gaten en dat is slecht voor de gezondheid, 
want met grote regelmaat moeten we daar 
toch zijn voor het benodigde onderhoud.
Maar als de werkzaamheden zijn afgerond 
zetten we de klok weer gelijk en houden 
deze zelf goed in de gaten.

 De locatieraad van de Sint Petrus

Expositie Carlo Acutis en Eucharistische wonderen
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Liturgiekalender

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64 
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijkse Mis in de kapel,  
1e dinsdag 10.00 uur 
3 juni en 1 juli
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46 
Eucharistievieringen, Zondag 
meestal om 10.30 uur. Door de 
week meestal dinsdag en vrij-
dag om 17.00 uur. Zie voor actu-
ele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie
Maandag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Dinsdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Woensdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
	10.00	 EV/WG Goede Herderkerk
	18.30 	Aanbidding en biecht + 
	19.00	 EV	 Sint Josephkerk
Donderdag
	 9.00 	EV	 Lodewijkkerk
Vrijdag
	 9.00 	EV	 Sint Petruskerk
	19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Zaterdag
	 9.30 	EV	 Lodewijkkerk
Zondag
	17.00 	Poolse mis
			   Sint Josephkerk

Vieringen in de periode van 17 mei tot en met 29 juni 2025

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
secretariaat@ 
lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

Mei

Legenda
EV	 =	Eucharistieviering
GV	 =	Gezinsviering
KWD	= Kinderwoorddienst
WG	 =	Woord- en gebeds- 
		  dienst
LAT	 =	Latijnse Mis
NL	 =	Nederlandse Mis

	
10.00	 EV - kap. Huntjens - E.H. Communie
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD - pastoor Smith 
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV Mass - pater Mattheus
	

10.00	 EV/KWD - kapelaan Huntjens
	
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en Biecht
17.00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

10.00	 EV/KWD - kapelaan Huntjens
	
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kap Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD - pastoor Smith 
15.00	 Lof
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - pater Mattheus
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens

	

19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD - kap Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV Mass - kapelaan Huntjens

19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	

19.30	 EV - pastoor Smith
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
19.00	 WG - mw Onderwater
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	

	
09.30	EV - pater Kortekaas
	
	
	
	
09.30	WG - mw Bakker
	
	
	

10.00	EV - pastoor Smith
	
	
	
09.30	EV - pater Kortekaas
	
	
	
	
10.00	oecumenische
	 viering
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
09.30	WG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pater Kortekaas
	
	

	
11.00	 WG - mw. Turk
	
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
	
	
11.00	 WG - diaken Clavel
	
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
11.00	 EV - pastor v/d Bie
	
	
	
	
11.00	 WG - mw. Turk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
11.00	 EV - pastoor Smith
	
	

	
09.30	EV - pastoor Smith
	 E.H. Communie
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	

09.30	EV - pastor v/d Bie
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
09.30	WG - dhr Koot
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	

17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
09.00	EV - pastoor Smith

	

09.00	EV - kapelaan Huntjens
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	

	
11.15	 EV - pastoor Smith
	 E.H. Communie
	
	
	
11.15	 EV - pater Hoogenboom
	
	
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.15	 EV - pater Moons
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.15	 EV - pater Hoogenboom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV - pater Moons
	
	

Juni � Juni

	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	 E.H. Communie
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith 
	
	
	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	

11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
14.00	Start processie
	
	
	
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens

St. Jan’s Onthoofding	 De Goede Herder	 H. Laurentius	 H. Lodewijk	 St. Joseph	 St. Petrus	 Maria Middelares	 Hartebrug

17	 za
18	 zo
	 5e zondag van Pasen
	
	
24	 za
25	 zo
	 6e zondag van Pasen
	

28	 wo

29	 do
	 Hemelvaart van de Heer

31	 za

1	 zo
	 7e zondag van Pasen
	
	
7	 za
8	 zo
	 Pinksteren
	
9	 ma
	 2e Pinksterdag
	
14	 za
15	 zo   Hoogfeest
	 H. Drie-eenheid
	
	
21	 za
22	 zo   Hoogfeest
	 Sacramentsdag
	
	

24	 di   Hoogfeest
	 H. Johannes de Doper

27	 vr   Hoogfeest
	 H. Hart van Jezus
	
28	 za
29	 zo   Hoogfeest
	 HH. Petrus en Paulus
	

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

17
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24
25

28

29

31

1

7
8
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14
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21
22

24

27

28
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www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

Pinksternoveen
Paus Leo XIII heeft eind 19e 
eeuw deze noveen ingesteld. 
Dit deed hij mede door de ver-
zoekbrieven van de heilige He-
lena Guerra (1835-1914). Vanaf 
die tijd ontstond er een nieu-
we aandacht voor de taak en 
de gaven van de heilige Geest. 
We bidden de noveen van de 
vrijdag na Hemelaart tot en 
met de zaterdag voor Pinkste-
ren: Kom, heilige Geest!

http://www.roomburgh.nl
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
https://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenagenda

	 MEI
Di 20	 Maria – video en gesprek, 

Steenschuur 17, 20.00 uur (ook 3 en 10 juni)
Wo 21 	Adrienne von Speyr via zoom - 
	 Opus Dei heren
Do 19	 Bijbelavond met Marieke Maes, 

pastorie van de Maria Middelareskerk 20.00 
-22.00 uur. Aanmelden niet nodig.

Di 27	 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel 
(ook 10 en 24 juni)

Za 24	 Boekenmarkt Petruszaal, 
11.00 – 16.00 uur t.b.v. de Groentedeler  

Zo 25 	 Boekenmarkt Petruszaal,
12.00 – 15.00 uur.

Do 29	 Hoogfeest van Hemelvaart
Vr 30	 Start Pinksternoveen
Za 31	 Jaarvergadering Haagse Bedevaarten 

(zie blz.3)

	 JUNI
Di 3	 Bezinningsavond Opus Dei Dames
Vr 6 	 Gebedsgroep Stabat Mater, 

10.00 uur Steenschuur 17.
Za 7	 Gebedsochtend Missionaire parochie/
	 Pater Pio,

 10.30 uur Josephkerk
Zo 8	 Hoogfeest van Pinsteren
Za 14	 Expo Carlo Acutis   (zie blz. 4) 
	 Ziekenzalving Goede Herder  (zie blz. 4)
	 Petrus en Pauluspot  (zie hiernaast)
Zo 15 	 Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Wo 18	 Adrienne von Speyr – Opus Dei heren
Do 19	 Bijbelavond met Marieke Maes.
Zo 22	 Hoogfeest Sacramentsdag – processie 

(zie hiernaast)
Vr 27	 Hoogfeest van H. Hart: 

Missen 09.00 uur Petrus, 19.00 uur Lodewijk.
Za 28	 Parochiemiddag  (zie hiernaast)

De manier waarop kinderen tussen 
drie en zes jaar oud hun relatie met 
God beleven is heel opmerkelijk. 
Wanneer zij geholpen worden dich-
ter bij God te komen, ervaren ze een 
bijzondere vorm van vreugde - een 
diepe, innerlijke rust en vrede, anders 
dan het oppervlakkige geluk dat leidt 
tot opwinding of vermoeidheid. Er 
is een reactie van dit soort vreugde 
als kinderen naar de parabel van de 
Goede Herder luisteren. Ze geven de 
indruk dat ze zich zo op hun gemak 
voelen bij de Goede Herder. Het ge-
mak en de spontaniteit waarmee jon-
ge kinderen hun religieuze gevoelens 
uiten, komen voort uit de diepte van 
hun hart, alsof het voor hen volko-
men natuurlijk is.
Deze vreugdevolle reacties zijn veel-
betekenend. Ze vertellen ons dat 
religieuze vorming niet iets is dat we 
opleggen. De religieuze ervaring is zo 
diep en de sereniteit die ze geeft is 
zo groot dat ze beantwoordt aan een 
vitale behoefte in het kind. Wanneer 
we het kind helpen om God te ont-

Pe t r u s  &  Pa u l u s p o tZ A T E R D A G  1 4  J U N I
Vind je het gezellig om een keer samen met anderen te eten? Op zaterdag 12 
juni staat er een heerlijke warme maaltijd voor je klaar. Kom naar de pastorie 
van de Petruskerk, Lorentzkade 16a in Leiden, om 18.00 uur. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Graag wel even vooraf opgeven, zodat de koks weten voor 
hoeveel gasten ze moeten koken: Petruspauluspot@gmail.com of per telefoon 
06 5142 1079. Fijn als je komt !

moeten, reageren we op het onuitge-
sproken verzoek van het kind: “Help 
me om dicht bij God te komen. Help 
me om volledig te zijn wie ik ben.” 
(Bron: The Good Shepherd and the Child: 
A Joyful Journey- Sofia Cavalletti)
In het schooljaar 2025-2026 zijn kin-
deren geboren tussen 2013-2022 
welkom om mee te doen met de kin-
dercatechese in Leiden. 
Bent u als (aanstaand) (groot)ouder 
geïnteresseerd in deze kindercate-
chese?  In het najaar zal in Leiden een 
vormingscursus voor volwassenen 
starten. info@catechesegoedeher-
der.nl� Ingeborg Kleemans

Gedoopt in de Paasnacht

Hannah Thérèse Gibb

Debby Jona van der Kooij

Catechese van de Goede Herder: 
De religieuze wereld van jonge kinderen

In de periode van 20 mei tot en met 28 juni 2025

P a r o c h i e m i d d a g  z a t e r d a g m i d d a g  2 8  j u n i

Column: Pinksteren
Persoonlijk vind ik een van de mooiste 
momenten in de Pinksterliturgie het do-
ven van de Paaskaars. Het is niet dat we 
daarmee het Licht van Christus doven. 
Dat is eeuwig. Van de Paarskaars gaat het 
Licht over op ons met als doel het te laten 
schijnen in de wereld. Het is een beetje als 
bij ‘het mysterie van de maan’. De maan 
geeft uit zichzelf geen licht maar weer-
kaatst het licht van de zon. Om het Licht 
van Jezus te laten schijnen in onze tijd en 
wereld is geen eenvoudige opgave. We ra-
ken daarmee wel precies aan de kern van 
Pinksteren. We worden niet aan ons lot 
overgelaten maar ontvangen de Helper en 
Trooster, de Heilige Geest. Het ontvangen 
van de Heilige Geest stelde de leerlingen 
in staat velen talen te spreken. Of was het 
slechts één taal, die van het hart ? Welke 
taal spreken wij ?� Marlène Falke-de Hoogh pw.

Met deze middag willen we het seizoen afron-
den en ook al het een beetje het Hoogfeest 
van onze patronen Petrus en Paulus vieren. U 
bent welkom bij de Petruskerk, om 14.00 uur.
– De ‘parochie-film’ gaat dan in première! 
– De parochie-website en app gaan officieel 
‘de lucht in’. 

– En er is een moment, dat we nog niet 
verklappen. 
Daarnaast alle gelegenheid elkaar te ont-
moeten en ook samen te bidden. We ho-
pen velen van u te zien, jong en wat ouder.
� Pastoor Smith, namens het pastoraal team,

 Jan van Trigt, namens het parochie bestuur

Sacramentsprocessie zondag 22 juni
Met de Heer in ons midden lopen we biddend en 
zingend door de straten van Leiden. Op de Cathari-
nabrug wordt even halt gehouden om de bewoners 
van stad en ommelanden te laten zegenen door de 
Heer. We starten om 14.00 uur in de Sint Joseph-
kerk. Rond 15.00 uur zijn we in de Lodewijkkerk 
voor een uur gebed, liederen, stilte, overweging en 
gezamenlijke gebeden. Daarna is er wat te drinken 
in de tuin. Speciaal voor wie nog nooit heeft meege- 
  lopen, van harte uitgenodigd.                  Pastoor Smith 


