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Het valt ons doorgaans licht om de 40-da-
gentijd vol te houden zelfs met een vorm 
van vasten, aalmoezen en gebed. Daarbij 
komen ook allerlei voorbereidingen voor de 
Goede Week. Palmzondag en het Triduüm 
vragen tijdige aandacht voor de koren en de 
kosters, degenen die de bloemversiering in 
de kerken doen, de extra de vieringen voor 
de kinderen …
En dan is het Pasen! De verrijzenis van de 
Heer wordt dankzij de Kerk wereldwijd in de 
heilige Liturgie voor ons toegankelijk. Zijn 
Lijden en Dood-zijn liggen achter ons, we 
gaan verder met de verrezen Heer. We pro-
beren alles nu te zien in het licht van Pasen: 
zoals Jezus de zonde, dood en kwaad heeft 
overwonnen, zo zal Hij dit blijven doen, 
maar Hij vraagt wel onze medewerking 

daarbij. Zelfs lijden en sterven hebben een 
nieuw perspectief gekregen in Hem, die ons 
lijden en sterven in zijn lijden en verrijzen 
vruchtbaar kan maken voor Kerk en wereld. 
Jonge recente heiligen als Chiara Badano en 
Carlo Acutis herinneren ons daaraan.

Na Pasen, waar dan naar toe?
Leven vanuit de verrijzenis van de Heer … 
maar waar naar toe? Is er een nieuwe bij-
zondere dag waar we ons op kunnen voor-
bereiden? Natuurlijk! Gedurende veertig 
dagen verscheen de verrezen Heer regelma-
tig aan zijn leerlingen. Hij wilde hun geloof 
verdiepen en hun zending verduidelijken. Hij 
verstevigde de fundamenten van de Kerk. 
Want de Kerk zal de ‘ruimte’ worden waar-
binnen Hij onzichtbaar maar wel merkbaar 

aanwezig zal blijven. Veertig 
dagen en toen keerde Hij 
terug naar de plaats van-
waar Hij gekomen was. God 
de Zoon keerde terug naar 
God de Vader. Hemelvaarts-
dag is het hoogfeest van de 
onlosmakelijke verbonden-
heid van hemel en aarde, 
van Christus aan de rechter-
hand van de Vader én door 
de Kerk altijd bij ons. In het 
gebed des Heren klinkt dit 

door wanneer we de drie eerste beden ein-
digen met ‘op aarde zoals in de hemel’. 

40 dagen en dan nog eens 40 
We leven toe naar Pasen door de 40-daagse 
‘retraite’ en daarna leven we 40 dagen in de 
volle Paasvreugde toe naar Hemelvaarts-
dag. Het is een grote beweging ‘naar boven’, 
vanuit de zwaarte van dit bestaan naar de 
lichtheid van de hemel toe.
In dit nummer vindt u alle vieringen rond 
Pasen, berichten uit de diverse kernen, een 
terugblik op het afscheid van pastoor Broe-
ders, een vooruitblik naar de relieken van 
Bernadette en Thérèse en wat doen we in 
onze parochie met fase 2 van het Synodaal 
proces … Laat het blad dus niet dicht liggen 
tot het Pasen is!� Pastoor Smith 

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden
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Pasen … niet in de kerk maar thuis …?
De Goede Week met het heilig Paastriduüm is het hoogte 
punt van het kerkelijk jaar. Je kunt het je niet voorstellen om 
deze plechtigheden niet mee te maken. Toch zijn er mensen 
in onze parochie die de Goede Week en het heilig Paastridu-
üm niet kunnen mee maken. Deze mensen zijn ziek en helaas 
zijn zij niet in staat om naar de kerk 
toe te komen … Hoe graag zij dit ook 
zouden willen.
Ik zelf, diaken Clavel, ben dit jaar een 
van hen. Dit jaar moet ik het Paastri-
duüm volgen via de live stream. Ge-
lukkig dat dit bestaat. Een linkervoet 
operatie met daarna de revalidatie 
is daar de oorzaak van. Ik had geen 
andere keus meer, de ingreep moest 
gebeuren. Op 4 maart heeft deze 
operatie plaatsgevonden en op 5 
maart is de revalidatie begonnen.

Wij leven  
makkelijk naar 
een bijzondere 
dag toe. Enke-
le dagen ‘ge-
nieten we nog 
na’. Dan is het 
voorbij en  
kijken we uit 
naar de vol-
gende bijzon-
dere dag. 

40 + 40 = Hemelvaart

Pasen, de Heer is verrezen….nee. de Heer is wáárlijk verre-
zen! Bij mij thuis en ik hoop ook bij de andere aan huis gebon-
den mensen, zal de vreugde van Pasen klinken! Al onze zor-
gen mogen wij, mag ik toevertrouwen aan de verrezen Heer.
Met mijn gedachte zal ik zeker bij u allen zijn. Ik hoop dat u 

ook aan de zieke mede parochianen wilt denken. Zij heb-
ben uw gebed hard nodig!
Van harte wens ik u, wens ik jullie, een Zalig Pasen toe.
De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia!� Diaken Clavel

Ps. We zullen onze diaken de komende weken dus niet in de pa-
rochie zien. Dit brengt met zich mee dat zijn taken bij de andere 
leden van het pastoraal team komen te liggen. Dus we vragen uw 
begrip wanneer daarbij niet alles ‘meteen’ gedaan wordt of ook 
niet alles zomaar mogelijk is (bijvoorbeeld bij thuiscommunie, 
Ziekenzalving en uitvaarten). Graag uw gebed voor diaken Clavel. 
Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan kan dat via het  
centraal secretariaat: Diaken Clavel, p/a Lorentzkade 16a, 
2313 GB Leiden.
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06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.
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Oma gaat op stap – Maatjesproject  
van het Diaconaal Centrum  

Wat is jullie achtergrond?
José: Samen met mijn man Léon 
woon ik in Leiden. Je kunt ons 
tegenkomen in de Hartebrug, de 
Joseph, de Lodewijk en de Petrus; 
we houden van enige afwisseling. 
Vorig jaar heb ik mijn baan opge-
zegd om mij meer in te kunnen zetten voor 
vrijwilligerswerk. Nu ben ik o.a. vrijwilliger 
in hospice Issoria. 
Ingrid: Ik woon in Zoeterwoude. Oorspron-
kelijk kom ik uit 
Amsterdam. Voor 
het werk van mijn 
man zijn we naar 
deze regio ver-
huisd. Ik zocht altijd 
werk dat bij ons ge-
zinsleven paste en 
heb uiteenlopende 
dingen gedaan, van 
schoonmaakwerk 
tot teamleider. 
Sinds 7 jaar heb ik 
mijn eigen coachbu-
reau. Ik ben getrouwd met Frank, we heb-
ben 3 volwassen kinderen.

Wat is jullie taak in het bestuur?
José: Het kan me nog steeds verbazen in 
hoeveel uiteenlopende zaken het bestuur 
een rol heeft. Ik ben o.a. actief in het voor-
bereiden van een vrijwilligersnotitie, in het 
missionaire team, de voorbereiding van het 
parochiefeest en ook in niet geplande een-
malige zaken, zoals de besognes rondom 
een nalatenschap. Ingrid en ik trekken veel 
samen op en dat geeft inspiratie.
Ingrid: Het is zeker prettig om samen te 
werken! Voor mij ligt het accent op vrijwilli-
gersbeleid, personeelszaken en communica-
tie/PR. Daarnaast zijn we in het bestuur be-
zig met de missionaire parochie; hoe zorgen 
we dat de kerk genoeg nieuwe leden krijgt? 
Hoe blijft de parochie gezond? Dat geldt ook 
voor de financiën. Die moeten op orde zijn 
en volgens de richtlijnen van ons geloof ten 
dienste van de parochie worden ingezet. 
Inderdaad heel afwisselende taken. 

Hoe zien jullie de kerk over 10 jaar?
José: Ik zie nu al heel veel lichtpuntjes in 
onze parochie en ik ben echt vol vertrouwen 
over de toekomst van de kerk. Ik zie een pa-
rochie voor me waarin mensen - vanuit de 
talenten die ze hebben – bijdragen aan de 
gemeenschap. Iedereen heeft talenten. En 
al die talenten tezamen maken dat we een 
hartelijke gemeenschap kunnen zijn, waar-
in we naar elkaar omzien, waar we steeds 
weer wegen vinden om missionair te zijn en 
ons geloof zichtbaar maken. Een christelij-

een mooi en originele schuilkerk uit eigen 
stad te bewonderen.  

Eigendom
'Van wie is de kerk?' is een mooie vraag waar-
in veel betekenis schuilt. De vraag kan gezien 
worden in het licht van eigendom. Eigendom 
is ook een grondrecht, een universeel recht 
van de mens.  Eenieder heeft het recht om 
goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, 
in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover 
te beschikken en te vermaken.  Als een kerk-
genootschap  eigenaar is van een kerk dan 
kunnen de gelovigen in ieder geval in die kerk 
in alle vrijheid hun geloof belijden. Eigendoms-
recht werkt dan als waarborg voor vrijheid 
van godsdienst.  Dat was niet altijd vanzelf-
sprekend in ons land.  In veel landen is dat nu 

ke gemeenschap die verwelkomt en waar 
mensen graag bij willen horen. Een gemeen-
schap waarin we kunnen groeien in onze 
relatie met God en waar zoekende mensen 

de ruimte krijgen om hun weg 
te vinden.
Ingrid: Dat is mooi. Ik zou daar 
aan toe willen voegen dat ik 
hoop dat het vertrouwen in de 
kerk als instituut is gegroeid. 
Of beter gezegd hersteld. En 
dat de kerk een volwaardige 
samenwerkingspartner is voor 
instellingen in met name de 
sociaal-maatschappelijke en de 
spirituele sector. Dat het voor 
iedereen duidelijk is waar de 
kerk voor staat: geloof, mede-

menselijkheid, gastvrijheid, liefde, vrede, 
respect voor de aarde, hoop enzovoort.

Hoe geeft het geloof richting aan jullie da-
gelijks leven?
José: Mijn geloof is de bron waar ik iedere 
dag uit mag putten. Ik wil niet het middel-
punt van mijn eigen leven zijn, maar me 

nog steeds niet het geval.  En helaas staan in 
een groeiend aantal landen de kerkgebouwen 
en de gelovigen steeds vaker bloot aan geweld.

Geen vrijheid
'Van wie is de kerk?' is een vraag  die ook 
oproept om aandacht te besteden aan gelo-
vigen die in hun eigen land onder druk staan.  
Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet 
vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze wor-
den achtergesteld, gevangen gezet of zelfs 
gedood. Hun kerken zijn niet toegestaan, 
staan bloot aan aanslagen of vernietiging.
Onze kerken zijn door onze voorouders ge-
bouwd en worden door gelovigen al genera-
ties lang onderhouden, opdat wij in vrijheid 
kunnen belijden en antwoord kunnen geven 
op de vraag die Jezus aan Petrus stelde:  
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

Jan van Trigt, vicevoorzitter

richten op God en de ander. Dat 
bepaalt ook hoe ik mijn tijd be-
steed. Ik wil graag nog beter leren 
hoe ik mijn geloof kan verwoorden 
voor mensen om me heen die niet 
christelijk zijn. Het echt kunnen 
overbrengen. Daarnaast gaat het 

om daden: zie ik in de ander een geliefd kind 
van God en kan ik daarnaar handelen. Pff-
fh, dat is soms echt niet zo makkelijk. Een 
mooi voorbeeld om mijn geloof zichtbaar te 

maken was toen 
Léon en ik in de 
Hartebrugkerk 
trouwden. We 
hebben met na-
druk iedereen uit-
genodigd om naar 
de kerk te komen 
en gezegd dat 
dat voor ons het 
hoogtepunt is en 
belangrijker dan 
het feest erna. Zo 
konden we laten 

zien aan veel niet-christenen wat het geloof 
voor ons betekent.
Ingrid: Ik probeer een goed christen te zijn. 
De waarden die ik hierboven noemde geven 
mij richting in het leven. Als ik zorgen of 
problemen heb, of als ik een moeilijke keu-
ze moet maken dan denk ik ‘Wat zou Jezus 
doen?’ Dat helpt mij verder.

Pasen als uitzicht
Voor veel mensen die met een hulpvraag bij De Bakkerij ko-
men, staat het water hoog aan de lippen. Ze zijn vele instan-
ties en loketten voorbij en hebben schroom of angst overwon-
nen om om hulp te vragen. Is er nog licht aan het einde van de 
tunnel? Soms lijkt alle hoop verloren. Om dan in De Bakkerij 
even in alle rust en met aandacht en een kop koffie te zijn, kan 
al een groot verschil zijn. Je gezien weten. 
En dan samen verder kijken naar wat er nodig is en waar je nu 
bij geholpen bent. Ter overbrugging wat supermarktbonnen of 
wat eten uit de koelkast. En daarna verder met gestructureer-

de hulp. 
Het lijken maar kleine dingen. 
Maar ze zijn wezenlijk. Zijn licht-
puntjes. Licht dat maakt dat je 
doorgaat, uitzicht krijgt. De hoop 
niet verliest. 
Zo wandelde er vanochtend ie-
mand binnen die jaren terug verla-
ten werd, alles verloor en weer op-

nieuw op moest bouwen. Ze is ervaringsdeskundige en zou nu 
graag andere vrouwen willen helpen met eenzelfde ervaring. 
Zo kunnen wij allemaal, ieder op zijn eigen plek, van betekenis 
zijn voor een ander. Tijdens onze nieuwjaarsontmoeting zei 
spreker Veerle Rooze het als volgt: Deze beweging kan overal 
starten: in een huiskamer in Leiden Zuid waar iemand de tafel 
dekt voor mensen die het nodig hebben, in een kerk buiten het 
centrum waar je de deur openzet en samen gaat koffie drinken. 
Het zit in hele basale dingen en daarom is het zo wezenlijk.

Twee ‘nieuwe’ bestuursleden: Ingrid en José
Per 1 april 2023 heeft bisschop Van den Hende 

twee nieuwe bestuursleden benoemd: 
José Miltenburg-Smits en Ingrid Zuure-Yang. 

Wie zijn zij? Een korte kennismaking. 

Het Parochieel Diaconaal Beraad 
heeft projectleiders van de Bakke-
rij-activiteiten bij onze vergaderin-
gen uitgenodigd voor eenpresen-
tatie. Om dit gemis op te vangen 
hebben wij besloten om de pro-
jectleiders van deze activiteiten bij 
onze vergaderingen uit te nodigen 
voor een presentatie. We vroegen 
om folders en posters om in onze 
kerken op te hangen en daarmee 
ook onze medeparochianen te be-
trekken bij de diaconie.

Paula van Kalmthout, projectlei-
der van ‘Oma gaat op stap’ beet de 
spits af. ’Oma gaat op stap’ is een 
maatjesproject, waarbij een oude-
re gekoppeld wordt aan een vrij-
williger voor gezelschap, een praa
tje of samen er op uit. U meldt 
zichzelf aan of wordt door ande-
ren aangemeld.  De kennismaking 
met de vrijwilliger wordt zorgvul-
dig voorbereid. Eerst wordt geke-
ken naar de wensen van de oudere 
en dan gaat men op zoek naar een 
vrijwilliger, die zoveel mogelijk bij 

40 dagen ascese
“Ascese in de Veertigdagentijd is een door 

de genade ondersteunde inspanning, om 
ons gebrek aan geloof en onze weerstand 

tegen het volgen van Jezus op zijn kruis-
weg te overwinnen. Dit is pre-

cies wat Petrus en de andere 
leerlingen moesten doen. Om 

onze kennis van de Meester 
te verdiepen, om het mysterie 

van de goddelijke verlossing, 
voltrokken in de totale zelfga-

ve uit liefde, ten volle te begrij-
pen en te aanvaarden, moeten 
we ons door Hem laten leiden 
naar een afgelegen hoogte en 

afstand doen van onze mid-
delmatigheid en ijdelheid. We 

moeten op weg gaan, de berg op. Ook deze 
bergtocht vergt van ons inspanningen, of-

fers en concentratie. Deze vereisten zijn 
ook belangrijk voor het synodale proces 

waartoe we ons als Kerk geëngageerd heb-
ben. Het nadenken over de relatie tussen 
ascese in de Veertigdagentijd en de syno-

dale ervaring zal ons goed doen.”
Paus Franciscus (25 jan 2023)

Nieuws vanuit De Bakkerij

u past Voor 
de vrijwilli-
ger wordt een 
VOG aangevraagd.
Hoe werkt het voor de vrijwilliger? 
Heb je belangstelling voor oude-
ren? Kun je goed luisteren? Ben je 
nieuwsgierig hoe het leven van een 
oudere eruitzag in de jaren ’40 en 
’50? Zoek je leuk en nuttig vrijwilli-
gerswerk? Meer informatie kun je 
vinden op www.omagaatopstap.nl 
of aanmelden via info@ 
debakkerijleiden.nl of bel De Bak-
kerij 071 514 49 65. Folders liggen 
in onze kerken.
Het hoeft niets te kosten – Lief en 
Leed.  Sinds een aantal jaren heeft 
‘Oma gaat op stap’ van Stichting de 
Carolusgulden een donatie gekre-
gen, wat gebruikt wordt voor het 
‘Lief en Leed potje’.  Geen zorgen 
dus over wie betaalt wat! Hierdoor 
worden oudere en vrijwilliger vrij-
gehouden van kosten ( ook benzi-
ne- en parkeerkosten).
Namens het Parochieel Diaconaal 
Beraad� Regina Krowinkel

Maria op Pasen
“De Evangelies vermelden ons niets over 
een verschijning van de verrezen Chris-
tus aan Zijn Moeder: dit onuitsprekelijk 
mysterie van vreugde blijft versluierd in 

een mystiek zwijgen. Wel 
is het zeker, dat Maria die 
aan de voet van het kruis 
van haar Zoon heeft ge-
staan, als eerste verloste 
een heel bijzondere er-
varing van de Verrezene 
heeft gehad. Zo is in haar 
een zeer intense vreugde 
kunnen ontstaan, uniek 
onder al de vreugde van 
de andere mensen ver-
lost door het bloed van 

Christus. Maria is onze gids geworden 
in ons kennen van de mysteries van de 
Heer. In haar en met haar begrijpen wij 
de betekenis van het kruis, zo ook zullen 
wij in haar en met haar de zin van de 
verrijzenis kunnen verstaan en kunnen 
smaken de vreugde die uit deze ervaring 
voortvloeit.”

H. Paus Johannes-Paulus II  (11 april 1983)

Zoals u wellicht al gelezen heeft is er van 
november 2024 tot februari 2025 een bij-
zondere expositie in voorbereiding met 
enorme foto’s van onze Leidse kerken.  En 
bijzonder kunst project dat al een aantal 
jaren in voorbereiding is en in de donkere 
maanden tot voltooiing komt in de Petrus-
kerk. 'Van wie is de kerk?' is een boeiende 
vraag die daarbij aan de orde komt. 
Godsdienstvrijheid is een klassiek grond-
recht van elk mens op aarde en het is op-
genomen in de universele verklaring van 
de rechten van de mens.  Hakenkruizen op 
synagogen rijten diepe wonden open. In 
veel landen is een kerkgebouw niet van-
zelfsprekend of zelfs verboden. In ons ei-
gen land hebben we eeuwen van katholieke 
schuilkerken gekend.  In de Lakenhal valt 

Van wie is de kerk?

Ingrid José

mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl
mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl
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De installatie van 
kapelaan Huntjens 

op donderdag 1 februari j.l.

Op 1 april, Tweede Paasdag, begint de 
rondgang van de reliekschrijn van de H. 
Bernadette door Nederland in de Onze-Lie-
ve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Op dins-
dag 9 april arriveert de reliek in ons bisdom. 
Ondertussen is het dan al Beloken Pasen 
geweest: de tweede zondag van Pasen, die 
sinds 2002 wereldwijd ook gevierd wordt 
als de Zondag van de Goddelijke Barmhar-
tigheid.
In de tijd van Bernadette (1844-1879) be-
stond deze benaming dus nog niet, maar 
heeft zij ons desondanks iets te zeggen over 
deze bijzondere zondag? Hoe zou zij deze 
beleefd hebben?
Uit een brief die ze 
schreef op 3 april 1872, 
drie dagen na Pasen, we-
ten we dat Bernadette 
zelfs in de Paasweek – bij 
alle vreugde om de ver-
rezen Heer – toch ook bedroefd was over 
zovele landgenoten die hun hart voor Hem 
gesloten hielden. Vanuit Nevers schreef ze, 
inmiddels als zuster Marie-Bernard, in een 
Paasgroet aan de overste in Lourdes:

“[...] Sta mij toe, mijn lieve moeder, om u 
een gelukkig halleluja te wensen, evenals 
aan alle dierbare zusters. We zouden meer 
reden hebben om te huilen dan om ons te 
verheugen als we ons arme Frankrijk zo ver-
hard en zo blind zouden zien. Hoe beledigd 
is Onze Heer! Laten we veel bidden voor 
deze arme zondaars, zodat ze zich bekeren: 
het zijn tenslotte onze broeders! Laten we 
onze Heer en de Allerheiligste Maagd vra-
gen om bereid te zijn deze wolven in lamme-
ren te veranderen.”

De ‘zwakke kant’ van de Heer 
Het besef van Gods barmhartigheid vertaalt 
zich in het leven van Bernadette dus vooral 
in het bidden voor de zondaars. Dit is wat 
Maria haar in Lourdes gevraagd had. Ze 
herinnert ons eraan dat Gods barmhartig-
heid de zondaars niet alleen wil vergeven, 
maar hen ook wil bekeren, afkeren van de 
zonde en toekeren naar Hem, en zo écht van 
de zonde bevrijden.
Ze ziet de zondaars als broeders en zusters. 
Ze wist zichzelf immers ook zondares. In de 
aantekeningen van haar retraite in het jaar 
1875 schrijft ze bijvoorbeeld: “Onze Heer 
heeft een zwakke kant (un côté faible), en 
dat is de barmhartigheid. Mijn God, als ik 
stilsta bij het overwegen van mijn vele fou-
ten en uw rechtvaardigheid, ben ik getrof-
fen; angst brengt mij in de problemen. Mijn 
God, heb medelijden met mijn ellende en 
mijn grote zwakheid...”.

De barmhartigheid is 
de ‘zwakke kant’ van de 
Heer – Zijn achilleshiel, 
zou je kunnen zeggen. 
Zijn barmhartigheid 
‘kostte’ Hem Zijn leven, 
dat wil zeggen: zij be-
woog de onsterfelijke 
God ertoe een sterfelij-
ke mens te worden en 
Zijn leven te willen geven. De heilige zuster 
Faustina (1905-1938), aan wie we de zondag 
van de Goddelijke Barmhartigheid danken, 
hoorde Jezus tot haar zeggen: “Voor u ben 

ik uit de Hemel neergedaald 
op aarde. Voor u heb ik Mij la-
ten vastnagelen op het kruis. 
Voor u heb ik toegestaan dat 
Mijn allerheiligste Hart met 
een lans werd doorstoken om 
zo voor u de Bron van Barm-

hartigheid wijd open te zetten.” (Dagboek, 
nr. 1485)
Juist die zondag horen we in het evangelie 
dat de verrezen Jezus Zijn leerlingen “zijn 
handen en zijn zijde toonde” en Thomas 
uitnodigde: “Steek uw hand uit en leg die in 
mijn zijde”. Dit is de zijde die aan het kruis 
werd doorstoken met de lans van een sol-
daat. Dat is dus letterlijk de ‘zwakke zijde’ 
van Jezus, bron van barmhartigheid!

En Thérèse
Later in het voorjaar, van 1 
t/m 5 juni, zullen de relieken 
van een andere Franse heilige 
uit de 19e eeuw in Leiden zijn: 
die van de heilige Thérèse 
van Lisieux. Hoe zou zij de 
zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
hebben beleefd? “Jezus, ik vertrouw op U”, 
zo lezen we die zondag op de afbeelding 
van de barmhartige Jezus zoals aan zuster 
Faustina geopenbaard. “C’est la confiance”: 
deze woorden van de heilige Thérèse gaf 

paus Franciscus als titel aan zijn 
recente brief over haar. “Het is 
het vertrouwen en niets anders 
dan vertrouwen dat ons tot God 
brengt”, zo schreef Thérèse in 
1896 aan een medezuster. Haar 
vertrouwen was gebaseerd op 
niets anders dan op Gods barm-
hartigheid. Want een klein jaar 
later, tweeënhalve maand voor 
haar dood, zei Thérèse, die ooit 
van een biechtvader te horen 

had gekregen dat ze nooit in haar leven 
een ernstige zonde had begaan: “Misschien 
denken ze wel dat ik zoveel vertrouwen in 
de goede God heb omdat ik geen zonde ge-
daan heb. Zeg maar duidelijk, moeder, dat ik 
evenveel vertrouwen zou hebben, al had ik 
alle mogelijke misdaden begaan; ik voel dat 
heel die berg van beledigingen enkel als een 
druppel water zou zijn die in een brandend 
vuur valt.”

Twee zusters tegenover elkaar
Op de Esplanade in Lourdes staat het stand-
beeld van Bernadette juist tegenover het 
standbeeld van de heilige Thérèse van Li-
sieux, die een kleine 30 jaar na Bernadette 
leefde. Samen waken ze over de pelgrims 
aldaar. Bernadette riep op tot bekering en 
was vooral biddend instrument van Gods 
barmhartigheid; de kerklerares Thérèse vul-
de dit aan met nadere inzichten in de diep-

ten van Zijn vergevende 
liefde. Samen kunnen 
deze twee heiligen ons 
helpen om de zondag van 
de Goddelijke Barmhar-
tigheid dieper te beleven, 
zelf uit de Bron te komen 
drinken en ons te wassen. 

Dan zullen we net als Bernadette als Thérè-
se ook des te dieper worden geraakt door 
het feit dat zovele landgenoten de verrezen 
Heer nog niet kennen en zullen we ‘missio-
naire zielen’ worden zonder welke geen mis-
sionaire parochie kan bestaan.

Bernadette en de Barmhartigheid

Zondag van Barmhartigheid 

De relieken van de heilige Bernadette 
zijn in april in de kathedraal van Rot-
terdam. Donderdag 11 april is er een 
speciaal Lourdes-programma, dat 
begint om 11.00 uur met de Eucharis-
ties. Zie verder: www.bisdomrotter-
dam.nl bij de relieken van Bernadette

De Relieken van de heilige Thérèse 
zullen van zaterdag 1 juni tot woens-
dag juni in Leiden e.o. zijn. In de 
volgende Rondom zal het hele pro-
gramma staan. Zaterdag 2 juni is Sa-
cramentsdag, zodat de relieken ook 
meegedragen zullen worden in de 

Sacramentsprocessie.

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
E | info@roomburgh.nl
W | www.roomburgh.nl

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een 

eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?

U bent van harte welkom.

Ondersteuning
Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Roomburgh biedt de volgende services:

THUISZORG
DAGBESTEDING

CASEMANAGEMENT DEMENTIE
MAALTIJDSERVICE

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over

handige voorzieningen:
VERPLEEGHUIS

HUURWONINGEN
KAPEL

RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

DE BOOG

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Bezoeken aan Allerheiligste Sacrament

In de loop van de eeuwen heeft het boekje de 
status van een geestelijke klassieker gekregen: 
de teksten ervan zijn heel geschikt om te worden 
overwogen en gebeden tijdens de stille aanbid-
ding.

A. de Liguori, 176 blz.
Zachte kaft € 12,50

Alfonsus de Liguori
 

Bezoeken
aan het

Allerheiligste
Sacrament

uitvaartverzorging

dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Afscheidscentrum Oegstgeest 
Piet Heinlaan 42a
2341 SL  Oegstgeest

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103

2311 JG  Leiden

071 5 12 21 12

http://www.bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl
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In de Goede Herder begon zondag 28 januari met de 
laatste Eucharistieviering waar Pastoor Broeders 
voorging. De lezingen, gebeden en gezangen maakten 
veel emotie los bij vele parochianen. Het Jongeren 
Middenkoor eindigde de viering (volgens de pastoor 
“heel ondeugend”) met het lied “I will follow Him”. En 
dan wel “Him” met een hoofdletter natuurlijk!
De Goede Herderkerk was in de middag bijna te klein 
voor alle aanwezigen bij de Vesperviering, met een 
groot projectkoor onder leiding van dirigente Ans Bulles 
en met koorleden uit alle acht kerken van de parochie. 
Aan het einde van de Vesperviering kreeg de pastoor 
door diverse sprekers lof toegezwaaid. Namens de drie 
kerken van de regio Oost (St. Laurentius, St. Jan en Goe-
de Herder) sprak Marianne Turk een warm dankwoord 
uit. Pastoor Broeders was immers “de eerst verant-
woordelijke” voor onze drie kernen. De pastoor ontving 
uit “Oost” een perenboom en een kaars met daarop in 
gekleurde was de afbeeldingen van de drie kerken.
Namens de Lam Gods overhandigde Jan Akerboom een 
koperen plaquette met daarop de tekst die boven het 
priesterkoor van de onlangs gerenoveerde Maria Mid-
delareskerk staat geschreven. 
Vervolgens sprak Ingrid Zuure als lid van het Parochie-
bestuur van onze Parochie HH. Petrus en Paulus een 
zeer persoonlijk dankwoord uit naar Pastoor Broeders. 
Zij citeerde de Amerikaanse schrijster Rachel Wolchin:
“Als het de bedoeling was dat we op één plek zouden 
blijven, zouden we wortels hebben in plaats van voeten.”
Voeten! Voeten die in beweging zijn. Voeten waarmee 
je naar de mensen toegaat. Jouw voeten brengen je 
straks naar Delft.
Maar… ook wortels zijn belangrijk. Wat jij in deze paro-
chie hebt doen wortelen, blijft op deze plek. “
(…) De afgelopen weken heb ik gelet op wat mensen over 
jou zeggen: Je bent betrokken. Geïnteresseerd in de an-
der; je onthoudt ook wat mensen je verteld hebben.
Je voelt wat nodig is. Op feestelijke en op verdrietige 
momenten. 
Je bent energiek. (Dat zien we ook als je op je tenen 
staat te wippen.) 
Je vindt het belangrijk om goed 
te luisteren. 
Ik zag dan ook tranen, in no-
vember, toen het bestuur na-
mens de bisschop jouw vertrek 
aankondigde. Tegelijkertijd 
hoorde ik veel mooie dingen.
Over de inspiratie die je onze 
parochie brengt.  
Over de verbondenheid die 

mensen voe-
len als jij er 
bent. Over 
jouw intense 
geloof in het 
Koninkrijk van 
God. Dàt zijn de wortels die je achterlaat.
Je wond er geen doekjes om dat je het moeilijk vond 
om je werk hier, de mensen, deze parochie, om het 
vertrouwde achter te laten. Je noemde het óók een 
avontuur. Dat avontuur zal je ongetwijfeld ten volle 
gaan beleven. ‘Een priester vertegenwoordigt God 
bij de mensen en de mensen bij God’ Dat beperkt zich 
niet tot één plaats, één groep of één gemeente. 
Dat is een taak die alle grenzen overstijgt. In je blog 
zei je heel mooi: 
“De toekomst is niet aan mij, aan u of jou. De toekomst 
is aan de Heer zelf. Hij zal ons werk zegenen en ons 
met zijn Heilige Geest begeleiden om de taken te kun-
nen doen die wij als gedoopte mensen mogen doen.”
“Vier de liturgie van de kerk en houd je vast aan de 
normen en waarden van het evangelie!!”
Mèt een paar uitroeptekens. 
Deze boodschap geeft richting aan wat ons als chris-
tenen te doen staat. Liefde, goedheid, vergeven, 
medemenselijkheid zijn van die waarden waar je ons 
over vertelt. Lieve Walter, dank je wel voor je enor-
me inzet, dank dat je ons door een roerige tijd hebt 
geloodst, en dank voor alles wat je onze parochie ge-
bracht hebt. 
Je voeten zullen je brengen naar de plek waar je nodig 
bent. Je zegt het vaak tegen ons, nu zeggen wij het 
tegen jou:
‘Ga met God en Hij zal met je zijn!’”
Aldus Ingrid Zuure in haar woorden naar Pastoor 
Broeders.
Na afloop van de Vesperviering verplaatsten de hon-
derden aanwezigen zich naar het atrium van de kerk, 
waar men al klaar stond met heerlijke drankjes en 
hapjes. Namens het Pastoraal Team kondigde Pastoor 
Jeroen Smith een lied aan. Dankzij de begeleiding op de 

piano door Coen Huis-
man werd er behoorlijk 
meegezongen! En uiter-
aard werd de scheiden-
de pastoor door velen 
bedankt voor zijn inzet 
voor onze parochiege-
meenschap met hand 
schudden, zoenen, om-
helzingen en cadeautjes.

Afscheid van Pastoor Walter BroedersWat is de betekenis van Pasen voor U?
In de paasnacht wachten we op het licht van Pasen. 
We gedenken dat Jezus gestorven is aan het kruis. 
Dat hij begraven werd. Maar we zien ook uit naar 
zijn opstanding. Dan zien we dat het licht door-
breekt in deze wereld. Wij hebben behoefte aan het 
licht van Pasen. Wat God deed voor de Israëlieten, 
doet Hij ook vandaag voor ons. Hij gaat ons voor als 
een lichtend vuur. Dat horen we in de Bijbelteksten, 
gebeden, gedichten, liederen en een moment van 
stilte. Het zijn tekens van leven die God aan mensen 
geeft. Hij roept ons: ‘Kom maar. Bij Mij ben je veilig.’ 
Jezus zegt, je moet jezelf niet willen veranderen, je 
moet je laten veranderen, toestaan dat je veranderd 
wordt. Durven wij open te staan voor deze verande-
ring?� Margreet Onderwater -  gebedsleider

Pa a s my s t e r i ezichtbaar in de St. Jan

Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag.  
Het licht dat weer gaat schijnen, het begin van 
iets nieuws, zoals een plantje dat, nog heel klein, 
zijn kopje boven de aarde uitsteekt als het lente 
wordt.
Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag. 
Toch hoop als alles verloren lijkt, nieuwe kracht 
als alle dromen in puin liggen. 
Weten dat de dood niet het laatste woord heeft.
Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag. 
Zien dat lijden minder wordt, als er helpende 
handen zijn. Zoals Simon van Cyrene, die Jezus 
helpt het kruis te dragen.
Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag. 
Merken dat meeleven vaak meer betekent dan de 
paar luttele woorden, maar dat het een blijvende 
afdruk nalaat, zoals het gelaat van Jezus op de 
doek van Veronica.
In veel kerken, zoals in de Laurentius, wordt op 
Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg gelopen. 
Er wordt stilgestaan bij de lijdensweg die Jezus 

        Pa a s my s t e r i ezichtbaar in de Goede Herder
Bij de renovatie van de kerk in 2015-2016 was de eerste voor parochianen 
zichtbare verandering het herstel van de ooit eind jaren 50 met acrylverf 
wit overgeschilderde kruiswegstaties. Wekelijks waren de vorderingen te 
zien van de studenten van de MBO-vakopleiding restauratiespecialist van 
Nimeto die de originele kleuren weer terugbrachten na een intensief spe-
cialistisch kleurenonderzoek. Door herinrichting van het kerkgebouw werd 
een atrium gecreëerd en de kerkruimte heringericht. Daarbij kreeg een 
aantal kruiswegstaties een nieuwe plaats in de apsis rond het priesterkoor.
Uiteraard wordt langs deze staties op Goede Vrijdag vanaf 15.00 uur de 
Kruisweg gelopen.
Omdat bloemversiering in de Veertigdagentijd niet gebruikelijk is, zorgt de 
bloemengroep van de Goede Herder voor een passende sobere decoratie 
die wekelijks aansluit bij de lezingen van de zondag. De weg naar Pasen 

Hoe is het paasmysterie zichtbaar in onze Sint Jan? Natuurlijk in de prachtige 
kruiswegstaties, ontworpen door Theo Molkenboer die na al die tijd nog  niets 
aan kleur verloren hebben.
In de periode 1906 tot 1913 is de kruisweg bij elkaar gecollecteerd en stuk voor 
stuk met de hand vervaardigd bij De Delftse aardewerk fabriek De Porceleyne 
Flesch. Naast de kruisweg is in de Sint Jan het hoogaltaar aanwezig. Dit altaar 
werd in de jaren 50 van de vorige eeuw door toenmalig deken Bont gereali-
seerd. Het altaar kreeg de naam De Kruisbergh, naar het gedicht van Joost van 
den Vondel. Op het altaar is de kruisiging van Jezus uitgebeeld in de Golgotha-
groep van de hand van de beeldhouwer Pieter Biesiot. 
Tot zover niets wat niet ook in andere kerken is en wordt uitgebeeld. In juni van 
dit jaar is het 60 jaar geleden dat 
de Sint Jan door een grote brand 
nagenoeg werd verwoest. In die tijd 
werd het een wonder genoemd dat 
zowel het hoogaltaar als het groot-
ste gedeelte van de kruisweg de 
brand doorstonden en zodoende in 
onze Sint Jan nog steeds het mys-
terie van de dood en verrijzenis van 
onze Heer verbeelden.

Palmzondag met scouting in de Sint Jan
Op zondag 24 maart is er om 12.00 uur weer kinderkerk 
in de Sint Jan. Ook dit jaar mogen we daarbij de scouting 
welkom heten. Alle kinderen worden uitgenodigd om 
tussen 11.00 en 11.45 uur in de ontmoetingsruimte van de 
kerk een Palmpasen stok te komen maken. Na de viering 
worden de stokken als vanouds gebracht naar mensen 
die een opkikkertje kunnen gebruiken.
De stokken en versiering zijn in de kerk aanwezig, neem je 
zelf wat lekkers mee om aan de stok te hangen?

(de Parochiële Caritas Instelling). Kent u 
iemand die wel een financieel steuntje in de 
rug kan gebruiken, binnen of buiten de pa-
rochie, meldt het dan aan een van de leden 
van het pastoraal team of aan de PCI, per 
adres Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden of 
petrusenpauluspci@gmail.com 

De andere twee zijn Liturgie en Catechese, 
waaraan ook onze parochie veel tijd, ener-
gie en geld besteedt. Maar ook de Caritas 
(of Diaconie) verdient aandacht en kun je 
niet zomaar afschuiven naar Diaconaal 
Centrum De Bakkerij. “Heb uw naaste lief 
als uzelf” moet geen loze kreet zijn. Daar-

om een dringende oproep aan iedere paro-
chiaan om aandacht te hebben voor mensen 
die het moeilijk hebben. Daar zijn gelukkig 
diverse werkgroepen in de parochie mee 
bezig, denk aan die voor Diaconie/MOV en 
de wijkcontactpersonen. Daarnaast zijn er 
de Caritasfondsen, overkoepeld door de PCI 

De Regenboog
Op zondag 24 maart vieren we in de kerk 
Palmpasen, het feest van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. De dag ervoor gaan 
we samen Palmpasenstokken maken.
Alle kinderen en hun ouders/begeleiders 
zijn van harte welkom in de Regenboog 
(Watermolen 1 2317 ST) , op zaterdag 23 

maart van 16.00 tot 17.00 uur. Wij zor-
gen voor alle materialen (een vrijwilli-
ge bijdrage wordt op prijs gesteld).
Geef je dan uiterlijk donderdag 21 
maart op bij dominee Mirjam Buiten-
werf, ds.regenboog@gmail.com;  
06-40425789.

Oecumenische vieringen naar Pasen toe:
24 maart 10.00 uur 	Palmpasen gezinsviering
28 maart 19.30 uur 	Witte Donderdag met Regenboogkoor
29 maart 19.30 uur	 Goede Vrijdag
30 maart 21.30 uur	 Paaswake
31 maart 10.00 uur	 Pasenmet Arcobalenokoor en jongerenband.
Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1
www.deregenboogmerenwijk.nl

Caritas: één van de drie pijlers van elke parochie

aflegde, door langs de ver-
schillende staties te gaan. 
Maar daarnaast wordt er ge-
dacht aan al die mensen die, 
op wat voor manier dan ook, 
lijden. Mensen die ook een 
kruis te dragen hebben.

De Kruisweg roept ons allen 
op om er te zijn voor de men-
sen in onze eigen omgeving 
die lijden. Een handje hel-
pen, er zijn en meeleven, een 
lief woord, een arm om de 
schouder.
Als we dat allemaal probe-
ren, hoeveel mooier wordt de 
wereld dan. En die mooiere 
wereld, dat zien we beginnen 
met Pasen.

Marianne Turk – gebedsleider

wordt tot uitdrukking ge-
bracht in de versiering op 
het priesterkoor: van dode 
stenen naar nieuw leven, van 
dorre woestijn naar bloei-
ende Paastuin, vol licht en 
levenskracht.
Iedere week “groeit” de ver-
siering, aangepast aan de 
lezingen van de zondag. 
En op het Paasfeest komt al-
les natuurlijk tot volle bloei!

Pa a s my s  t e r i ezichtbaar in de St.  Laurentius

mailto:petrusenpauluspci@gmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
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Als de lijkwade uit de eerste eeuw komt en 
uit de streek van Jeruzalem, dan moet dit het 
grafdoek van Jezus zijn. Want de overeen-
komsten tussen de afbeelding en de Evange-
liegegevens zijn legio. Denken we maar aan 
de doornenkroon, de lanssteek in de zijde, de 
spoedbegrafenis, überhaupt het begraven van 
het lijk van iemand die als misdadiger geëxecu-
teerd was in een duur linnen …  
Alle onderzoeken wijzen er op dat de lijkwade 
de grafdoek van Jezus is geweest. De bewijs-
last ligt bij degenen die dit ontkennen, ook 
al is de algemene opinie, gevoed door slecht 
ingelichte media, nog anders.
Wie de afbeelding aandachtig bekijkt, met de 
sporen van de gruwelijke geseling en doornen, 
de nagelwonden en de stroom bloed uit de zijde, 
ziet met eigen ogen wat Jezus heeft geleden. 
Tegelijk is het gelaat sereen. Lijden, dood en een 

voorglimp van de verrij-
zenis zijn hier zichtbaar. 
Met de apostel Johannes 

hebben al talloze mensen voor de lijkwade 
gezegd: “Het is de Heer.” (zie Johannes 21,7).
Voor actuele informatie zie www.shroud.
com (Engels). Voor een series lezingen over 
de Lijkwade zie: www.lodewijkparochie.nl/
catechese. Voor de rondreizende expositie 
zie: www.lijkwade.org. � Pastoor Smith 

S a v e  t h e  d a t e

Terug van weggeweest, de fantasti-
sche Leidse familie-bbq in de groene 
Lodewijktuin. Zet hem alvast in uw 
agenda. Kinderactiviteiten zoals een 
springkussen en voetbaltafel, een 
tent om te schuilen tegen de felle zon, 
heerlijk vlees en vegetarisch eten. Een 
prachtig verwelkomend feest voor 
onze parochianen! Andere informatie 
volgt via de whatsappgroepen van de 
parochie. Wees welkom, iedereen!

Nú kiezen!
Wat hangt Gij daar, al aan dat kruis,
zo hulpeloos te lijden?
Ik loop snel door en ga naar huis,
want het zijn drukke tijden.

Vergeef het mij, het is zo druk,
ik kan nu echt niet komen.
Economie, ik werk me stuk
en heb geen tijd voor dromen.

Pas als ik vast loop en ik strand,
niet verder meer wil leven,
dan zoek ik pas weer naar Uw hand
en vraag mij te vergeven.

U vraagt mij nu reeds hoe het staat:
volg ik U op Uw paden?
Misschien is het nog niet te laat;
Uw komst laat zich niet raden.

Antonio

Als alles is geleden
Als alles is gezegd,
als alles is geleden,
als alles is uitgelegd
voor gisteren, morgen, heden,

als spijkers U doorboren,
op Uw hoofd een doornenkroon,
als wij Uw smarten horen,
van U Heer, God de Zoon,

als een eind komt aan Uw lijden,
tot de laatste druppel bloed,
maakt U voor Jood en heiden
alles nieuw en goed.

Als Uw wonden, rood gekleurd,
de hemel openbreken,
dan is aan ons de beurt
‘ja’ en ‘amen’ uit te spreken!

Antonio

Avond van Barmhartigheid 
– maandag 25 maart Sint Josephkerk –

Al heel wat jaren houden we in onze parochie deze avonden van voor-
bereiding op Kerstmis en Pasen. De opzet is heel eenvoudig: 19.00 uur 
heilige Mis en erna eucharistische aanbidding tot ongeveer 21.30. Men 
kan vrij in en uit lopen. 
Tijdens de aanbidding worden liederen gezongen of teksten voorge-
lezen en zijn er langere momenten van stilte. Drie priesters zijn be-
schikbaar voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht). In 
de kerk zitten gebedsduo’s om te laten bidden voor speciale intenties. 
Voor het Allerheiligste kan men een kaarsje branden en een Schrift-
tekst meenemen. 
Het zijn altijd genadevolle avonden als voorbereiding op de belangrijk-
ste feesten van ons geloof: de Geboorte en de Verrijzenis van de Heer. 

Tocht met het Kruis
– Goede Vrijdag 16.15 uur –

De eerste kruiswegstaties werden buiten de kerkgebou-
wen geplaatst. Op bepaalde plekken kan je die nog te-
rugvinden. Ze stammen uit de eeuwen dat pelgrims naar 
het heilig Land gingen om daar de Via Dolorosa bidden te 
lopen. Maar dat was maar aan een kleine groep gegund. 
De meeste gelovigen zouden nooit naar Jeruzalem kun-
nen gaan. Daarom werd de Via Dolorosa naar hen toege-
bracht. Toen deze devotie begon, waren het aantal staties 
wisselend. Later is dat bepaald tot de 14 staties zoals wij 
die nu kennen. Ook werd de kruisweg een vast deel van 
een kerkgebouw.
In Leiden gaan we na de kruiswegoverwegingen in de di-
verse kerken weer zoals in het begin van de devotie de 
straat op. De Tocht met het kruis (niet de ‘kruistocht’!) 
gaat door de straatje van Leiden, zoals de echte Via Do-
lorosa door de steegjes van Jeruzalem gaat. Ook in Lei-
den wordt op een aantal staties haltgehouden en uit het 
Lijdensevangelie gelezen. De tocht met het kruis door de 
Heer ging tussen de menigte door, de talloze mensen die 
naar Jeruzalem waren gekomen voor het Pesachfeest. 
Zo trekken we ook door de menigte van Leiden heen. De 
stad mag zien dat het Goede Vrijdag is. Dit jaar wordt een 
extra groot kruis meegedragen dat afkomstig is uit de ge-
sloten Antoniuskerk.

Donkere metten
– Stille Zaterdag 09.30 uur 
� Lodewijkkerk –
Dit zijn de Nachtgetijden van het 
Triduüm. Telkens werd er een kaars 
gedoofd wanneer een psalm gebeden 
was. Totdat er nog 1 kaars brandde, 
die werd weggenborgen als symbool 
van de begrafenis van de Heer. Ook 
worden de klaagliederen gezongen. 
De melodie is die werkelijk van klaag-
zangen. 
Alles wordt in het Latijn gezongen 
maar er is een Nederlandse vertaling 
aanwezig. Het geheeld duurt onge-
veer 50 minuten.
Stille Zaterdag is evenals de andere 
dagen van het Triduüm een aangrij-
pende dag. Want het lijden van de 
Heer is nog niet voorbij. God de Zoon 
wilde niet alleen delen in ons lijden en 
sterven, maar ook in ons dood-zijn. 
“Die nedergedaald is ter helle”, door 
de Vader gezonden om die uiterste 
verlatenheid te ondergaan, plaats-
vervangend voor ons.
Dus Stille Zaterdag is nóg geen Paas-
zaterdag. Dat wordt het pas wanneer 
het donker wordt en in de kerk de 
ontstoken Paaskaars wordt binnen-
gedragen. Het licht was gedoogd 
tijdens de Donkere Metten, maar is 
nu weer opgelicht in de beginnende 
Paasnacht. “De derde dag verrezen 
uit de doden”.

BBB wordt TripleFit
Bij Kingsmen heeft de afkorting 
BBB altijd gestaan voor Boot-
camp, Bidden en Bier. Om poli-
tieke redenen is die naam niet 
meer zo gepast, en is een nieuwe 
naam bedacht: TripleFit. Het 
concept is echter niet veranderd. 
Om de twee weken op dinsdag-
avond komt een groepje mannen 
in Hazerswoude bij elkaar. We 
doen samen wat sportieve oefe-
ningen, we bidden samen. Afslui-
tend drinken we een biertje (met 
of zonder alcohol) om te bespre-
ken wat ons zoal bezig houdt, 
waar we mee worstelen of voor 
welke uitdagingen we staan. De 
groep staat open voor mannen 
vanaf 30 jaar. Ben je geïnteres-
seerd neem dan contact op met 
willem.bakermans@kingsmen.nl 
of kijk op kingsmen.nl
 

De Lijkwade van Turijn blijft intrigeren
De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe ont-
dekkingen gedaan bij het onderzoek van de 
Lijkwade van Turijn. Ze bevestigen de hoge 
waarschijnlijkheid dat deze doek gebruikt 
is nabij Jeruzalem in de eerste eeuw. In de 
bloedsporen bij de voeten, knieën en neus 
is kalksteengruis gevonden met een bepaal-
de structuur. Deze structuur komt overeen 
met die in de straten van Jeruzalem. Spe-
cifieke plantenpollen wijzen eveneens naar 
de streek van Jeruzalem. Sommigen ervan 
bloeien alleen tussen maart en mei. De eigen 
weefmethode en de unieke manier waarop 
een zijstrook aan de doek is vastgenaaid 
overtuigden de deskundigen van de her-
komst uit de eerste eeuw, uit de streek rond 
Jeruzalem. Zoals u weet is het C14 onder-
zoek uit 1988, die de lijkwade tussen 1290 en 
1360 dateerde, al vanaf het begin omstreden 
en wordt steeds minder -ook door C14 speci-
alisten- als betrouwbaar geacht. 
 

Voorbereiding op het Vormsel Openingsbedevaart Kevelaer, via Smakt
Op woensdag 1 mei is de grote plechtig-
heid van de opening van het bedevaart-
seizoen. Dat gebeurt traditioneel met 3 
tikken op de deur van de basiliek. Met een 
Pontificale Hoogmis met de Pauselijke Ze-
gen zullen we deze dag vieren. In de loop 
van de middag rijden we weer naar huis.

De driedaagse bedevaart en eendaagse naar 
Kevelaer (8 - 10 aug. en 9 aug.) heeft dit jaar 
een apart programma voor gezinnen en ook 
nieuw is op zaterdag het bezoek aan de dom 
in Xanten, waar de Mis wordt gevierd.
Meer informatie? Mail naar: dehaagsebede
vaarten@gmail.com of bel met 06-498 
900 02. Zie ook: www.bedevaarten.nl

Goede Week in de Lodewijkkerk en Sint Josephkerk

kinderen die door omstandigheden vorige jaren 
niet mee hebben gedaan. Van harte welkom.
De ouderavond is op maandag 8 april (digitaal). 
De vormelingen komen zowel voor als na de 
zomer enkele keren samen. 
Voor meer informatie raadpleegt u de brief op 
www.rkleiden.nl onder de knoppen “Cateche-

Onze bisschop heeft onder voorbehoud toege-
zegd om op zaterdag 9 november 2024 in onze 
parochie het H. Vormsel te komen toedienen. 
Wij willen weer graag gaan beginnen met de 
voorbereidingen.
Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen, dus 
ook uit de brugklas en verder. Misschien zijn er 

Zaterdagmiddag 23 maart 
Palmpaasstokken maken. Mariazaal Jo-
sephkerk, ingang Alexanderstraat 1, 14.00 
– 16.00 uur.
Palmzondag. In de Lodewijk en de Joseph-
kerk wordt bij aanvang van de Mis een pro-
cessie gehouden waarin de kinderen met 
hun palmpaasstokken kunnen meelopen. In 
deze Mis wordt het indrukwekkende Pas-
sie-evangelie van Marcus gelezen.
Maandag Avond van Barmhartigheid (zie 
hierboven) 
Dinsdagavond Extra biechtgelegenheid in 
de Lodewijkkerk. De afgelopen jaren zien we 
een toename van het aantal biechtelingen. 
Daarom zijn er op deze twee avonden meer-
dere biechtvaders aanwezig.
Witte Donderdag  
19.00 uur Mis in de Lodewijk met voetwas-
sing van 12 heren. Erna wake bij het rustal-
taar in de JPII kapel tot 22.00 uur.
Goede Vrijdag – vasten en onthoudingsdag: 
geen vlees en de maatlijden sober houden 
15.00 uur Kruisweg in Lodewijk én Joseph-
kerk. In de Josephkerk speciaal ook voor 
kinderen. 

16.15 uur Tocht met het kruis (zie hierbo-
ven) 
19.00 uur Lodewijkkerk. Plechtigheden van 
Goede Vrijdag: Passie-evangelie van Johan-
nes, universeel gebed van de Kerk, kruis-
verering en H. Communie.
Stille Zaterdag  
09.30 uur Lodewijkkerk. Donkere Metten. 
(Zie hierboven)
Paaswake 21.00 uur in de Sint Josephkerk, 
met een volwassen dopeling. Erna Ontmoe-
ting in de Maria zaal met paasbrood!
Paaszondag 
10.00 uur Lodewijkkerk Latijnse Hoogmis 
met een volwassen dopeling. Erna koffie in 
zaal en tuin 
11.30 uur Sint Joseph Hoogmis. Erna koffie 
in de Mariazaal 
16.00 uur Lodewijkkerk aanbidding en 
biechtgelegenheid 
17.00 uur Lodewijkkerk Engelse Mis met 
erna ontmoeting in zaal en tuin 
 
Maandag onder het octaaf - 2e Paasdag 
10.00 uur Lodewijkkerk Mis 
11.30 uur Sint Josephkerk Mis

se – Leren » H. Vormsel”. Exemplaren zijn ook 
in de kerken te vinden. U kunt ook contact op 
nemen met het Centraal Secretariaat. 
Aanmeldingen zien we graag voor 27 maart 
tegemoet.

Kapelaan Huntjens en het Vormselteam; Sylvia
 Maenhout, Paula van den Bosch en Marielle de Vries

Dinsdag 30 april – woensdag 1 mei. 
Opstapplaats Leiden bij de Petruskerk.
In Smakt, bedevaartsplaats van Sint 
Jozef, wordt de H. Mis gevierd. Na de 
lunch gaat de tocht verder naar Keve-
laer. Daar wordt ‘s middag de kruisweg-
gebeden en is ’s avonds een Lof.  

23 juni 2024 16:00-19:00

 Familie-BBQ
  tuin van de Leidse
      Lodewijkkerk

http://www.shroud.com
http://www.shroud.com
http://www.lodewijkparochie.nl/catechese
http://www.lodewijkparochie.nl/catechese
http://www.lijkwade.org
mailto:willem.bakermans@kingsmen.nl
http://www.bedevaarten.nl
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Opruimen!
De veertigdagentijd 
is een goede tijd 
om schoon schip te 
maken, je te ont-
doen van ballast en 
ruimte te maken 
voor nieuwe dingen, 
ruimte maken voor 
gebed en voor onze 
Schepper. Met de 
overvolle agenda’s 
komt het daar niet 
(nooit?) genoeg van. Het sluiten van de Antoniuskerk dwingt tot een combi-
natie van dit alles. Want de kerk moet helemaal leeg om verkocht te kunnen 
worden. Aan wie is nog niet duidelijk, maar de parochie wil van de zorg af 
en de koster wil dat zeker! 
Veel religieuze voorwerpen hebben een plaats gekregen in de Maria Midde-
lareskerk of zijn uitgekozen door andere kerken van de eigen parochie (zie 
foto voor de uitstalling). Daaronder de kerstgroep uit Oberammergau, die 
afgelopen kerst al stond opgesteld in de Hartebrugkerk. Ook mensen van 
de afgebrande kerk in Hoogmade hebben mooie spullen uitgezocht voor 
hun weer opgebouwde kerk die later dit jaar wordt geopend. Voor wat dan 
nog overblijft aan religieus erfgoed, wordt met deskundigen van het bisdom 
naar een passende (her)bestemming gezocht. Zo’n 100 stoelen, wat tafels 
en servies bleken goed bruikbaar in de nieuwe zalen naast de Josephkerk. 
Maar als je op de vliering en in de kelder gaat kijken, blijkt wel heel erg veel 
bewaard te zijn in de afgelopen zestig jaar, wat grotendeels zo naar het 
grofvuil kan. Dat zijn heel wat ritten met een geleende aanhanger.

parochiaan Carel Bruens.
Betekent dit nu dat de parochia-
nen van de Leonardus en de An-
tonius niet meer meetellen? Na-
tuurlijk niet! Er komt gelukkig nog 
een flinke groep parochianen uit 

de wijken van de gesloten kerken ‘s zondags 
naar de Maria Middelareskerk en een veel 
grotere groep steunt “hun” parochiekern 
met geld en gebed. We hopen heel erg dat 
dat zo blijft. 
Wat verandert er dan in de praktijk? Alleen 
het briefhoofd van wat we versturen, de 
naam van de website en op termijn ook de 
tenaamstelling van de bankrekeningen. Dat 
laatste is nog niet zo eenvoudig weten we 
nog uit de fusietijd. Als dat gaat gebeuren, 
zult u dat zeker horen. Nu heeft u alvast het 
verhaal er achter. We houden allemaal dier-
bare herinneringen aan de LAM Gods!

De locatieraad

weg naar deze mooi 
opgeknapte kerk te 

vinden. Het is nu wel 
lastig geworden om 
aan buitenstaanders 
uit te leggen wat de 

LAM Gods dan nog is, want we 
hebben sinds 2012 natuurlijk ook al 

de grote fusieparochie HH Petrus en Pau-
lus.
De locatieraad heeft besloten - met steun 
van het parochiebestuur en het bisdom - om 
niet langer de naam LAM Gods te gebruiken, 
maar voortaan te praten over de parochie-
kern Maria Middelares. Alle parochiekernen 
in de grote parochie hebben (nadat in totaal 
drie kerken zijn gesloten) elk nog maar één 
kerkgebouw en dat is wel zo overzichtelijk, 
namelijk kern = kerk. 
Voor het logo gebruiken we de vlag die al ja-
ren voor de kerk wappert, ontworpen door 

Meditatieve viering op weg naar Pasen
Op woensdagavond 20 maart is de laatste oecumeni-
sche bijeenkomst van de cyclus. De rode draad daarin is 
“Ruimte maken voor”. Met Bijbellezing, gebed, zang en 
stilte bereiden we ons voor op het Hoogfeest van Pasen. 
De bijeenkomst begint om 19 uur, duurt een half uur en 
is in “De Pelgrim” onder in de Apollotoren aan de Apol-
lolaan in Leiden ZW.

Eerste Heilige Communie (EHC)
Sinds begin dit jaar is er in de Hartebrugkerk begonnen 
met de voorbereiding op de EHC.Een enthousiaste groep 
van 13 kinderen heeft zich op zondag 4 februari aan de 
kerkgangers voorgesteld. Pastoor Smith vroeg hen naar 
hun lievelingsdier (dit omdat Johannes de Doper sprink-
hanen af!) en wat ze het mooist in de kerk vonden.! De 
voorbereidingsbijeenkomsten gaan o.a. over de schep-
ping, het doopsel, de Bijbel en wie Jezus is. We proberen 
de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op dit 
bijzondere sacrament. We kijken uit naar zondag 21 april 
a.s. wanneer deze kinderen voor het eerst mogen deel-
nemen aan de Eucharistie en Jezus in hun hart mogen 
ontvangen.� Werkgroep EHC Hartebrug

Misdienaarsuitje Hartebrugkerk: 
Dienen is Cool!

De misdienaars en acolieten van de Hartebrug had-
den op zondagmiddag 25 februari hun “bedankje” 
vanuit de gemeenschap.  Een club van elf misdie-
naars, junior-acolieten en begeleiders verzamelde 
zich bij de ingang van de nieuwe ijshal. Voor velen 
was dit het eerste bezoek aan de gloednieuwe ijs-
baan en voor sommigen zelfs de eerste keer op het 
ijs. Bij het tijdklokken was het duidelijk wie de erva-
ren schaatsers waren, maar voor iedereen was het 
dikke pret. 
Na bijna twee uur schaatsen was het tijd om naar 
Brasserie Cronesteyn te vertrekken waar de avond 
werd afgerond met een lekkere maaltijd. Dank je 
wel Remco en Annapaola voor het organiseren! 

Van LAM Gods naar Maria Middelares
Vieringen van Palmpasen t/m Pasen

In het weekend van Palmzondag 23-24 maart zijn de tijden van de vie-
ringen als normaal. In de Maria Middelares en de Hartebrug is er ook 
kinderwoorddienst en een feestelijke optocht met de aanwezige kinde-
ren die hun palmpaasstok hebben meegebracht.
Het Paastriduüm is net als vorig jaar verdeeld over de drie kerken van 
Zuid en pater Thijs Moons ofm.conv. gaat in alle drie voor: 

- Witte Donderdag om 19 uur in de Maria Middelareskerk 

- Goede Vrijdag om 19 uur in de Hartebrugkerk 

- Paaswake om 21 uur in de Petruskerk

Daarnaast is er op Goede Vrijdag een kinderkruisweg om 11 uur en een 
“gewone” kruisweg om 15 uur, beide in de Hartebrugkerk. Om 19 uur is 
er een oecumenische Goede Vrijdagviering in de Maria Middelareskerk.

Op Paasmorgen zijn er extra feestelijke eucharistievieringen in de Maria 
Middelares en de Hartebrug op de gewone tijden van 9.30 en 11.15.uur.

Maria devotie op het kerkplein
Onlangs is er een commissie opgericht om na te denken hoe de Mariadevotie op 
het kerkplein vóór de Maria Middelareskerk vorm kan krijgen. Er zijn nog drie an-
dere kerken in de grote parochie die officieel toegewijd zijn aan Maria, maar dat 
is minder duidelijk. De Hartebrug en de Goede Herder/Meerburg heten officieel 
Onze Lieve Vrouw (OLV) Onbevlekt Ontvangen en de Josephkerk heeft als eerste 
naam OLV Hemelvaart. 
De mooi opgeknapte Mariakerk ligt aan de Rijndijk langs de Stevenshof, een door-
gaande wandel- en fietsroute. We hopen met een mooie Mariakapel de aandacht 
te trekken en de passant te verleiden tot een moment van rust en bezinning. Een 
kaarsje kunnen opsteken zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Het zijn lang niet al-
tijd katholieken die dat willen. Maar dat vormgeven buiten de kerk op het plein is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het moet mooi zijn maar ook tegen een stootje 
kunnen. De commissie wil plannen uitwerken en die aan het parochiebestuur en 
Pastoraal Team voorleggen. Daarna moet het bisdom en de Gemeente Leiden er 
nog wat van vinden. Hopelijk is er eind 2024 al iets concreets te melden of te zien.

Maaltijd Plus op de laatste vrijdag
Elke laatste vrijdag van de maand is er een oecumenische maaltijd met een spre-
ker/inleider. De avonden beginnen om 18 uur en duren tot uiterlijk 21 uur. Ze wor-
den gehouden in “De Verdieping”, Stevensbloem 269 in de Stevenshof. De laatste 
vrijdag van maart is het Goede Vrijdag, dus dan houden we de “Maaltijd Plus” een 
week eerder op 22 maart. Inleider is dan pastoraal werker Willy Hoogendoorn 
van het Vicariaat Merenwijk. Opgave kan tot uiterlijk op de woensdag ervoor bij 
Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com of 06-27058060. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage van € 5 gevraagd. Volgende data zijn 26 april en 31 mei.

Roepingen zondag 21 april
Op Roepingenzondag bidt de 
Kerk om roepingen tot het pries-
terschap, diaconaat en het reli-
gieuze leven. God roept mensen 
heel persoonlijk. Ook anno nu.
“Wat vraagt God van mij?” is het 
thema van Roepingenzondag.

“Dierbaren, het is niet altijd gemakkelijk 
de eigen roeping te onderscheiden en 
het leven op een juiste wijze richting te 
geven. Daarom is er van de kant van heel 
de Kerk - priesters, religieuzen, pasto-
rale zorgverleners, opvoeders - een ver-
nieuwde inzet nodig, om voor met name 
jongeren gelegenheden te creëren om te 

Zondag 14 april 2024 om 19.30 uur, Petruskerk, 
Lammenschansweg 40a, Leiden.  De Herden-
king is voor iedereen: jong en oud, joods en 
niet-joods, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor 
iedereen die niet wil vergeten.
Voor meer informatie: email: info@herdenking-
leiden.nl 
Website: https://herdenkingleiden.nl/

HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN – 14 april
Dit jaar zal Arnold Schalks een inleiding houden 
met als titel “Speuren naar lotgevallen en nabe-
staanden, het werk van de Werkgroep Stolper-
steine Leiden”. Arnold is lid van de werkgroep 
Stolpersteine, kunstenaar, initiatiefnemer van 
de Stolpersteine in de Kloksteeg en schrijver 
van het boek met de titel “Steeg”. Daarnaast 

kunnen luisteren en onderscheiden. Er 
is een jongerenpastoraal en roepingen-
pastoraal nodig die de ontdekking van 
Gods plan vooral door het gebed, de 
overdenking van God Woord, de eucha-
ristische aanbidding en de geestelijke 
begeleiding helpt.”
Paus Franciscus, (31 jan 2019)

mooie muziek en worden de namen gelezen 
van vermoorde stadgenoten.
De laatste jaren waren er meer dan 200 be-
zoekers, onder wie ook kinderen uit primair 
en voortgezet onderwijs die en mooie bijdrage 
leverden met het oplezen van namen en het 
maken van een bloemenmonument. 

Toen de drie parochies van de Leonar
dus a Portu Mauritio aan de Haag-
weg, de Antonius van Padua aan 
de Boshuizerlaan en de Maria 
Middelares van alle Genaden aan 
de Rijndijk fuseerden op 1 januari 
2002, was er natuurlijk een nieu-
we naam nodig. Er werd een prijs-
vraag uitgeschreven en de winnende inzen-
ding was “LAM Gods” met de L van Leonar-
dus, de A van Antonius en de M van Maria 
Middelares. Die gezamenlijke naam heeft er 
zeker toe bijgedragen dat de drie geloofsge-
meenschappen naar elkaar toegroeiden en 
steeds meer samen gingen doen.
Vrij kort na de fusie is in 2003 de Leonar-
duskerk gesloten en afgelopen herfst is de 
Antoniuskerk gesloten. Keurig op volgorde 
van de naam LAM Gods zou je kunnen zeg-
gen. Nu is alleen de Maria Middelareskerk 
overgebleven en gelukkig weten velen de 

Palmpaasstokken maken in Zuid
Dat kan op zaterdag 23 maart in de Ro-
manuszaal (achter de Hartebrugkerk, in-
gang Lange Mare) van 14.00 tot 15.30 u.
 Er wordt gezorgd voor de stok, het crê-
pepapier en de broodhaan. Kinderen moeten zelf snoep en 
andere versiering meebrengen. In de pauze is er limonade. 
Iedereen is welkom en ouders mogen meedoen! Op Palm-
zondag 24 maart mogen de kinderen natuurlijk met hun 
zelfgemaakte stok meelopen in de processie om 11.15 u. in de 
Hartebrugkerk (of om 9.30 u. in de Maria Middelareskerk).

Bijbelavonden op donderdag
Elke maand komt een groepje parochianen bij elkaar in 
de pastorie van de Maria Middelares op een donderdag-
avond van 20-22 uur. Vaak bespreken we de lezingen 
van een bepaalde zondag om er meer van te begrijpen. 
Catechete Marieke Maes uit Amsterdam helpt ons daar-

bij. Soms komt een Bijbelboek aan 
de orde, zoals in februari het tweede 
deel van het boek Genesis. Onbekend 
maakt onbemind, zo merkten we. De 
komende bijeenkomsten zijn op 11 
april, 16 mei en 13 juni. Aanmelding is 
niet nodig en iedereen is welkom!

mailto:vanerp@outlook.com
mailto:info@herdenkingleiden.nl
mailto:info@herdenkingleiden.nl
https://herdenkingleiden.nl/
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Zoals eens het woord ‘aggiornamen-
to’ overal klonk, zo klinkt nu overal 
in het woord ‘synodaal’. En zoals het 
eerste woord indertijd diverse bete-
kenissen en invulling én toepassingen 
kreeg, zo zien we dat nu ook met het 
woord ‘synodaal’ gebeuren. 

‘Aggiornamento’ kreeg inkleuringen als “aanpassen aan 
de huidige wereldmentaliteit”, maar ook als “het Evange-
lie verkondingen op een wijze die de wereld van nu kan 
vatten.” Zo is voor sommigen ‘synodaal’ iets als ‘eindelijk 
mogen wij onze mening geven over geloof en Kerk en daar 
móét de Kerk ook iets mee doen’, en voor anderen is het 
‘samen biddend luisteren naar de concrete wegen die de 
heilige Geest ons wijst voor de evangelisatie.’

Voorfase van luisteren en onderscheiden
Maar dit synodaal proces is nog maar een voorfase. Het is 
een verkenningstocht. Wát synodaliteit ís en hoe de Kerk 
(nog) meer synodaal kan worden, horen we pas ná dit pro-
ces en na de komende tweede ronde van de synode. De 
post-synodale apostolische exhortatie door de paus die 
verschijnt (dit jaar nog? volgend jaar?) zal bepalend zijn.

Wel heeft de paus geprobeerd de gelovigen een houding te 
laten in-oefenen, die samenkomen in  twee woorden: ‘luis-
teren’ en ‘onderscheiden’. Bij luisteren gaat het natuurlijk 
om luisteren naar elkaar, zodanig dat we proberen werke-
lijk te horen wat de andere bedoelt en beweegt en wil aan-
reiken. Op hun beurt zullen anderen zo luisteren naar wat 
wij naar voren brengen.
Maar bij het luisteren naar elkaar, hoort ook het luisteren 

naar de Heer Jezus Christus. Boven 
op de berg bij de Gedaanteverande-
ring hoorden de drie apostelen de 
stem van God de Vader uit de Wolk 
(symbool voor God de heilige Geest) 
zeggen over Jezus: “Dit is mijn Zoon. 
Luister naar Hem.” Dit vraagt een 
persoonlijke band met Hem. 

Paus Franciscus heeft een serie pre-
ken gehouden over onderscheiding, 
op de hem eigen zeer heldere, veel-
eisende en concrete manier. Onder-
scheiden betekent de vier vragen 
stellen die al in de vroege Kerk klonken: welke visie komt 
uit mijzelf, vanuit de wereld, van de duivel of van de heilige 
Geest?

Deze fase van verkennen gaat niet over veranderingen in 
de kerkelijke leer over bijvoorbeeld wijdingen, celibaat of 
morele vraagstukken. De kern vraag is hoe iedere gedoop-
te, man en vrouw, een grotere betrokkenheid kan krijgen 
en vinden in de missionaire opdracht van de Kerk. De paus 
heeft meerdere malen aangegeven dat een synodale hou-
ding geen doel op zichzelf is, maar een middel is voor de 
evangelisatie! Zijn prachtige eerste encycliek Evangelii 
gaudium is een soort handreiking voor het synodaal pro-
ces. 

Fase 2 in de parochie
Tot deze verkennende fase hoort dat iedere gedoopte 
ruimte krijgt vanuit het gebed zijn/haar bijdrage aan te 
reiken. Vanuit het bisdom kwam het verzoek dit opnieuw 
te doen in de parochies en een verslag daarvan in te leve-
ren op 15 april! Heel kort dag dus. Hoe gaan we dat in onze 

Gebed voor de Synode
Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,

maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen

en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen. Amen.

parochie doen? Via 3 lijnen: 
1 Onder leiding van pastoor Broeders zijn 
16 parochianen, 2 uit elke kern, 3 x samen 
gekomen voor fase 1. Deze 16 personen ko-
men nu voor fase 2 nogmaals bijeen. 
2 Het gevormde missionaire team én verte-
genwoordigers van de nieuwe bewegingen 
komen een keer voor fase 2 bijeen. 
3 Iedere parochiaan die iets wil aanreiken 
kan dit doen via een bericht aan het secre-
tariaat. 
De inbreng van deze 3 lijnen wordt dan sa-
mengebracht in een verslag (max. 2 A4tjes) 
voor het bisdom.

Wat zijn de 4 thema’s van fase 2
–	 Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis 
	 voor ons Kerk-zijn.
–	 Vorming in een missionaire Kerk.
–	 Deelname aan een verwelkomende Kerk.
–	 De eigen rol van vrouwen in het leven en de zending 
	 van de Kerk.
Voor het geheel zie de landelijke handreiking op  
www.rkkerk.nl 

Het synodaal proces is een boeiend proces, maar ook wel 
moeilijk. Begrijpen we voldoende dat het niet om een soort 
‘inspraakronde’ gaat? Hebben we werkelijk voldoende er-
varing om samen naar de heilige Geest te luisteren? 
Gelukkig is het allemaal nog de verkennende fase en wordt 
ons in de toekomst aangereikt hoe we een meer synodale 
en missionaire Kerk kunnen zijn. 
Wat ons er niet ervan ontslaat daar nú al stappen in te zet-
ten. Bijvoorbeeld door deelname aan de landelijke confe-
rentie op 6 april (zie hieronder) � Pastoor Smith 

Conferentie 
Missionaire Parochie 6 april
Op 6 april 2024 wordt in Veenendaal de 
derde conferentie Missionaire Parochie 
gehouden, met als thema “Volg Mij”. Na 
twee succesvolle en bemoedigende con-
ferenties, is er opnieuw een gelegenheid 
om bijeen te komen voor een dag van 
inspiratie en ontmoeting. De dag is zo 
opgezet dat iedereen kan meedoen, met 
de Eucharistie, inleidingen, uitwisseling, 
workshops, ontmoeting en gebedsmo-
menten. Al zeker 30 mensen uit onze 
parochie hebben zich aangemeld.  
Wilt u mee, meldt u zich aan bij het se-
cretariaat. Daar zijn toegangskaarten 
gezamenlijk ingekocht. Secretariaat: 
secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl / 
071 7370087 (ma-do 09.45 – 11.30 uur) 
Zie verder: www.missionaireparochie.nl  

Kom ook naar de Tour of Faith
Tour of Faith is de maandelijkse ontmoeting voor 
jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je 
bent steeds te gast in een parochie. Je viert de Eu-
charistie met bisschop Van den Hende als celebrant, hebt een ge-
loofsgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour 
of Faith vindt in principe plaats op de laatste zondag van de maand, 
maar soms op een andere zondag.
Je bent van harte welkom op de Tour of Faith op zondag 24 maart. 
Deze vindt plaats in Den Haag. En zondag 28 april in Lisse. We be-
ginnen om 15.00 uur met de Eucharistieviering.
Meld je aan via een mail naar jong@bisdomrotterdam.nl.

Hoe worden we een  meer synodale en missionaire Kerk?

Taizéviering
op 14 april
Zondag 14 april om 19.00 uur 
wordt er een Taizé viering 
gehouden in de prachtig Ma-
ria Middelareskerk, Rijndijk 
283, Leiden.  
In deze viering zijn elemen-
ten van gebeden, medita-
tieve stiltes, lezing uit de 
Bijbel en overweging samen 
gebracht om zo met elkaar 
verbondenheid met God te 
zoeken. 
En er worden prachtige Taizé 
liederen gezongen. 
U bent allen van harte wel-
kom. 
Namens de Oecumenische 
Taizé groep Leiden,
� Mieke van der Heijden

BMS Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

T. 071 516 29 30

E. info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

Notarissen

mr. R.H. (Roel) Breedveld

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

mr. M. (Mark) Schwarze Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

 KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

       KBO
 ZUID-HOLLAND
  Afdeling LEIDEN

  Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO is  
een moderne  
beweging op 
katholieke 
grondslag ter 
behartiging van 
de belangen 
van ouderen.

De KBO geeft 
tien maal per 
jaar het landelijk 
blad Nestor uit.

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 � Contributie e 27,50 per jaar. 

Beheerder: mevrouw S. Klerks, 
Haven 64, 2312 ML  Leiden, 
tel. 071-522 6166, e-mail: 
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

Een rustplaats voor 
katholieken uit Leiden 
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-, 
familie- en urngraf.

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Kerkelijk Centrum
De Regenboog

Verhuur van zalen 
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties  
cursussen bijeenkomsten

Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen

Watermolen 1 Leiden  
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

http://www.rkkerk.nl
mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
http://www.missionaireparochie.nl
mailto:jong@bisdomrotterdam.nl
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Liturgiekalender Vieringen in de periode van 16 maart tot en met 5 mei 2024

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09.00 tot 
17.00 uur. Maandelijkse Mis in de 
kapel Di 10.00 uur 2 april en 7 mei.
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46
Eucharistie in kapel Roomburgh: 
Meestal is de vaste Zondagsmis om 
10.30 u. en op ma, di en vrijdag om 
17.00 u. Raadpleeg voor de juiste 
tijden: www.roomburgh.nl
Tijden voor het Triduüm: Witte 
Donderdag 17.00 u. Eucharistie, 
Goede Vrijdag 11.00 u. kruisweg en 
om 15.00 u. plechtigheden, Paas-
wake is om 19.00 u. Paaszondag en 
-maandag Eucharistie om 10.30 u.
Maandag
	 9.00 	 EV	 Lodewijkkerk
Dinsdag
	 9.00 	 EV	 Sint Petruskerk
	 19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Woensdag
	 9.00 	 EV	 Lodewijkkerk
	 10.00 WG Goede Herderkerk; 	
		  3e woe EV
	 18.30 	Aanbidding en biecht 
	 19.00	EV	 Sint Josephkerk
Donderdag
	 9.00 	 EV	 Lodewijkkerk
Vrijdag
	 9.00 	 EV	 Sint Petruskerk
	 19.00 	EV	 Lodewijkkerk
Zaterdag
	 9.30 	 EV	 Lodewijkkerk
Zondag
	 17.00 	Poolse mis
		  Sint Josephkerk

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-,  
Lodewijk-, Maria Middelares- en 
Hartebrugkerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten
Maria Boodschap van 25 
maart naar 8 april
De Goede Week is de meest be-
langrijke week van het kerkelijk 
jaar. 25 maart is de datum van 
het Hoogfeest van de Aankon-
diging van de Heer en valt dit 
jaar ín de Goede Week. Daarom 
wordt dit hoogfeest verplaatst 
naar de eerstvolgende dag ná 
het Paasoktaaf: maandag 8 
april. Er is dan een Mis in de 
Lodewijk om 09.00 uur. 
In de Paastijd wordt ook het 
Engel des Heren vervangen 
door het Koning des Hemels:  
Koningin des hemels, verheug 
u, alleluia! 
Omdat Hij, die gij waardig ge-
weest zijt te dragen, alleluia!
Verrezen is, zoals Hij gezegd 
heeft, alleluia! 
Bid God voor ons, alleluia!
Verheug en verblijd u, Maagd 
Maria, alleluia! 
Want de Heer is waarlijk verre-
zen, alleluia!

Rijndijk 283
2331 AD  Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgods 
leiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A 
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB  Leiden
071 512 19 12 
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus 
leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrus 
leiden.nl

Maart

Legenda
EV	 =	Eucharistieviering
GV	 =	Gezinsviering
KWD	= Kinderwoorddienst
WG	 =	Woord- en gebeds- 
		  dienst
LAT	 =	Latijnse Mis

	
10.00	 EV/KWD LAT - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17.00	 EV English Mass - pastoor Smith
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	 Tridentijnse Mis 
	
	
10.00	 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - pater Matteus
	
19.00	 EV/LAT - kapelaan Huntjens
	
15.00	 Kruisweg
	
19.00	 Plechtigheden - kapelaan Huntjens
	
09.30	 Donkere Metten - pastoor Smith
	
10.00	 EV/KWD LAT - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en Biecht
17.00	 EV English Mass - pastoor Smith
	
10.00	 EV/NL- kapelaan Huntjens
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - kapelaan Huntjens
	
09.00	 EV - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - pastoor Smith
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - kapelaan Huntjens
	
	
10.00	 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - pater Mattheus
	
	
10.00	 EV/KWD LAT - pastoor Smith
16.00	 Aanbidding en biecht
17:00	 EV English Mass - pastoor Smith

19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
19.30	 EV - pastoor Smith
	
15.00	 Kruisweg
	
	
	
19.00	 Paaswake - 
	 pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
19.00	 WG - mw. Onderwater
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
19.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
19.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	

	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
	
09.30	WG/KWD -
	  diaken Ansinger
	
	
19.00	 EV - pater Moons
	
	
	
19.00	 Oecumenische viering
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pater Kortekaas
	
	
	
	
09.30	EV - Smith
	
	
	
	
09.30	EV/KWD -
	  pater Kortekaas
	
	
	
09.30	EV - pastor v.d. Helm
	
	

	
11.00	 EV - pastor v.d. Bie
	
	
	
	
	
	
	
11.00	 WG - mw. Turk
	
	
	
	
	
15.00	 Kruisweg
	
	
	
	
	
11.00	 EV - pastor v.d. Helm
	
	
	
	
	
	
11.00	 WG - mw. Turk
	
	
	
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
11.00	 EV - pastor v.d. Helm
	
	
	
	
11.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
11.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	

	
09.30	EV - pastor v.d. Bie
	
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
15.00	 Kruisweg
	
19.30	 Plechtigheden - 
	 pastoor Smith
21.00	 Paaswake - 
	 pastoor Smith
09.30	EV - pastor v.d. Helm
	
	
	
	
	
	
09.30	WG - dhr. Koot
	
	
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
09.30	EV - pastor v.d. Helm
	
	
	
	
09.30	EV - pastoor Smith
	
	
	
	
09.30	EV - kapelaan Huntjens
	
	

17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
09.00	EV - pastoor Smith
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
21.00	 Paaswake - 
	 pater Moons
	
	
	
	
	
	
17.00	 EV - pastor v.d. Bie
	
	
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	
	
17.00	 EV - pastoor Smith
	
	
	
	
17.00	 EV - kapelaan Huntjens
	
	
	

	
11.15	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - 
	 pater Oude Vrielink
	
	
	
	
11.00	 Kruisweg voor kinderen
15.00	 Kruisweg
19.00	 Plechtigheden - 
	 pater Moons
	
	
11.15	 EV - pater Moons
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
11.15	 EV - pater Moons
	
	
	
	
11.15	 EV - pastoor Smith
	 Eerste H. Communie
	
	
	
11.15	 EV - pater Hoogenboom
	
	
	
	
11.15	 EV/KWD -
	  pastor v.d. Helm
	

April � April

Mei � Mei

	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
	
15.00	 Kruisweg vooral voor
	  kinderen
	
	
21.00	 Paaswake - 
	 kapelaan Huntjens
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
11.30	 EV - pastoor Smith
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
11.30	 EV/KWD - 
	 kapelaan Huntjens
	
	
	
11.30	 EV/KWD - pastoor Smith
	
	

St. Jan’s Onthoofding	 De Goede Herder	 H. Laurentius	 H. Lodewijk	 St. Joseph	 St. Petrus	 Maria Middelares	 Hartebrug

16	 za
17	 zo
	 5e zondag veertigdagentijd
	
	
19	 di
	 Hoogfeest van Sint Joseph
	
23	 za
24	 zo
	 Palmzondag
	
	
28	 Witte Donderdag
	
29	 Goede Vrijdag
	
	
	
30	 Stille Zaterdag
	
31	 zo
	 Hoogfeest van Pasen
	
	 1	
1	 2e Paasdag
	
6	 za
7	 zo
	 2e zondag van Pasen
	
	
8	 ma   Hoogfeest van
	          Maria Boodschap

13	 za
14	 zo
	 3e zondag van Pasen
	
	
20	 za
21	 zo
	 4e zondag van Pasen
	
	
27	 za
28	 zo
	 5e zondag van Pasen
	

4	 za
5	 zo
	 6e zondag van Pasen
	

Regio Oost Regio Noord Regio Zuid

Herensingel 3
2316 JS  Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Dr van Noortstraat 88 
2266 HA  Stompwijk
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Hoge Rijndijk 18 
2382 AS  Zoeterwoude
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB  Zoeterwoude 
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Kerk: 
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD  Leiden
071 512 04 01 
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

Steenschuur 19 
2311 ES  Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

16
17

19

23
24

28

29

30

31

1

6
7

8

13
14

20
21

27
28

4
5

www.hhpp-oost.nl/ 
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/ 
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

http://www.roomburgh.nl
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenagenda In de periode van 19 maart tot en met 9 mei 2024

Eens op die weg naar Emmaüs

	 APRIL
Za 6	 Landelijks conferentie 
	 Missioniare Parochie
Ma 8 	 Hoogfeest Maria Boodschap 

(zie blz.15)
Di 9 	 Lezing broeder Stefan: 
	 Het traktaat over de hartstochten
	 (emoties en passies)
Do 11	 Speciale dag in de kathedraal 
	 bij de relieken van h. Bernadette 

(Zie blz. 5)
	 Bijbelavond Marieke Maes, 

Maria Milddelares, 20.00 – 22.00 uur 
(zie blz. 10) 

Za 13	 Gebedsgroep Missionaire 
	 parochie / Pater Pio, 

Josephkerk 10.30 – 12.00 uur. 
(i.p.v. 6 april)

Zo 14	 Taizéviering  (zie blz. 13)
Di 16	 Start Sycamore  (Zie hiernaast)
Wo 17	 Adrienne von Speyr over Pasen
Za 20	 Petrus en Paulus Pot 

(zie hiernaast)

Het Emmaüs-verhaal is mij dierbaar. 
Misschien wel omdat zo herkenbaar is. 
Het geeft ruimte aan de zoeker en de 
twijfelaar. En wie van ons is dat niet bij 
tijd en wijlen ? Kleopas en een metgezel 
verlaten de andere leerlingen en Jeru-
zalem om op weg te gaan naar Emmaüs. 
Met elke stap die zij zetten, verwijderen 
zij zich van de plaats waar hun heil ligt. 
Ze zijn zo vol van alles wat er is gebeurt 
dat ze gaande de weg de Verrezen Heer 
niet herkennen. 
En precies daar licht nog een ander as-
pect op en wel dat van de liefde. Jezus is 
bereid mee af te dalen en uit te leggen 
wat er over Hem geschreven staat, bij 
Mozes en de profeten. Het doet hun hart 
branden. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat, als de avond zich aandient, ze 
vragen: ‘Blijf bij ons’. 
Jezus doet zich kennen in het breken 
van het brood. Ze zijn genodigd aan 

	 ME I
Za 4 	 Gebedsgroep Missionaire 
	 parochie / Pater Pio,

Josephkerk 10.30 – 12.00 uur.
Do 9	 Hemelvaartsdag

de Maaltijd 
zonder enig 
oordeel. Niet 
over hun 
wegtrekken 
en niet over 
hun traagheid van begrip. Even mogen ze 
zien en iets begrijpen van het mysterie 
van Pasen: “Zozeer heeft God de wereld 
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
heeft gegeven, opdat al wie in Hem ge-
looft, niet verloren zal gaan, maar eeu-
wig leven zal hebben”.  Is er een grotere 
liefde denkbaar dan te mogen weten dat 
ook wij genodigd zijn aan de Maaltijd van 
de Heer en mogen delen in die belofte ? 
Het past dan wel met het oog op de lief-
de dat, als wij zijn als Kleopas en de foute 
kant op zijn gegaan, we netjes sorry zeg-
gen. Ook daar is ons – met liefde - een 
sacrament voor gegeven. 

Marlène Falke-de Hoogh pw

Verken het katholieke 
geloof: Sycamore
7 dinsdagavonden van 
20.00 – 21.30 uur. 
Start op di. 16 april.
Bestaat God? Wie is 
Jezus? Hoe lees ik de 
Bijbel? Wat zijn Sacra-
menten? Hoe kan ik 
bidden? Welke plaats heeft Maria? 
Sycamore is een serie video’s waarin het 
katholieke geloof op een zeer toeganke-
lijke en mooie manier wordt uitgelegd. 
Maar op deze avonden is natuurlijk ook 
alle ruimte voor vragen en uitwissing.
Waar: parochiezaal Steenschuur 17 
Aanmelding bij: rk.alphacentrum@
gmail.com 

	 MAART
Di 19	 Hoogfeest van Sint Jozef. 

Lezing broeder Stefan: Leven met de 
heilige Schrift, 
Steenschuur 17, 20.15 – 21.30 uur

Wo 20	Adrienne von Speyr 
over Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag

Ma 25	 Avond van Barmhartigheid 
(zie blz. 8)

De parochie HH. Petrus en Paulus zoekt...
… een enthousiaste medewerker (v/m) met administratief en financieel talent voor 
8-12 uur per week. Twee ochtenden per week (9.30-11.30 uur) op het secretariaat 
aanwezig is, de rest van de uren kan ook vanuit huis. De kandidaat die wij zoeken: 
- beschikt over financiële en admi-
nistratieve vaardigheden, goede 
communicatieve en contactuele eigen-
schappen
- is vertrouwd met de softwarepro-
gramma’s Onedrive, Windows, Exact 
en DocBase of wil dat snel worden
- beschikt over een uitstekende be-
heersing van de Nederlandse taal (zo-
wel mondeling als schriftelijk)
- kan omgaan met vertrouwelijke in-
formatie, kan werken in een vrijwilli-
gersorganisatie en heeft affiniteit met 
de gang van zaken in een parochie. 
Wij bieden:
- een goede werkplek in de Petrus-
pastorie, Lorentzkade 16A te Leiden, 

collegiale samenwerking, werktijden 
in overleg, een salaris conform de bis-
schoppelijke richtlijnen
- bij aanvang een jaarcontract met een 
proeftijd van 3 maanden en interes-
sant en divers takenpakket
Voor meer informatie kunt u zich wen-
den tot  Machiel Kleemans, secretaris 
bestuur, 06-1222 8410 /
secretaris@petrusenpaulusleiden.nl of
Jan van Trigt, vicevoorzitter bestuur, 
06 – 5335 9753 / 
janvantrigt@petrusenpaulusleiden.nl.
Aan de secretaris kunt u ook uw 
sollicitatie richten. 
Die ontvangen we graag vóór 8 april 
2024.

P a l m p a a s s t o k k e n  m a k e n  2 0 2 4
	 St. Joseph 	 Hartebrug 	 Maria Middelares
Datum	 Za 23 maart 	 Za 23 maart 	 Zo 17 maart
Tijd 	 10.00 - 12.00 u.	 14.00 - 15.30 u.	 16.00 - 18.00 u.
Locatie	 Parochiezaal,	 Romanuszaal,	 De Verdieping,
	 Alexanderstr. 1a,	 Lange Mare 79,	 Stevensbloem 269
	 2316 NH LEIDEN	 2312 GR LEIDEN	 2331 JD LEIDEN
Voor wie 	Kinderen tot 12 jr. 	 Iedereen is welkom	 Voor iedereen, dus
	 zijn welkom samen	 en ouders mogen	 (groot)ouders zijn
	 met hun ouders.	 meedoen.	 ook welkom.
Aanmel-	 Vóór 20 maart via	 Aanmelden niet	 Vóór 14 maart via
den	 tiny.cc/palmpaas	 nodig	 jong@pg-leiden.nl
	 stokkenJoseph
Extra 	 Voor de benodigde	 Voor de paasstok, 	 Samen met de pro-
info 	 materialen wordt	 crêpepapier en brood-	 testantse wijkgem.
	 gezorgd.	 haan wordt gezorgd.	 Voor materialen wordt
		  Zelf snoep en andere	 gezorgd. Graag een
		  versiering meenemen.	 vrijwillige bijdrage.

WELKOM OP 20 APRIL BIJ DE
PETRUS & PAULUS POT

Voor wie : Vind je het gezellig om sa-
men met anderen te eten? Gezinnen, 
singles, jong en oud en alle leeftijden er 
tussenin, iedereen is welkom. 
Wanneer en waar ? Zaterdag 20 april 
om 18.00 uur.
Waar: Pastorie Petruskerk, Lorentzkade 
16A in Leiden.
Kosten ?  Nee, geen kosten.
Moet ik me van te voren opgeven ? 
Ja, want we willen graag weten voor 
hoeveel gasten we gaan koken. Stuur ui-
terlijk 17 april een email naar petruspau-
luspot@gmail.com  Of bel 06 5142 1079.
De volgende maaltijd is op zaterdag 22 juni.
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