De

Liefde voor God
Liefde voor elkaar

Liefde voor de natuur

Kindercatecheseclub

Vriendjes van Franciscus

Algemene Informatie

Gehouden in de sacristie van de Hartebrugkerk,
Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden

Leeftijd 8 t/m 10 jaar.
Speciaal geschikt voor
kinderen die tussen 2012 en
2014 hun eerste Heilige
Communie hebben gedaan
maar iedereen is welkom.

Maandelijkse bijeenkomsten
op zaterdagmiddag van 14.30
tot 16.00 uur.

z.0.z. voor data

Wat doen wij?

Openen met gebed in de kerk

Uit de Bijbel voorlezen

Bewerking van een thema met een
praktische activiteit

lets over een Heilige (bv Franciscus!) horen

lets doen voor anderen (bv “de schoenendoos”)
lets doen voor de dieren en planten

Liedje zingen, quiz doen of filmpje bekijken
Over de Kerk vertellen

Over de sacramenten en de H. Mis vertellen
Over dieren en planten in de Bijbel vertellen
Zoals de Heilige Geest ons inspireert
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Jaarthema
Elk jaar hebben wij een
ander thema.
Voor 2014-15 is het
“De Schepping”

Contact en aanmelding
Hebt u interesse of vragen? Bel
Victoria Twist op 071-5236556 of
stuur een mailtje aan
vi.twist@kpnplanet.nl



https://www.flickr.com/photos/markec/3700807095/in/set-72157607198188496
mailto:vj.twist@kpnplanet.nl

Activiteiten 2014-15

Thema: De Schepping

13 september 2014 Licht!

Doe je ogen dicht. Stel je voor... het is donker. Het is
rustig. De tijd is niet begonnen. En toen zei God: “Er
moet licht zijn!”. Zo begint dag 1 van schepping.
Vandaag hebben wij het over licht. Wij leren het
Hebreeuwse woord voor licht. Wij praten over energie
en het milieu. Wij beginnen ons Dagboek van de
Schepping. Wij horen over de Godslamp in de kerk.

11 oktober 2014 Hemel en Aarde

Er is nu licht maar niets anders. Op de tweede dag
maakte God een thuis voor ons, de aarde. Hoe kunnen
wij goed zorgen voor de aarde? En heeft God ook een
thuis? We horen over de tabernakel in de tijd van
Mozes en nu in onze eigen kerk. Wij maken iets om
onze Hartebrugkerk schoon te houden en tegelijk voor
onze planeet te zorgen.

De aarde begint echt mooi te worden! Er komt land en
zee, bergen en dalen. Het land wordt groen. Wij gaan
allerlei vegetarische hapjes proeven. Van hoeveel
planten en bomen ken je de naam? Wat voor planten
hadden ze in de tijd van Jezus? Wat gebeurde in de
tuin van Eden?

Op zaterdag 13 december 2014 om 14.00

is er een Advents-/Kerstactiviteit in de

Romanuszaal voor kinderen van alle leeftijden.

10 januari 2015 Tijd en feestdagen

Hoe weet jij welke dag het is zonder op de kalender te
kijken? Van de maan en sterren natuurlijk! En hoe
weten wij hoe laat het is zonder een klok te
raadplegen? Wat zijn de belangrijkste kerkelijke
feestdagen? Wij hebben één daarvan net gevierd maar
er zijn nog meer!

God zei: “Het water moet wemelen van dieren.” Wat
betekent ‘wemelen’? Wemelen onze zeeén nog steeds
van dieren of gaat het mis met de vissen? Wat kunnen
wij doen? Wij horen hoe de Heilige Antonius een preek
voor de vissen hield en over Franciscus die met de
vogels praatte.

Op zaterdag 7 maart 2015 om 14.00 is er een 40-dagentijd activiteit in de Romanuszaal voor

kinderen van alle leeftijden.

Op zaterdag 28 maart 2015 om 14.00 gaan wij in de Romanuszaal Palmpaasstokken maken.
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18 april 2015 Mens
en dier

“Als wij ze één voor één helpen, de dieren die pijn
hebben, de mensen die wanhopig zijn, dan kunnen wij
samen zo veel van de honger, angst en verdriet in de
wereld verzachten. Samen kunnen wij verandering in
de wereld brengen door angst en haat te vervangen
met barmhartigheid en liefde. Liefde voor alle levende
wezens.” -Jane Goodall




