
Catechese aanbod voorjaar 2014 
 

Voor elk wat wils 
 

“De vreugde van het Evangelie vult 

het hart en heel het leven van 
degenen die Jezus ontmoeten. Wie 

zich door Hem laten redden, zijn 

bevrijd van zonde, droefheid, 
innerlijke leegte en vereenzaming. 

Met Jezus Christus wordt de vreugde geboren en dit 

altijd weer opnieuw.” 
 

Zo begint Paus Franciscus zijn recente 

geschrift Evangelii gaudium /  
De vreugde van het Evangelie 

 
 

I Voor iedereen is er… 
Om het geloof te ontdekken en te verdiepen 

 

CaFE - Catholic Faith 
Exploration  
Het katholieke geloof 
verkennen 

5 avonden met koffie - inleiding op dvd 

– gespreksgroepen met een glaasje erbij. Over God, de  
H. Geest, bidden, Maria, de Mis…  

De avonden zijn afzonderlijk te volgen. 

Locatie: Josephpastorie, Herensingel 3 
Data:  Di. 28 jan, 4, 11, 18 en 25 febr. 

Tijd:   20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Door:  Bas van Pampus en diaken Clavel 

 



De Alpha-cursus op de woensdagochtend 
Voor wie gelooft, zoekt, twijfelt... Over de wereld hebben 
al meer dan 23 miljoen mensen meegedaan. De 

kernpunten van het christelijk geloof worden belicht. 
Koffie -  inleiding - gespreksgroepen 

Locatie: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 
Data:  Woe. 12,19, 26 febr, 5,12,19, 26 mrt, 2,9 en  

23 april (+ zaterdag 22 maart overdag) 

Tijd:  09.30 – 11.30 uur 
Door:  pastoor Smith en Bas van Pampus pw. 

Opgave/info T 5130700 / E jhsmithpr@gmail.com 
 

 

II Wekelijks 
 

Het Evangelie van de Zondag 
Samen aandachtig de Evangelietekst van de  
komende zondag lezen, bidden en uitwisselen. 

Locatie: Hartebrugpastorie, Haarlemmerstraat 110 
Data:  Elke donderdag 

Tijd:  09.30 – 10.30 uur (09.00 uur Mis in de kerk) 
Door:  Bas van Pampus pw. e.a. 

 
 

III Maandelijks 
 

Youcat voor de jongeren 
Samen alle punten van het geloof langsgaan.  

Alles mag gevraagd worden. 
Locatie: Pastorie Sint Petruskerk, Lorentzkade 16a 

Data:  Woe. 15 jan, 12 febr., 19 mrt, 16 april,  
21 mei, 18 juni 

Tijd:  19.00 – 20.00 uur 
Door:  Bas van Pampus pw.  

Info T 06 52246826 E pwbasleiden@gmail.com 



Heer, leer ons bidden 
30 minuten aanbidding, die begeleid wordt met uitleg 
over het gebed, teksten, liederen en gebeden.  

Een goede manier om verder te leren bidden. 
Locatie: Heilige Lodewijkkerk, Steenschuur 19 

Data:  1e Do.: 6 febr, 6 mrt, 3 april, 1 mei, 5 juni 
Tijd:  19.30 – 20.00 uur (Avondmis 19.00 uur) 

Door:  pastoor Smith 

 

Pater Pio Gebedsgroep 
Deze grote heilige († 1968) richtte tijdens 
zijn leven gebedsgroepen op over heel  

de wereld. In Nederland bestaan er 8.  
Opzet van de ochtend: H. Mis - koffie - 

inleiding over het leven en de spiritualiteit 

van Pater Pio – aanbidding – 
biechtgelegenheid 

Locatie: Sint Josephkerk, Herensingel 3 
Data:  Zat. 4 jan, 1 febr, 1 mrt, 5 april, 3 mei, 7 juni,  

5 juli, 2 aug., 13 sept (2e zaterdag!), 4 okt,  
1 nov en 6 dec. 

Tijd:   10.30 – 12.30 uur 
Door:   pastoor Smith 

 

Bezinningsavonden van het Opus Dei 
Met H. Mis, aanbidding, inleiding, biechtgelegenheid. 

Locatie: pastorie H.Lodewijk, Steenschuur 19 
Data:  

Voor heren: Woe.15 jan, 12 febr, 12 mrt, 9 april, 14 mei 
 en 18 juni 

Voor dames: Di. 7 jan, 4 febr, 4 mrt, 8 april, 6 mei, 3 juni 
 en 8 juli 

Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
Door:  mgr. van der Ploeg 

 

 



IV Cycli 
 

De Innerlijke Burcht van Teresa van Avila 
Kasteel van de ziel, ook bekend als 

Innerlijke burcht wordt wel het 
beroemdste werk genoemd van de heilige 

Teresa van Avila. Zij schreef het als 
gebedsgids voor haar medezusters. Maar 

kan dit boek ook nog voor ons - vijf 

eeuwen later - een gids zijn op onze 
geestelijke weg? 

Locatie: Pastorie Sint Petruskerk, Lorentzkade 16a 
Data:  Ma. 13 jan, 10 febr, 3 en 24 mrt, 14 april,  

12 mei, 2 en 23 juni 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 

Door:  Marlenne Falke-de Hoogh Info T 06 53249187  
E m.dehoogh@hotmail.com 

 

Profetische theologen 
* Henri de Lubac en het drama van het atheïsme. 

* Hans Urs von Balthasar, genie over waarheid,  
   schoonheid en goedheid en over hemel en hel. 

* Adrienne von Speyr, mystica en theologe. 
We horen over hun leven, theologie en lezen teksten  

van hen. De avonden zijn afzonderlijk te volgen. 
Locatie: Pastorie Sint Joseph, Herensingel 3 

Data:  Woe. 22 en 29 jan (de Lubac), 19 en 26 febr  
(Von Balthasar), 7 en 14 mei (Von Speyr) 

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Door:  pastoor Smith 

 

 
 
 
 



Van oordeel tot Kruis 

De kruisweg staties van de Meerburgkerk 
Recent zijn deze Kruiswegstaties in de Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangenkerk gerestaureerd. Met hun frisheid 

geven ze op indrukwekkende wijze de weg weer, die 
Jezus is gegaan tussen veroordeling en Zijn uiteindelijke 

dood op het Kruis. Zijn lijdensweg waarin ook onze weg 
door het leven herkenbaar wordt en waarin – als we 

dieper kijken - nog zoveel meer valt te zien. 
Data:  Do. 6, 13, 20 maart en 3,10 april 

Tijd:  19.00 – 20.00 uur 
Locatie: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk),  

Zoeterwoude Rijndijk, Hoge Rijndijk 16, 
Door:  Leo Koot, gebedsleider en Marlene Falke pw 

  

Het Passie-evangelie 
van Matteüs 
Veel mensen worden geraakt 

door de muziek van de 
Matteus-passion van Bach. 

Maar wie heeft wel eens rustig 
het gedeelte over Jezus’ lijden 

in het Matteüs-evangelie zelf 
doorgelezen? In 4 avonden 

lezen we vers voor vers dit door en nemen de woorden 
ons mee naar de tijdloze gebeurtenissen van toen. 

Locatie: pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 
Data:  Di. 18 en 25 maart, 8 en 15 april 

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Door:  pastoor Smith 

 
De spiritualiteit van El Greco 
De Griekse kunstenaar El Greco (1541-1614) leefde en 
werkte in het Spaanse Toledo. Kenmerkend in zijn oeuvre 

zijn de figuren die, uitreiken naar God in de hemel. El 
Greco heeft ook moderne kunstenaars geïnspireerd. In de 



Veertigdagentijd willen wij ons voorbereiden op Pasen, 

aan de hand van zijn werk. 
Locatie: Pastorie Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 

Data:  Woe. 12 maart en 9 april 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 

Door:  pastoor van der Bie / Marlene Falke-de Hoogh 
 

De weg van Maria  

Als God je leven raakt 
Maria is de ster van de nieuwe evangelisatie. 

Door Haar komen wij tot Christus. Maar Zij is 
ook de Moeder van de Kerk en het voorbeeld 

van een door God aangeraakt leven. Door het 
leven van Maria kunnen wij geholpen worden 

op onze geestelijke weg van devotie en 

contemplatie. Wat is de plaats van Maria in 
de Traditie van de Kerk? 

Locatie: Pastorie Sint Petruskerk, Lorentzkade 16a 
Data:  Di. 29 april, 13 mei, 27 mei en 10 juni   

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Door:  pastoor van der Bie 

 
Geloofsopvoeding 
Hoe geven wij het geloof door aan onze kinderen?  

Een serie van 3 avonden waarin we met elkaar delen en 
van elkaar leren hoe we de geloofs(op)voeding van onze 

kinderen/tieners vorm kunnen geven. Thema’s zijn o.a. 
geliefd kind van God zijn, God een plek geven in je 

huis(kerk) en in de parochie(kerk), bidden, bijbel lezen, 
rituelen etc. Afzonderlijk te volgen,voorbereiding niet 

nodig 

Locatie: Pastorie Laurentiuskerk te Stompwijk  
Data:  Woe. 28 mei, 4 en 11 juni 

Tijd:   20.00 – 21.30 uur 
Door:  Bas van Pampus pw. Info T 06 52246826  

E pwbasleiden@gmail.com 



God ontdekken 
4 creatieve en inspirerende avonden met 
beeldpresentaties over God de Vader, God de Zoon,  

God de H.Geest en God en heiligen. God is zoveel meer 
dan wij kunnen denken en wil zich laten kennen. De 

avonden zijn afzonderlijk, zonder voorbereiding te volgen.  
Locatie: St. Jan pastorie te Zoeterwoude 

Data:  Woe. 5 febr. 5 mrt, 2 april en 7 mei 

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Door:  Bas van Pampus pw. Info T 06 52246826  

E pwbasleiden@gmail.com 

 

V Lezingen 
 

Omgaan met Lijden 
“Elk huisje heeft zijn kruisje…” Hoe heeft Jezus Zijn lijden 

ondergaan? Hoe gaan heiligen met lijden om? En wij? Een 
bezinningsavond in de vastentijd, zowel in Leiden als in 

Leiderdorp aangeboden. Locaties en data: 
* Pastorie Menswording Leiderdorp; Di. 11 maart,  

   20.00-22.00 uur 
* Pastorie van de Sint Petruskerk, Lorentzkade 16a;  

   woe. 12 maart 20.00-22.00 uur 

Door: Bas van Pampus pw. Info T 06 52246826  
E pwbasleiden@gmail.com 

 

De mysterieuze Lijkwade van Turijn 
Wetenschap en mystiek komen bijeen. 
De laatste update over de onderzoeken 

en een zoektocht naar de betekenis van 

dit wonderlijke ‘voorwerp’.  
Locatie: Ridderzaal Sint Josephkerk,  

Alexanderstr. 1A 
Datum: Woe. 9 april 

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Door:  pastoor Smith 



Twee Lezingen over de Liturgie 

1 Liturgische houdingen (dinsdag 11 febr) 
Wanneer en waarom gaan we staan, zitten en 
knielen bij de vieringen? Hoe kunnen we bidden  

met heel onze persoon, ziel, geest en lichaam?  

2 Het nieuwe Missaal (dinsdag 27 mei) 
In 2014 komt een eerste gedeeltelijke versie van 
het nieuwe Missaal wat in 2015 verwacht wordt. 

Waarom een nieuw Missaal? Wat is er in veranderd? 

Waarom andere woorden voor de Consecratie enz.? 
Locatie: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 

Data:  Di. 11 februari en 27 mei 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 

Door:  pastoor Smith 
 

De Kruisweg 
Geschiedenis en spiritualiteit van deze bijzondere devotie 
met aandacht voor de 1e statie: Jezus wordt ter dood 

veroordeeld. 
Locatie: Pastorie Sint Petruskerk, Lorentzkade 16a 

Datum: Woe. 2 april 
Tijd:   20.00 – 21.30 uur 

Door:  Marlene Falke-de Hoogh pw. 
 

 

Geloven maakt het leven  
vreugdevoller  
door Mgr. van den Hende,  
Over de exhortatie van paus Franciscus  
Evangelii gaudium / De vreugde van het evangelie 

Locatie: Sint Petruszaal, Lammenschansweg 40A, 
links van de kerk 

Datum en tijd: Do. 24 april  20.00 – 21.30 uur  
 

Onze bisschop zal vooraf de Eucharistie celebreren  

in de H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, om 19.00 uur.  


